
Tot het uiterste tot het innigste
Kerk in actie
We gaan de Veertigdagentijd weer in. Het is de tijd 
waarin we ons voorbereiden op Pasen en voor mij heeft 
die tijd iets te maken met actie. Als kind herinner ik me al 
dat we aan het begin van de Veertigdagentijd van de kerk 
een kartonnen spaardoosje meekregen die we dan zelf 
deels inkleurde en in elkaar moesten zetten. Gedurende 
de Veertigdagentijd verzonnen mijn zussen en ik 
verschillende klusjes die we konden doen om geld te 
verdienen voor het 
spaardoosje. En we 
bedachten bovendien 
manieren om geld te 
kunnen besparen, 
om dat bespaarde 
geld dan ook weer in 
het spaardoosje te 
stoppen. We zamelden 
lege flessen in 
en leverden die 
vervolgens in bij de 
supermarkt en deden 
allerlei klusjes in huis 
en bij de buren. 
En met Pasen gingen 
we trots en met 
een goed gevuld 
spaardoosje naar de 
kerk. Het gaf me een 
goed gevoel. Ik was 
onderdeel van een 
Kerk in actie en kon 
een (kleine) bijdrage 
leveren aan het goede 
werk dat Jezus ons 
heeft voorgedaan. 
Want in de tijd voor Pasen horen we uit de Bijbelverhalen 
hoe Jezus tot het uiterste is gegaan uit liefde voor ons.

Tot het innigste
Jezus die tot het uiterste gaat uit liefde voor ons. Of om 
het nog iets persoolijker te maken: Uit liefde voor jou! 
Dat is dit jaar het thema van het Veertigdagenproject dat 
is samengesteld door KerkinActie. Ik ging, toen ik het 

bijbehorende Veertigdagenmagazine las, net als ieder 
jaar direct in mijn hoofd aan de slag om te zien wat ik 
er dit jaar mee zou kunnen doen voor mijzelf en met 
de Nederlandse Kerk hier in Londen. Ik was op zoek 
naar actie. En toen opeens viel mijn oog op een zin uit 
een gedicht van Hans Bouma dat in het magazine is 
afgedrukt. Een gedicht over liefde. Bouma schrijft over 
de liefde van God, waarbij hij zegt dat het er bij liefde 
om gaat om mens te zijn tot het uiterste, tot het innigste.
Net als Jezus. Ik werd door die woorden geraakt. 
Jezus ging niet alleen tot het uiterste, maar ook tot 

het innigste. 
Door die woorden zag ik 
de verhalen die  we lezen 
in de Veertigdagentijd 
opeens ook in een 
ander perspectief.

Inkeer
In de Veertigdagentijd 
zien we Jezus niet alleen 
in actie komen tegen 
onrecht en daarin tot het 
uiterste gaan of actief 
opkomen voor wat 
kwetsbaar is. 
We zien ook hoe hij op 
zoek gaat naar zijn 
innigste om die weg van 
liefde voor mensen te 
kunnen gaan. We zien 
het als hij zich terugtrekt 
in de woestijn. We zien 
het wanneer hij alleen 
boven op de berg Mozes 
en Elia ontmoet. 
We zien het wanneer hij 
met tranen in zijn ogen 

stil staat voordat hij op een ezel Jeruzalem binnentrekt. 
En we zien het in de tuin van Gethsemane, waar hij zijn 
laatste gang begint door helemaal alleen te bidden. 
De actie wordt bij Jezus steeds voorafgegaan door inkeer. 
Het een kan niet zonder het ander. Jezus gaat tot het 
uiterste, tot het innigste. 

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Rondom Austin Friars
Terugblik diensten 
rond Kerst 
Op dinsdag 6 december 
beleefden we onze 
Lessons & Carols viering 
met prachtige muziek 
verzorgd door het vocaal 
ensemble o.l.v. Greg 
Hallam en lezers vanuit de 
verschillende Nederlandse 
organisaties en uit onze 

eigen gemeenschap. Op 11 december vierden we 
vervolgens kerst in een vrolijke dienst waarin we hoorden 
over de lijn van voormoeders van Jezus en beleefden daarna 
een gezellige kerstlunch met elkaar. In beide diensten was 
er een mooie opkomst. In de eerste viering van het nieuwe 
jaar, op 8 januari, vierden we in een kinderdienst ook nog het 
Driekoningenfeest, met een Driekoningentaart na afloop en 
daarna ook nog een middagprogramma met de familiefilm 
Knor of Oink, in samenwerking met het Dutch Centre. 
Ook die dag was een mooie succesvolle Kerkdienst+plus+

Petrus in het land
De dagen rond onze Lessons & Carols viering waren 
dit jaar extra bijzonder vanwege de opnames van het 
programma Petrus in het land, die voor hun kerstspecial 
een portret maakten van onze kerk hier in Londen. 
Het is een mooie aflevering geworden die was te zien 
op zaterdag 24 december op NPO 2. De aflevering is 
nog steeds terug te zien via een link op onze website 
of door naar de website www.npostart.nl te gaan en 
daar te zoeken op ‘Petrus in het land’. Je kunt daar de 
aflevering van 24 december terug vinden die zonder 
beperkingen vanuit Engeland kan worden bekeken.                                                                                                                                           
Kerstkaartenactie in samenwerking  
met de Regenboogschool
Samen met vereniging Neerlandia en het Koning Willem 
Fonds hebben we als kerk  opnieuw meegewerkt aan een 
initiatief van de Regenboogschool, de Nederlandse 
zaterdagschool in Londen. De kinderen hebben kerstkaarten 
gemaakt en beschreven en die zijn o.a. via de kerk verspreid 
onder, met name oudere Nederlanders, die in het Verenigd 
Koninkrijk wonen als een kerstgroet namens de kinderen. 
Dit keer mocht ik als introductie een gastles verzorgen voor 
de onder- en middenbouw van de Regenboogschool. 
Het was een zeer geslaagde actie waarover we heel veel 
positieve reacties hebben gekregen. Zowel van de 
ontvangers als van de school. 
Veertigdagentijd: Digitale Kalender 
De Veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 22 februari. 
Ook dit jaar gaan we weer een digitale Veertigdagenkalender 
verzorgen waarop u zich kunt abonneren om in de weken 
voor Pasen iedere dag een inspirerend beeld, gedachte of tekst 
in uw mailbox te ontvangen of op Facebook en de website te 
bekijken. Het thema van de Veertigdagenkalender is ‘Wees 
mens tot het uiterste, tot het innigste’. Een thema dat gaat 

over je inzetten in het voetspoor van Jezus. Maar ook over 
de zoektocht naar je innigste, naar je drijfveren. Zijn er teksten, 
beelden of muziek die jouw innigste raken of gedichten, 
uitspraken en liedteksten die jou aansporen ergens tot het 
uiterste voor te gaan. Deel ze dan door je bijdrage naar mij 
toe te sturen via het e-mail adres: minister@dutchchurch.org.
uk Liefst uiterlijk 15 februari zodat we nog een paar dagen 
hebben om de digitale kalender samen te stellen.

Bach Concert Anne Page: 
The Art of Fugue, 
16 februari 19.00 uur
Op donderdag 16 februari 
verzorgt Anne Page samen met 
haar partner prof. Paul Binsky een 
‘Talk’ en bijzonder Orgelconcert 
rond ‘The Art of Fugue – Bach’s 
enduring enigma’. 
Het betreft ook weer een mooi 
samenwerkingsproject tussen 
de kerk en het Dutch Centre. 
Voor meer informatie en tickets: 

www.dutchcentre.com Houd ook onze wekelijkse 
Nieuwsbrief in de gaten.

Literatuurkring ‘Lied van ooievaar 
en dromedaris’ 30 maart 19.30 uur
Op donderdag 30 maart hebben we weer een 
literatuurkring. Dit keer bespreken we het boek ‘Lied van 
ooievaar en dromedaris’ van Anjet Daanje. Anjet Daanje 
liet zich voor haar roman inspireren door het leven en 
werk van de negentiende-eeuwse schrijfster Emily 
Brontë. Benieuwd naar dit boek? Doe dan mee aan deze 
literatuurkring-avond. Stuur een mail naar: minister@
dutchchurch.org.uk om een Zoomlink te ontvangen.

Gastpredikanten
We zijn blij op zondag 19 februari dr. Hanna Rijken, onze 
muzikaal adviseur te mogen ontvangen als gastpredikant. 
Hanna is op 2 februari officieel aangesteld als predikant 
met bijzondere opdracht voor de Protestantse Kerk in 
Nederland in haar geheel. Onze gelukwensen aan Hanna 
met deze aanstelling. Op zondag 26 maart verwelkomen 
we ds. Leonora Jagessar een oude goede bekende als 
gastvoorganger. Fijn dat het weer gelukt is om haar in 
ons midden te ontvangen. 

Hulp gezocht! Onderdak stagaires voorjaar 2023
Ik ben op dit moment in gesprek met twee studentes uit 
Groningen die voor hun master rond Religieus Cultureel 
Erfgoed graag een onderzoeksstage willen doen in de 
bibliotheek van onze kerk. Voor deze twee studentes, 
Kjelda Glimmerveen en Annabeth Naberman, zijn we op 
zoek naar een logeerplek, ergens in de periode tussen half 
april en half mei 2023. Heeft u ruimte in huis en lijkt het 
u leuk om een paar weken 1 of 2 studentes in huis op te 
nemen of weet u een andere plek waar zij goed zouden 
kunnen verblijven, dan kom ik graag met u in contact: 
minister@dutchchurch.org.uk

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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New window to celebrate 
475th anniversary
During early autumn last year, the Church Council began 
to discuss ideas of how the 475th anniversary of the 
church in 2025 might be celebrated. 
I well remember the excitement in 2000, when the bell 
was commissioned to mark the 450th anniversary. 
For the past twenty-five years it has signalled the passing 
of the hours and welcomed us to church each Sunday for 
worship and prayer serving as a permanent reminder of 
that special occasion. 
Looking around the church for ideas, it occurred to me 
that the symmetry of the stained-glass windows is 
somewhat upset by the clear glass window, on the north 
side of the church, next to the organ and opposite the 
window commemorating Queen Wilhelmina. Perhaps 
the commissioning of a new stained-glass window might 
be the very project to mark yet another milestone in the 
long history of the Dutch Church. The idea very quickly 
fired up everyone’s enthusiasm and I was asked by the 
Church Council to lead on the project on their behalf 
from commissioning, fundraising through to completion.  
In consultation with Bertjan, the church architect and 
others, a short list of artists was agreed, and subsequently 
invited to the church in November to discuss the project. 
We are delighted to announce that the celebrated 
stained-glass artist Thomas Denny (www.thomasdenny.
co.uk) has been selected and commissioned to design 
the window. His work can be seen in churches and the 
cathedrals of Durham, Gloucester, Hereford, Tewkesbury 
Abbey and Malvern Priory and he is currently working 
on a large window for Trinity Church Wall Street, New 
York. His website offers a glimpse into his exquisite work 
together with a series of videos showing him at work 
and speaking about the process and symbolism captured 
within his windows. An illustrated book on his work 
Glory, Azure and Gold – The windows of Thomas Denny will 
be on the counter in the Social Hall on Sundays for 
members of the congregation to consult. 
Work on preliminary designs will begin in March 
and installation is expected to be in 2026.    
We look forward to sharing the designs with the 
congregation in due course and launching the 
fundraising appeal sometime late Spring.
 

David Titterington
 

Column
In de Kersteditie van 
Trouw blikte mijn nieuwe 
collega in Vrijburg Mpho 
Tutu terug op het afgelopen 
jaar. Mpho werd gevraagd 
naar haar indruk van 
kerken in Nederland. 
Haar antwoord was 
kritisch. Kerken zijn een 
beetje als Facebook, ‘waar je 
jezelf presenteert alsof alles 
oké is en goed gaat, wat er 
verder ook werkelijk aan de 

hand is in je leven’. Wij willen naar buiten toe uitstralen dat we 
een succesvolle en levendige gemeente zijn. Zelf herkende ik 
haar observaties. De kerk zat vol op Kerstavond en ik ging met 
een tevreden gevoel naar huis. Er waren zelfs mensen op het 
balkon. Tegelijk klonk een stem in mij: ‘alsof het daar om 
draait!’ Precies dit bedoelt Mpho. We zijn soms gefixeerd 
op het aantal likes, het aantal bezoekers. 

Als predikant van de Dutch Church in Londen was ik kleine 
groepen gewend. Na afloop dronken we uitgebreid koffie met 
elkaar. Juist in kleine groepen ontstond er een echt gesprek. 
Vaak tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden 
aanschieten. Je zag elkaar. Ook als predikant had je voor 
eenieder aandacht. Eigenlijk waren dat de meest dierbare 
momenten. 

Zondag aan zondag lezen we uit een verhaal dat gaat over 
de waarde van het kleine. Het kwetsbare kind waar geen 
plek voor was in de samenleving. Jezus die in het verborgene 
aan tafel zit met twaalf vrienden. De zieken, armen en 
vluchtelingen worden keer op keer voorop gesteld. 
Van hen valt het heil te verwachten. De vreugde is er om 
het ene verloren schaap, belangrijker dan de grote kudde. 
Dat is de theologie waar ik in sta en in geloof. Het is kwetsbaar, 
zoekend en doet het inderdaad niet goed op Facebook. 
Het verheugt zich om de ontmoeting met elk individu dat 
op het spoor wil komen van een ander leven. Het wantrouwt 
massa, pracht en praal. Het is een oefening in ontvankelijkheid 
en vertrouwen. 

We zijn er als kerk niet om het instituut in stand te houden 
maar om het Bijbelse verhaal door te geven en een ruimte, 
taal en rituelen aan te reiken om het transcendente te duiden. 
Het is tijd ‘to practice what we preach’. Om elke ontmoeting 
te koesteren. Om het kwetsbare te omarmen. Ons geloof zal 
er door worden versterkt. Immers, Zoek liever eerst het koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden. (Mattheus 6:33) 

Joost Röselaers is predikant  
van Vrijburg in Amsterdam 

4                                                                                                                                                                            februari/maart 2023                     

Joost Röselaers



Beleef de Veertigdagentijd 
2023 ‘mens tot het uiterste, 
tot het innigste’
In het voorpagina-artikel beschrijf ik hoe actie en inkeer 
en het uiterste en innigste niet zonder elkaar kunnen. 
In de Veertigdagentijd gaat het om beide kanten. Ik wil 
deze Veertigdagentijd ruimte maken voor bezinning en 
inkeer, op zoek naar wat mij in mijn innigste drijft en ik 
wil kijken hoe ik op mijn manier in actie kan komen om 
een kleine bijdrage te leveren aan datgene waarvoor Jezus 
in zijn leven tot het uiterste ging. Hier een paar manieren 
om daarmee aan de slag te gaan. Doet u met mij mee?

Veertigdagenboek: ‘In the shelter’ van 
Padraig O Tuama (bespreking op 20 april)
Van een vriendin uit Nederland kreeg ik in december 
een boek dat haar heeft geïnspireerd. Een boek van 
Noord-Ierse dichter/theoloog Padraig O Tuama met als 
titel ‘In the shelter, finding a home in the world.’ In this book 
Padraig O Tuama relates ideas of shelter and welcome to 
journeys of life, using poetry, story, biblical reflection and 
prose to open up gentle ways of living well in a troubled 
world. Spreekt het idee om dit reflectieve boek te 
lezen en te bespreken je aan? Lees dan mee tijdens de 
Veertigdagentijd. Wanneer je iedere week een of twee 
hoofdstukken leest, is het boekje met Pasen uit. 
Op donderdag 20 april (de tweede donderdag na Pasen) 
vanaf 18.30 uur ben je van harte welkom in de bibliotheek 
van de Nederlandse Kerk om het boek te bespreken en 
te genieten van een heerlijke maaltijd. Opgeven kan via: 
minister@dutchchurch.org.uk

Veertigdagenvespers
Ook dit jaar neem ik samen met David en Rein weer 
een vesper op voor iedere week in de Veertigdagentijd, 
waarbij het thema ‘wees mens tot het uiterste, tot het 
innigste’ steeds terug zal komen. Iedere week zal op 
zondagavond een nieuwe vesper op YouTube online 
worden gezet. Zoek op YouTube naar Dutch Church 
London. 

Lees meer over de Digitale Veertigdagenkalender op 
pagina 3 van dit Kerknieuws in ‘Rondom Austin Friars’. 
Op de website van de kerk: www.dutchchurch.org.uk 
vindt u ook de Vastenactie kalender, waarop u kunt zien 
hoe u 7 weken lang mee kunt doen om te vasten, met een 
idee voor elke week van de Veertigdagentijd.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Vanuit de kerkeraad
Helaas hebben we als 
kerkeraad afscheid moeten 
nemen van Marijn Veuger. 
Marijn is meer dan tien jaar 
kerkeraadslid geweest als 
diaken trustee. Zij was 
indertijd betrokken bij het 
opzetten van het Dutch Centre, 
samen met Marc Rovers en 
Rosalind Janssen. 
Maar Marijn is natuurlijk 
vooral in de diaconie 

werkzaam geweest, waar ze zich met een warm hart 
heeft ingezet. We zullen niet alleen haar down-to-earth 
common sense en warmte missen, maar ook haar 
fantastische kookkunsten en taalgevoel. Als de komende 
kerkeraads-artikelen in Kerknieuws niet altijd in goed 
Nederlands zijn geschreven, is het omdat Marijn ze niet 
meer zal corrigeren. We wensen haar het allerbeste voor 
haar toekomst.

Dit betekent natuurlijk wel dat we nieuwe krachten nodig 
hebben in de kerkeraad. We hebben een aantal potentiële 
kandidaten op het oog, maar mocht u een idee hebben of 
zelf zin hebben om te helpen dan horen we het graag!

De kerk heeft veel publiciteit gekregen dit jaar, onder 
meer door het televisieprogramma Petrus in het Land, 
dat in Nederland op kerstavond werd uitgezonden. 
Het programma werd door veel mensen in Nederland 
gezien en geeft een mooi beeld van onze gemeenschap. 
Het was bovendien mooi om onze staf en een aantal 
betrokken gemeenteleden in het spotlicht te zien. 
De werkzaamheden aan het terras rond de kerk beginnen 
deze maand, maar toegang tot de kerk blijft mogelijk.

In mei zal er weer een gemeenteberaad zijn, details 
volgen in het volgende nummer van Kerknieuws. 
Het Veertigdagenproject met de digitale kalender 
gaat binnenkort van start en het zou mooi zijn als veel 
verschillende mensen uit de gemeenschap een bijdrage 
zouden willen leveren.

Verder zijn we al druk met voorbereidingen voor ons 
475-jarig jubileum. Er is een voorbereidingscommissie 
waarin naast ds. Bertjan van de Lagemaat ook Nina 
Booth, Suzanne Hillen en George Rudolph zitting hebben. 
Zij hebben een aantal mooie projecten op het oog. 
Over het belangrijkste project, dat werd ingezet door 
David Titterington, leest u meer in dit Kerknieuws.

We wensen iedereen het beste voor 2023 en hopen velen 
van u te zien in goed bezochte kerkdiensten!

De kerkeraad
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Nieuws uit de kinderkerk
Allereerst nog de beste wensen voor 2023 voor 
iedereen vanuit de kinderkerk.

Tijdens de kerstdienst op 11 december 2022 was er 
voor de kinderen een mooi verhaal waarin de herders 
hoorden over de voormoeders van Jezus uit David’s 
oud geslacht. Lasse was zeer trots dat hij de 
herdersstaf tijdens het verhaal mocht vasthouden.
Na de kerkdienst hebben we heerlijk genoten van een 
fantastische lunch. Het was een fijn begin van de kersttijd.

Na de kerstvakantie was 
het op 8 januari direct 
weer feest. We vierden 
het Driekoningenfeest 
met een mooi verhaal 
over de kerstnar en 
na de dienst aten we 
oliebollen en een speciale 
Driekoningentaart met 
daarin een koningsboon 
verstopt. Uiteindelijk 
vond Brecht de 
koningsboon in haar 
stukje taart en mocht 
daarom de kroon dragen. 
’s-Middags werd het ook 
nog heel gezellig met 
de familiefilm Knor.

De volgende kinderkerk is op zondag 26 februari. 
Het is dan het begin van de Veertigdagentijd en 
dan horen we het verhaal over Jezus in de woestijn. 
Bij dat thema gaan we een speciale woestijnsoep 
maken die we na de dienst bij de lunch kunnen eten.
Ook op Paasmorgen, zondag 9 april, zijn alle kinderen 
weer van harte welkom voor het Paasontbijt, een 
vrolijke Paasviering voor jong & oud, en paaseieren 
zoeken!

Meer weten over de kinderkerk? Kijk op de website 
van de Nederlandse Kerk: www.dutchchurch.org.uk 
of op de Facebookpagina van de Nederlandse Kerk. 
Je kunt ook contact opnemen met de coördinator van 
de kinderkerk: babettebom@gmail.com

De voorgestelde data voor de kinderkerkdiensten zijn: 
zondag 26 februari en zondag 9 april. Zet ze alvast 
in de agenda!

Babette Bom-Proos

Diaconie collecte in februari 
The Trussell Trust
De diaconie heeft besloten om de collecte van januari, 
voor de Trussell Trust, met een maand te verlengen! 
Nieuw onderzoek van de Trussell Trust, die steun biedt 
aan mensen in armoede, heeft aangetoond dat de nood in 
de hele samenleving recordbrekend hoog is. Met 320.000 
nieuwe voedselbankgebruikers zeggen ze dat de cijfers nu 

veel meer gezinnen uit werkende huishoudens omvatten. 
Mensen die tot nu toe niet naar voedselbanken hoefden 

te gaan, worden nu 
gedwongen vanwege 
de hoge kosten van 
levensonderhoud. 
Als u meer wilt weten 
hoe de voedselbanken 
werken kunt u op de 
website kijken: 
www.trusselltrust.org  

De voedselbanken zijn afhankelijk van donaties. 
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd omdat de nood 
hoog is en de diaconie beveelt deze collecte dan ook 
van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Wilma Colombo

Diaconie collecte in maart 
Women at Wish (WISH)
Women at Wish (WISH), opgericht in 1987, is een 
liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheid 
van vrouwen, die baanbrekende ondersteuningsdiensten 
ontwikkelt voor onderbedeelde vrouwen en samen 
campagne voert voor sociale rechtvaardigheid. 

WISH is een door 
gebruikers geleide 
liefdadigheidsinstelling - 
wat betekent dat 
ervaringsdeskundige 
vrouwen de kern vormen van 
elke beslissing die er genomen 
wordt, elk probleem waarvoor 
campagne wordt gevoerd, 

en elke dienst die wordt ontwikkeld.

WISH ondersteunt vrouwen met langdurige geestelijke 
gezondheidsproblemen en andere complexe behoeften 
die hen in contact kunnen brengen met de geestelijke 
gezondheidszorg of het strafrecht.

WISH biedt gratis gemeenschapsgerichte advies- en 
ondersteuningsdiensten aan in Groot-Londen. En zij 
werken met vrouwen die vastzitten in 4 beveiligde 
ziekenhuizen in het noorden van Engeland, waarbij 
ze onafhankelijk pleiten voor geestelijke gezondheid.

WISH heeft de afgelopen 36 jaar met vrouwen gewerkt, 
hun ervaringen centraal gesteld en hen bijgestaan terwijl 
ze positieve veranderingen in hun leven aanbrengen. 
In tegenstelling tot veel andere diensten staan zij vrouwen 
bij tijdens het herstel en de rehabilitatie, maar ook bij 
terugval.

Op de website van WISH: www.womenatwish.org.uk 
kunt u meer informatie vinden over de organisatie. 
De diaconie beveelt de collecte ten zeerste bij u aan.

Namens de diaconie, Martine Boesveld
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Brecht en de koningsboon



In Focus: Nina Booth
Elke twee maanden 
wordt voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of 
andere manier 
betrokken is bij de 
Nederlandse Kerk. 
Deze keer is Nina 
Booth geïnterviewd. 
Nina is al een groot 
deel van haar leven 
betrokken bij de Dutch 
Church, is voorzitter 
van de diaconie en zit 
sinds afgelopen jaar 

in de voorbereidingscommissie voor het 475-jarig bestaan 
van de kerk in 2025. 

Waar kom je vandaan en hoe ben je bij de 
Nederlandse Kerk in Londen terecht gekomen?
Ik kwam voor het eerst in de Nederlandse Kerk toen 
ik 11 jaar oud was. Mijn ouders leerden elkaar kennen 
in Londen rond 1950. Mijn Nederlandse moeder werkte 
voor het Koning Willem Fonds als sociaal werkster en 
mijn Duitse vader vertegenwoordigde het Duitse 
ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen toen er nog 
geen ambassade bestond na de Tweede Wereldoorlog. 
Hij werd gestuurd omdat hij ‘schoon’ was. Hij was 
deels joods, en had zich duidelijk uitgesproken tegen het 
naziregime. De oorlogsjaren bracht hij door in New York. 
En voor de oorlog studeerde hij in Oxford als Rhode 
scholar. Het was hun liefde voor muziek, theater en 
cultuur die mijn ouders bij elkaar bracht. Mijn vader 
overleed toen ik 6 jaar oud was. Wij hadden op 
verschillende plekken gewoond, omdat mijn vader in de 
diplomatieke dienst werkte. Na mijn vaders dood wilde 
mijn moeder niet terug naar Nederland. Ze was er te 
lang weggeweest en Londen was de stad waar ze zich 
gelukkig voelde en kon genieten van kunst. Daarom 
kwam ik met mijn moeder op mijn 11e in Londen wonen. 
Zij werkte ook vele jaren vrijwillig bij St Martin-in-
the-Fields. We kwamen de meeste zondagen naar de 
Nederlandse Kerk voor de diensten natuurlijk en deden 
mee aan sociale activiteiten. Toen ik jonge kinderen had 
verhuisden we weg uit Londen naar Sussex. Toen gingen 
er een paar jaar voorbij voordat ik de draad weer heb 
opgepakt en weer gekomen ben. 

Het thema van de kerstuitzending van het TV programma 
‘Petrus in het land’ waar de kerk werd geportreteerd was 
‘thuiskomen’. Als kind van een Duitse vader en Nederlandse 
moeder die als diplomatendochter is opgegroeid in het 
buitenland, lijkt me dat voor jou soms misschien een 
ingewikkeld begrip. Waar ben jij thuis?
Als ik eerlijk ben moet ik toegeven dat ik me nergens 
helemaal thuis voel en me ook niet gegrond voel in een van 
de culturen waarin ik ben opgegroeid: Nederlands, Duits, 
Engels. Omdat ik al zo lang in Engeland woon en hier heb 
gestudeerd en werk, voel ik me het zekerste in de Engelse taal. 

‘Echte’ Engelsen die ik door mijn werk en leven in Sussex 
ontmoet, beschouwen me als buitenlands. Ik heb een ‘foreign’ 
tintje. Dat gebeurde niet toen we in Londen woonden want dat 
is zo’n internationale stad. Gelukkig wonen we in een dorp 
waar we een internationale vriendenkring hebben. Mijn man, 
bijvoorbeeld, is half Frans half Engels en is in Italië opgegroeid. 
Ik voel me thuis bij de mensen met wie ik het goed heb, meer 
dan bij een plaats of land. 

Wat betekent de Nederlandse Kerk voor jou. 
En voelt die plek voor jou als een thuis?
De Nederlandse Kerk is een plek waar ik heel graag kom. 
Het is een constante betrouwbare plaats die als een draad 
door mijn tienerjaren en volwassenheid lijdt naar het 
heden. Het begon met bijbeldiscussiegroepen in de 
pastorie in Richmond met ds. Tuininga, en toen 
Maarten den Dulk, die ons trouwde in 1977.  
Ds. van Apeldoorn ging voor toen mijn ouders trouwden, 
Juup van Werkhoven-Romeijn leidde mijn moeder’s 
uitvaart en haar as ligt in de crypt. Ik nam vroeger deel 
aan het Open Huis, kwam ook weleens helpen bij de 
Cirkel en neem deel aan de literaruurkring als het kan. 
Sinds een paar jaar help ik ook mee met de diaconie. 
Dat geeft een betrokkenheid en de kans ook praktische 
steun te verlenen. 

Je loopt al heel lang mee in de Nederlandse Kerk. 
Daarom is het mooi dat je meedenkt over het 475-jarig 
bestaan van de kerk en hoe we dat gaan vieren in 2025. 
Wat is daarbij volgens jou belangrijk? 
Ik vind het een bijzonder voorrecht dat ik gevraagd ben 
mee te denken over deze speciale viering. De Nederlandse 
Kerk heeft al zo lang een bijzondere plaats hier in Londen 
en kan ook veel betekenen voor de Protestantse kerken 
in Nederland. Het is bijzonder dat deze kerk tot stand is 
gekomen voor vluchtelingen en dat is iets waar we ons in 
deze roerige tijden nog levendig mee kunnen identificeren. 
Ik hoop dat we in onze voorbereidingen de weg vinden 
om de diepere betekenis en rol van onze kerk tot uiting 
te brengen en zichtbaar te maken.

Nina Booth werd geïnterviewd door
Bertjan van de Lagemaat

 

Kerknieuws                                                                                                                                                                                        7

Nina Booth

De diaconie collecte in november was voor 
St Martin-in-the-Fields Charity, opgehaald 
£378.05 en overgemaakt £567.08

De diaconie collecte in december 
was voor The Hygiene Bank in the City, 
opgehaald £595.99 en overgemaakt 
£893.99 

De Nederlandse Kerk heeft heel veel hygiene 
artikelen ontvangen gedurende de maand 
december, ook van een kantoor in de buurt. 
De box van The Hygiene Bank blijft achter in 
de kerk staan en u kunt de hygiene artikelen 
blijven doneren in de kerk. Aub geen kleding donaties.
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Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
05/02  5e zondag na Epifanie, groen
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

12/02  6e zondag na Epifanie, groen
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

19/02  7e zondag na Epifanie, groen
          Dr. Hanna Rijken, Utrecht

26/02  1e zondag van de Veertigdagen (invocabit), paars
          Viering van de Maaltijd en kinderkerk, 
          Kerkdienst+plus+
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

05/03  2e zondag van de Veertigdagen (reminiscere), paars
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

12/03  3e zondag van de Veertigdagen (oculi), paars
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

19/03  4e zondag van de Veertigdagen (laetare), paars
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

26/03  5e zondag van de Veertigdagen (judica), paars
          Ds. Leonora Jagessar, Birmingham
          (Zomertijd begint, klok gaat een uur vooruit)

02/04  6e zondag van de Veertigdagen (palmarum), 
          rood/paars
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

    Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

Pasen in de  
Nederlandse Kerk

Easter in the Dutch Church 
Goede Vrijdag/Good Friday 7 april 11.00 uur 

Maaltijd van de Heer (zittend)
m.m.v. vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Pasen/Easter services 9 april Kerkdienst+plus+
09.30 uur Paasvroegdienst,

aansluitend Paasontbijt
11.00 uur Paasviering en kinderkerk

Ds. Bertjan van de Lagemaat

   
Agenda
Februari 2023
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Di 14/02 11.00  Church Watchers, kerk open van 
                        11.00-15.00 uur
Do 16/02 19.00 Dutch Centre, The Art of Fugue -   
                        Bach’s enduring enigma, Talk by 
                        prof. Paul Binsky & Organ Concert  
                        by Anne Page (doors open 18.30)  
                        Tickets: www.dutchcentre.com 
Di  21/02  18.00 Dutch Centre, Technology and 
                        Digitalization in the Fashion and 
                        Textile Industry:
                        New routes towards sustainability, 
                        zie: www.dutchcentre.com 
Wo 22/02          Digitale Veertigdagenkalender  
                        begint vandaag, op Aswoensdag,
                        geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Za  25/02  14.00  Neerlandia, Algemene Leden Vergadering
Za  25/02  15.00  Neerlandia, Lezing door kunstexpert
                        Philip Hook 
                        Zie ook: www.neerlandia.org
Zo   26/02  11.00  Kerkdienst+plus+ met kinderkerk  
                        en lunch na de kerkdienst
Di   28/02  11.00 Church Watchers, kerk open van 
                        11.00-15.00 uur
Di  28/02  12.15  Nederlandse City Lunches  
                        presenteert Paul Polman: 
                       ‘Net positive’ (deuren open 12.00 uur) 
                        Tickets: www.dutchcentre.com
   

Vanaf zondag 26 februari vindt u iedere 
zondagavond een nieuwe Vesper online 

op ons YouTube kanaal

Maart 2023
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Di  14/03   11.00  Church Watchers, kerk open van  
                        11.00-15.00 uur
Zo  26/03           Zomertijd begint, klok gaat een  
                        uur  vooruit!
Di   28/03  11.00 Church Watchers, kerk open van 
                        11.00-15.00 uur
Do 30/03 19.30  Literatuurkring, ‘Lied van ooievaar
                        en dromedaris’ van Anjet Daanje,
                        via Zoomlink, opgeven bij:  
                        minister@dutchchurch.org.uk 
                           
        

                                                                                                                                  

Koningsdagviering in 
Austin Friars, King’s Day celebrations, 

zaterdag 29 april 2023




