
Koning zonder kroon
In de aanloop naar Pasen ging het in de vieringen dit 
jaar steeds over ontmoetingen tussen Jezus en hele 
gewone mensen. Het ging daarbij over zien en gezien 
worden. Deze verhalenreeks komt op Paasmorgen tot een 
climax wanneer we het verhaal horen over de ontmoeting 
tussen Jezus en Maria in de graftuin. Maria herkent Jezus 
in eerste instantie niet. Ze ziet in hem de tuinman en niet 
de Messias, de door God gezalfde koning van de Joden, 
zoals er een paar dagen eerder wat smalend op zijn kruis 
geschreven stond.

Christus Koning
Voor ons is die verwarring 
bijna grappig. Die arme Maria 
die Jezus niet herkent. Maar wij 
hebben dan ook een voorsprong. 
Niet alleen omdat we de 
bijbelteksten uit het 
evangelie zo goed 
kennen, maar ook dankzij 
de afbeeldingen uit de 
iconografie door de 
eeuwen heen. Zeker de 
oudste afbeeldingen die we 
kennen uit de vroege kerk, 
laten weinig twijfel bestaan over wie 
Jezus is. In die afbeeldingen zien we 
geen lijdende Christus, maar een 
onaangedane sterke man voor wie 
het kruis niet meer is dan een wat 
onaangenaam intermezzo dat nodig 
is om te laten zien dat Gods zoon als 
grote koning zelfs de dood kan weerstaan.

Koning met een doornenkroon
In de late middeleeuwen slaat dat beeld om. Jezus 
wordt niet langer afgebeeld met een gouden kroon 
of stralend aureool onaangedaan aan het kruis, maar 
bloedend en lijdend met een doornenkroon op zijn hoofd. 
Een koning die zich vorstelijk toont door het onmenselijk 
zware leed dat wij als gewone mensen niet kunnen 
dragen, op zich te nemen. Een opofferingsgezinde koning.

Koning van de menselijkheid
In de moderne iconografie wordt ook dat beeld bijgesteld. 
In moderne kruisbeelden zien we toch vooral een heel 
menselijke Jezus, zonder opsmuk. We zien een koning 
zonder kroon. Een mens onder de mensen, die zich juist 
door die menselijkheid met ons verbindt. Niet langer een 
onbereikbare koning op zijn troon, maar een koning die 
zich laat kennen als medemens. Hij zou de tuinman 
kunnen zijn…. En ik moet zeggen dat ik me eigenlijk wel 
thuisvoel bij dat moderne iconografische beeld van Jezus
    als koning van de medemenselijkheid.

Moderne koning
Naast de religieuze beelden 
van Christus Koning met Pasen. 
Zien we dit jaar met Pasen ook 
uit naar de kroning van een 
wereldse koning. 
Want op zaterdag 6 mei zal 

King Charles III worden 
gekroond. Het zal een dag 
worden die wordt 
gekenmerkt door veel 
ceremonieel, met de 
nodige pracht en praal. 
Maar ik vermoed en 
verwacht dat het minder 
groots zal zijn dan 

zeventig jaar geleden toen Elizabeth II 
gekroond werd. 

Hoe Charles koning wil zijn, moeten we 
nog enigszins afwachten, maar het lijkt erop 

dat hij kiest voor een modern koningschap. 
En dat hij zich als koning wil laten kennen 

door medemenselijkheid met oog voor mens, dier en 
de natuur. Iets daarvan is al zichtbaar geworden bij 
de uitgave van de eerste munten en postzegels. 
In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft hij ervoor 
gekozen om afgebeeld te worden zonder kroon. Een 
koning zonder kroon. Ik vind het een hoopvol beeld. 

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Rondom Austin Friars
Medeleven
Op maandag 6 maart jl. 
kwam Talitha’s jongste broer 
Eibert, mijn zwager, en jonge 
oom van onze kinderen 
door een tragisch ongeval 
op weg naar school om het 
leven. Eibert was nog maar 
16 jaar. Zijn plotselinge dood 
heeft ons in eerste instantie 
sprakeloos achtergelaten 

en gevuld met een groot verdriet. Wij zijn als gezin de 
kerkeraad en de staf dankbaar dat  direct werd geregeld 
dat we naar Nederland konden afreizen om onze familie 
bij te staan en samen het afscheid van onze lieve Eibert 
vorm te geven. Ook de redactie van Kerknieuws dacht 
meteen mee en stelde de verschijningsdatum van dit 
nummer een week uit, om mij de gelegenheid te geven 
mijn aandacht te richten op het vormgeven van de uitvaart 
van mijn zwager. In de dagen dat ik mijn artikelen voor 
Kerknieuws schrijf, zijn we net terug uit Nederland en 
proberen zo goed en zo kwaad als het gaat het leven hier 
weer op te pakken. Wij voelen ons daarbij gedragen door 
alle lieve e-mails, kaarten, lieve woorden en bloemen 
die we vanuit de gemeenschap hebben ontvangen. 
Ook namens Talitha, heel veel dank daarvoor.

Diensten rond Pasen 7 en 9 april

Met Goede Vrijdag en Paasmorgen hebben we weer een 
bijzondere kleine paascyclus. Op Goede Vrijdag 7 april 
hebben we om 11.00 uur een viering waarbij we eerst het 
laatste avondmaal vieren zittend rond de tafel. Daarna 
verplaatst de dienst zich naar het schip van de kerk en 
horen we het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes 
afgewisseld met passiemuziek door het vocaal ensemble 
o.l.v. Greg Hallam. 
Op Paasmorgen 9 april komen we al om 9.30 uur samen 
voor de Paasvroegdienst met aansluitend om 10.00 uur 
ons traditionele Paasontbijt. Om 11.00 uur vieren we onze 
grote Paasviering en daarna kunnen de kinderen op zoek 
naar paaseieren die rond de kerk verstopt zijn. 

Koningsdagfeest, zaterdag 29 april
Zoals u elders ook kunt lezen, vindt er weer een groots 
Koningsdagfeest plaats in en rond de Dutch Church. 
Als Nederlandse Kerk zijn we natuurlijk gastheer. 

Maar daarnaast staan we ook met een kraampje op de 
markt buiten, zullen we door de dag heen een aantal 
historische tours door de kerk aanbieden en voor de 
kinderen is er weer een speurtocht, ditmaal rond 
historische figuren die in onze glas-in-lood ramen 
te vinden zijn.

4 mei herdenking Mill Hill
Op donderdag 4 mei vindt de herdenking op de 
erebegraafplaats in Mill Hill weer plaats. Ik zal spreken 
over het thema ‘leven met oorlog’, en het belang om altijd 
nieuwsgierig te blijven naar het verhaal van de ander. 
Er vindt een kranslegging plaats, we zijn twee minuten stil 
en er zijn bijdragen van de kinderen van de Regenboogschool. 
Voorafgaand aan de herdenking zal ik net als voorgaande 
jaren een bezoek brengen aan de Regenboogschool voor een 
gastles samen met de Militair Attachée van de ambassade. 
Op 4 mei kunt u vanaf ca. 19.30 uur arriveren en zelf 
doorlopen naar het ereveld, waar u wordt uitgenodigd een 
oranje tulp bij één van de eregraven te leggen, waarna we ons 
rond het monument verzamelen voor de plechtigheid die rond 
19.50 uur begint en duurt tot ca. 20.30 uur.

Kroningsviering zondag 7 mei
In de viering van 7 mei zullen we aandacht besteden aan 
de kroning van King Charles III. Rond het thema ‘Koning 
naar Gods hart’ horen we woorden van Jesaja over zo’n 
koning naar Gods hart en zingen we en luisteren we naar 
muziek van hofcomponisten van vroeger en nu.

Kerkdienst+ en Hymnmiddag op 21 mei
Op zondag 21 mei zullen we een mooie muzikale zondag 
beleven met een feestelijke zangrijke ochtendviering 
en een inspirerende Hymnmiddag waarbij we op 
ontdekkingstocht gaan langs onze favoriete Nederlandse 
en Engelse kerkliederen. In de column van Hanna Rijken 
lees je er meer over. Iedereen is van harte welkom om 
zijn of haar favoriete lied/hymn door te geven voor 
deze zangmiddag.

Vooraankondiging dienst in Norwich, 4 juni

Onze jaarlijkse Nederlandse viering in Norwich, vindt 
dit jaar plaats op zondag 4 juni, zondag Trinitatis. 
De dienst, in één van de zijkapellen van de kathedraal 
begint om 13.30 en om 14.30 uur komen we samen in de 
Refectory van de kathedraal voor een gezellige Afternoon 
Tea. Meer informatie, email: info@dutchchurch.org.uk

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Afternoon Tea in Norwich

Paasontbijt op 9 april



Column
Most favourite hymns
Het meest geliefde lied: soms 
gaat het al een leven lang 
mee, soms komt het na één 
keer zingen recht het hart 
binnen om zich daar voor 
altijd te nestelen. 
Dit jaar is in meerdere 
opzichten een jubileumjaar. 
De 'Statenberijming' (1773) , 
ook wel bekend als de 'oude 
berijming', bestaat 250 jaar. 
Vijftig jaar geleden verscheen 
het Liedboek voor de kerken 
(1973) en in mei is het tien jaar 

geleden dat het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk uitkwam. 
Tijdens de voorbereidende redactievergaderingen kwam de 
mate van geliefdheid van een lied uiteraard vaak ter sprake. 
Het was een van de argumenten om een lied wel of niet op 
te nemen. Het is ook soms een heikel punt, want of een lied 
geliefd is, kan tussen personen sterk verschillen. 
In 2021 was ik betrokken bij een enquête van de Protestantse 
Kerk in Nederland naar de meest geliefde kerkliederen. 
Deze vragenlijst heeft geresulteerd in een top-20, die onder 
meer te vinden is op de website van de PKN. De oudste 
liederen die in de top-20 staan, zijn enkele Geneefse psalmen. 
De oorspronkelijke, Franse editie van dit psalter kwam gereed 
in 1562 en is dus al meer dan 460 jaar oud. Het was slechts 
een kwestie van enkele jaren voordat deze psalmen ook in 
Nederland in de moedertaal gezongen konden worden, 
namelijk in de berijming van Petrus Datheen. Jan Utenhove, 
een van de eerste predikanten van de Dutch Church, had ook 
alle 150 psalmen in liedvorm vertaald, maar zijn berijming 
heeft helaas geen brede ingang gevonden. 

Van generatie op generatie zijn de Geneefse psalmen 
doorgegeven. Ik kan mij eigenlijk niet meer voorstellen hoe 
het was om deze psalmen voor het eerst te horen, maar onlangs 
maakte ik mee dat zo'n psalm volstrekt nieuw voor iemand 
was. Tijdens de opnamedag voor Petrus in het land, die we eind 
januari hadden in de Grote Kerk van Dordrecht, speelde een 
jonge Spaanse celliste mee. Eén van de op te nemen liederen 
was de psalm 133 met een zetting van Claude Goudimel uit 
1566. Het zingen was een feestelijk gebeuren. Na de opname 
merkte iemand op dat er toch eigenlijk niets boven een mooie 
renaissancemelodie en -zetting gaat. De celliste zei toen: 
'Het was toch neo-renaissance? Hoe kan een lied in modern 
Nederlands zo oud zijn? Heeft iemand het vertaald? 
Het klinkt goed in het Nederlands!' Dat vond ik een mooi 
compliment aan de psalmberijmers uit de jaren 1950 en 60. 
De Nederlandse taal wordt wel eens verguisd als zangtaal, 
maar voor een niet-Nederlandse klonk het heel natuurlijk. 
Op 21 mei aanstaande, de zondag na Hemelvaartsdag, gaan 
we met elkaar zingen. Ds. Bertjan van de Lagemaat en organist 
David Titterington hebben het initiatief genomen voor een 
bijzondere zangmiddag. Het programma kunt u zelf mede 

samenstellen, want u mag uw favoriete lied doorgeven. Ik zie 
ernaar uit om hierbij aanwezig te zijn. Graag tot 21 mei!

Hanna Rijken, 
adviseur kerkmuziek Nederlandse Kerk London

Vanuit de kerkeraad
De kerkeraad leeft mee met Talitha en Bertjan en familie in 
deze voor hen zo droevige tijd van verlies. 
Helaas hebben we als kerkeraad weer een afscheid voor de 
boeg. Edwin Welman heeft een nieuwe baan in Duitsland 
aangenomen en zal in mei verhuizen en uit de kerkeraad 
moeten treden. Edwin is eind 2021 tot de kerkeraad 
toegetreden en is dus iets meer dan een jaar lid van de 
kerkeraad geweest. In die korte tijd heeft hij veel verricht 
en heeft zich altijd bereidwillig getoond om taken op zich te 
nemen. Onder anderen heeft hij ook voorgesteld dat de 
lectoren de dienst kunnen leiden als de predikant uitvalt, 
iets wat in goede aarde gevallen is en tot mooie 
samenwerking heeft geleid. We zullen zijn rustige en 
praktische inzet zeer missen, maar wensen hem natuurlijk 
het allerbeste voor de spannende nieuwe stap die hij neemt. 
Dit betekent wel dat we nieuwe krachten nodig hebben in de 
kerkeraad. We hebben een aantal potentiële kandidaten op 
het oog, maar mocht u een idee hebben of zelf zin hebben om 
te helpen dan horen we het graag! 
Onze webmaster, Arend Jan van der Marel, heeft ons laten 
weten dat hij wil stoppen. We zijn hem zeer erkentelijk voor 
zijn werk en inzet over bijna twintig jaren en overleggen 
mogelijkheden over hoe verder te gaan met het beheer van 
de website. Rein Roos heeft zich bereid verklaard om dit op 
te nemen, maar zodat het niet allemaal op de schouders van 
een persoon rust, willen we een werkgroep opzetten. Mocht 
er iemand in de gemeente zijn die de nodige kennis heeft en 
bereid is te helpen dan horen we graag van u. 
De werkzaamheden aan het terras rond de kerk 
beginnen nu echt deze maand, maar toegang tot de kerk blijft 
mogelijk. De bedoeling is dat het werk klaar zal zijn voor de 
Koningsdagviering op zaterdag 29 april.

Gemeenteberaad 
Het gemeenteberaad 
zal plaats vinden op 
zondag 14 mei na 
de kerkdienst. Het 
hoofdpunt op de 
agenda zal het 475 
jarig jubileum zijn, 
en David zal meer 
over het toekomstige 

gebrandschilderde raam vertellen en aan het einde van de 
vergadering een filmpje over het werk van Thomas Denny 
laten zien. Zoals elk jaar worden verder de financiën 
besproken en plannen voor het gebouw. We hopen vele 
van u op 14 mei te zien.

De kerkeraad
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Koningsdag, zaterdag 
29 april 2023
Het wordt weer een fantastische Oranjedag in en rond 
de Nederlandse Kerk, met vrijmarkt, kinderspelletjes, 
rondleidingen, tompoezen, een boekentafel, kroketten, 
kibbeling, kaas en poffertjes. En gezellige Nederlandse 
muziek! Iedereen is van harte welkom vanaf 12.00 uur 
tot ca 17.30. ‘s Avonds zal er een groot Oranjefeest zijn in 
de kerkzaal. Ook de veiling is er weer! De goede-doelen 
veiling ten bate van de Kerk, het Koning Willem Fonds 
(KWF), het Dutch Centre en Neerlandia, wordt dit jaar 
geleid door veilingmeester Leila de Vos van Steenwijk 
(Christie’s) en weer georganiseerd door Sandra Taekema. 
Na de veiling zal Ambassadeur Karel van Oosterom 
spreken, waarna we het Wilhelmus zingen. 

   

Alle informatie over Koningsdag is te vinden op social 
media: Facebook (Koningsdag Londen) en Instagram 
(koningsdaglonden) alswel op de website van het 
Dutch Centre (dutchcentre.com). Daar staan ook alle 
veilingstukken, maar hier alsvast een voorproefje en wat 
foto's. We hebben een diner met de Ambassadeur in de 
Residentie (bieden als groep van 10), een wijnproefsessie 
door Clarence Tan (bieden als groep van 6) en een unieke 
rondwandeling ‘Dutch traces of war in London’ door de 
Militaire afdeling van de Ambassade (bieden voor een 
groep van max 10-12). Alle informatie over veilingstukken 
is te vinden op social media en alles is te bezichtigen 
op Koningsdag voorafgaand aan de veiling.

Iedereen mag 
iets komen 
verkopen op 
de vrijmarkt, 
zolang het maar 
laaggeprijsd is. 
Duurdere dingen 
kan je kopen bij 
marktkraampjes 
op onze 

Koningsdagmarkt. Daar zullen ook info kraampjes zijn 
met Nederlandse verenigingen, organisaties en scholen 
in het VK. En natuurlijk staan er kraampjes met 
broodje kroket en kibbeling! Vrijwilligers voor koffie 
schenken, taart snijden, poffertjes bakken, boeken 
verkopen of kinderspelletjes begeleiden kunnen zich 

aanmelden bij Daphna: daphna@dutchcentre.com 
Voor vragen of opmerkingen over de veiling of algemeen 
kan je mailen naar koningsdaglonden@gmail.com 
We hopen jullie te zien op zaterdagmiddag 29 april in 
Austin Friars Londen. Tot dan!

Nieuws uit de kinderkerk
Zondag 5 Maart was er weer kinderkerk. Het was 
de eerste zondag van de Veertigdagentijd en het 
thema was ‘Jezus in de woestijn’. De kinderen hebben 
beneden in de keuken samen gekookt en een 
overheerlijke ‘Woestijnsoep’ bereid. 

De belangrijkste 
ingrediënten 
van de 
woestijnsoep 
waren een 
grote 
hoeveelheid 
wortels en 
dadels. 
De kinderen 
zijn druk 

geweest met het wassen, hakken en roeren. Na een 
korte tijd werd de keuken gevuld met een heerlijke 
geur en het eindresultaat was zalig. De soep viel bij 
iedereen zeer in de smaak!

Zondag 9 april, op Paasmorgen zijn alle kinderen weer 
van harte welkom voor een vrolijke paasviering voor 
jong en oud. Tijdens het paasfeest kunnen de kinderen 
samen paaseieren zoeken en er zal die morgen een 
heerlijk paasontbijt worden verzorgd.

Meer weten over de kinderkerk? Op de website van 
de Nederlandse Kerk vind je het programma, foto’s, 
liedjes en teksten die we maakten. We plaatsen 
daarnaast regelmatig berichten op de Facebookpagina 
van de Nederlandse Kerk. Je kunt ook contact opnemen
met mij, algemeen coördinator van de kinderkerk: 
babettebom@gmail.com

We hopen Paaszondag 9 april weer veel kinderen 
te zien.

Babette Bom-Proos
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Diaconie collecte in april
Doorstep Library 

De ‘Doorstep Library’ 
is een buurt- en 
wijkgerichte ANBI 
(Algemeen Nut Beogende 
Instelling) die zich inzet 
om de alfabetisering en 
leesvaardigheid van 

kinderen te ondersteunen en om de magische kracht 
van meeslepende verhalen en leesplezier rechtstreeks 
bij kinderen in achterstandswijken en - situaties, thuis te 
brengen. Voor de vrijwilligers van de Doorstep Library, 
die in heel Londen en ook daarbuiten kinderen thuis met 
een rugzak vol met boeken komen bezoeken, is het pas 
“en ze leefden nog lang en gelukkig” als blijkt dat door 
verbeterde leesvaardigheid een kind geholpen wordt zijn 
eigen levensverhaal voorgoed te veranderen. 

Van alle hoge-inkomenslanden is het in het VK het 
duidelijkste aantoonbaar dat er direct verband is 
tussen laaggeletterdheid en werkloosheid en sociaal-
maatschappelijk welzijn. Uit onderzoek van de National 
Literacy Trust blijkt dat 1 op de 5 kinderen geen enkel 
boek bezit. Het is bekend dat dit cijfer nog hoger ligt in 
economisch achtergestelde gezinnen. Ook lezen kinderen 
in achterstandssituaties minder vaak met hun ouders en 
lezen ze minder vaak voor hun plezier. Daarenboven, 
als gevolg van de huidige economische crisis zegt > 50% 
van de ouders dat boeken simpelweg te duur zijn. 
Kwetsbare kinderen lopen hierdoor meer leer-
achterstand op en missen nog meer kansen, wat leidt 
tot maatschappelijke achterstand in hun gehele leven. 

Met het ondersteunen van de vrijwilligers van de 
Doorstep Library hopen we ons kleine steentje bij te 
kunnen dragen aan een eerlijkere verdeling van kansen 
en mogelijkheden voor iedereen. De diaconale werkgroep 
beveelt de collecte dan ook van harte bij u aan! 

Namens de diaconie, Marijn Veuger

Diaconie collecte in mei
Southwark Day Centre for 
Asylum Seekers 

Het Southwark 
Day Centre for 
Asylum Seekers 
(SDCAS) is voor 
velen van u 

bekend omdat we dit doel al ruim 25 jaar steunen. 
Het SDCAS heeft in Southwark veilige en gastvrije 
ontmoetingsplaatsen waar een team bestaand uit 
(gespecialiseerde) vrijwilligers, asielzoekers hulp bieden. 
Door middel van algemeen advies en hulp hopen ze 
de toegang tot een reeks diensten te vergemakkelijken, 
met bijzondere nadruk op gezondheid, huisvesting, 
werkgelegenheid, onderwijs en asielkwesties. 
De gezellige sfeer van de dagcentra biedt de asielzoekers 
de mogelijkheid om hun eigen sociale netwerken op te 
bouwen, wat het isolement dat zo vaak in deze groep 
wordt gevoeld, vermindert. Asielzoekers komen 
overal vandaan en vooral uit landen waar problemen zijn. 
Momenteel heeft SDCAS een contract met de council om 
een groep Syriërs en mensen uit Oekraïne te helpen die 
zijn ondergebracht in hotels in Southwark.

Een Trustee van de SDCAS schreef als blijk van 
waardering voor onze bijdragen aan SDCAS: It can be 
daunting looking ahead. Demand is increasing and it doesn’t 
look like that is going to change any time soon. But the kind of 
support you (the Dutch Church congregation) have been able to 
offer us is worth more than its material value. It means we have 
friends nearby. 

Het SDCAS is een onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie 
die alleen kan blijven bestaan door middel van donaties 
en hulp van vrijwilligers. De diaconie beveelt daarom 
dit doel van harte bij u aan. U kunt meer lezen over het 
Southwark Day Centre for Asylum Seekers op de website: 
http://www.sdcas.org.uk/

Namens de diaconale werkgroep, Saskia Verwey
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De diaconie collecte in januari, en de 1e 
week in februari, was voor The Trussell Trust, 
opgehaald £396.85 en overgemaakt £595.28

De diaconie collecte voor de rest 
van februari was voor de ‘Emergency 
Earthquake’ Turkije en Syrië, opgehaald 
£628.70 en overgemaakt £943.05

De Hygiene Bank Box blijft staan. Bertjan en 
Saskia hebben in maart alle ontvangen artikelen 
naar de Hygiene Bank gebracht. De Nederlandse 
Kerk blijft een ‘hub’ in de City en iedereen kan 
blijven doneren, en ook mensen in de omgeving 
van de kerk. Er zijn 2 bedrijven die diverse artikelen 
voor de box bij ons gebracht hebben.

Pasen in de  
Nederlandse Kerk

Easter in the Dutch Church 
Goede Vrijdag/Good Friday 7 april 11.00 uur 

Maaltijd van de Heer (zittend)
m.m.v. vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Pasen/Easter services 9 april Kerkdienst+plus+
09.30 uur Paasvroegdienst,

aansluitend Paasontbijt
11.00 uur Paasviering en kinderkerk

Ds. Bertjan van de Lagemaat



In Focus: Caspar Veldkamp
Elke twee 
maanden wordt 
voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of 
andere manier 
betrokken is bij 
de Nederlandse 
Kerk. Deze keer is
Caspar Veldkamp 
geïnterviewd.

Waar kom je vandaan
en hoe ben je in Londen 
terecht gekomen?
Anderhalf jaar 
geleden ben ik 

hier aan de slag gegaan, als bewindvoerder van de 
European Bank for Reconstruction & Development, de EBRD. 
Dat is een publieke bank die investeert in de ring rond 
West-Europa, zoals in Oekraïne, de Balkan, Turkije en 
Egypte. Daarvoor werkte ik als Nederlands diplomaat in 
Warschau, Washington, Tel Aviv, Athene en Brussel en 
tussendoor in Den Haag. Echtgenote Anne en onze vier 
kinderen kwamen telkens mee. De kinderen zijn nu 
het huis uit. Anne en ik zijn allebei een nieuwe weg 
ingeslagen, zij met een baan in de buurt van Toulouse 
(ze komt uit Frankrijk) en ik met deze financiële baan 
in Londen. We missen elkaar maar het gaat goed. 
Ik werk een week per maand vanuit Frankrijk.

In jouw werk als diplomaat heb je de Nederlandse regering 
vertegenwoordigd, maar was je er ook voor Nederlanders 
die in het land van jouw plaatsing wonen. Hoe belangrijk 
zijn Nederlandse ontmoetingsplekken in het buitenland 
naar jouw ervaring?
Ik vond het altijd belangrijk heel Nederland te 
vertegenwoordigen. Dus ook Tweede Kamerleden goed te 
ontvangen en op te komen voor Nederlandse bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en individuele burgers. 
In sommige landen zoeken Nederlanders elkaar vanzelf op. 
In Polen in de jaren ’90 was aan van alles gebrek en de weinige 
Nederlanders hielpen elkaar. In Israël had je een gemeenschap 
van mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geëmigreerd. 
Ze hadden vaak een aarzelende relatie tot de Nederlandse 
overheid, die hen in de oorlog in de steek had gelaten. 
Ik besteedde veel aandacht aan deze groep. Het was ook 
echt bijzonder – je ontmoette bijvoorbeeld iemand die nog bij 
Anne Frank in de klas bleek te hebben gezeten. In een grote 
stad als Londen leeft iedereen zijn eigen leven en moet je actief 
op stap om landgenoten te zien.

Je bezoekt regelmatig de diensten in de Nederlandse Kerk? 
Wat trekt jou daarin aan en wat vind je belangrijk aan 
deze Nederlandse kerk in het hartje van de Londense City?
Juist in deze drukke wereldstad lijkt het me zaak 
bezinning en betekenis te zoeken. Waartoe dient dit alles? 
De overdenkingen en de invulling van de diensten 

spreken me aan. Zoals een paar maanden geleden over 
de vijf vrouwen die door Matteüs worden genoemd over 
de herkomst van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba 
en Maria. En ja, iedereen is welkom en mag erbij horen, 
ook dat voelt goed. Overigens doen de lezingen me vaak 
terugdenken aan de vier jaren dat ik door Israël en de 
Palestijnse gebieden reisde. Veel van de plaatsen heb ik 
aangedaan, zoals de locatie van de Bergrede aan het meer 
van Galilea. Ook ben ik de Samaritanen gaan opzoeken. 
Er wonen er nog een paar honderd op de Gerizim-berg 
bij de Palestijnse stad Nabloes en een paar honderd in 
een voorstad van Tel Aviv. Ze baseren hun godsdienst 
alleen op de Thora, in een versie die iets afwijkt van de 
gebruikelijke joodse versie.

Het is bijna Pasen. Je vertelde me dat je vanuit jouw 
plaatsingen weet dat dat feest op verschillende manieren 
wordt gevierd. Kun je daar iets meer over vertellen? 
Bijzonder was natuurlijk de oude stad van Jeruzalem 
met de grafkerk waar je rond Pasen een enorme variatie 
aan christenen zag samenkomen: van kopten uit Egypte 
tot aanhangers van Abraham Kuyper uit Zuid-Korea. 
De kerk zelf is een verzameling van kapellen. Ik ben er 
een keer zo lang gebleven dat we er ’s avonds opgesloten 
raakten. Na een lang gesprek heeft een Armeense monnik 
ons naar buiten geleid, door kleine gangen langs de rots 
van Golgotha. In Griekenland was Pasen niet alleen 
liturgisch een climax maar ook maatschappelijk een 
belangrijk moment van het jaar. Jong en oud trekken 
er met kaarsen langs kerkjes: bruine op Goede Vrijdag 
en witte met Pasen. Iedereen ontmoet elkaar op straat. 
Bijzonder is het moment dat om middernacht mensen 
om kerkjes heen staan en de priester naar buiten komt 
met de uitroep "Χριστός άγευστη!  - Christus is 
verrezen!" Er gaat een kracht vanuit voor hoop en 
een nieuw begin.

Caspar Veldkamp werd geïnterviewd door Bertjan van de Lagemaat
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Caspar Veldkamp

Gastpredikanten in april 
en mei en op 4 juni

Op 16 april, de zondag na Pasen, verwelkomen we 
een nieuwe gastpredikant in Austin Friars, ds. Jessa 
van der Vaart, zij was tot vorig jaar predikant van 
de Oude Kerk in Amsterdam waar ze de opvolgster 
was van Eddy Reefhuis en sinds afgelopen jaar is zij 
predikant in Bloemendaal waar zij de opvolgster is 
van Ad van Nieuwpoort, een andere bekende van 
onze Londense gemeente. Hoog tijd dus om haar
ook hier in Austin Friars te verwelkomen. 
Op 30 april, de dag na ons Koningsdagfeest, 
gaat onze consulent Eddy Reefhuis voor. 
Hij kan dat weekend zien hoe de Dutch Church 
ook een ontmoetingsplek is voor een veel bredere 
Nederlandse gemeenschap. 
Op Pinksterzondag 28 mei is ds. Petra Barnard 
bij ons te gast. En wanneer ik de zondag daarop, 
op 4 juni de jaarlijkse viering in Norwich verzorg, 
verwelkomen we in Austin Friars ds. Gertine Blom.

Bertjan van de Lagemaat
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Kerkdiensten                                        
De diensten beginnen om 11.00 uur
02/04  Palmzondag, rood/paars 
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

07/04  Goede Vrijdag, paars/zwart
          Maaltijd van de Heer (zittend)
          Ds. Bertjan van de Lagemaat
          m.m.v. vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam

09/04  Pasen, wit Kerkdienst+plus+
          9.30 uur Paasvroegdienst
          aansluitend Paasontbijt
          11.00 uur Paasviering
          Kinderkerk
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

16/04  Beloken Pasen, wit
          Ds. Jessa van der Vaart (Bloemendaal)

23/04  3e zondag van Pasen, wit
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

30/04  4e zondag van Pasen ‘Jubilate’ wit
          Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)

07/05  5e zondag van Pasen ‘Cantate’ wit 
          Coronation Sunday
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

14/05  6e zondag van Pasen ‘Rogate’ wit
          Ds. Bertjan van de Lagemaat
          Gemeenteberaad na de dienst

21/05  7e zondag van Pasen ‘Exaudi’ wit 
          Kerkdienst+plus+
          Ds. Bertjan van de Lagemaat en 
          Ds. Hanna Rijken (Utrecht)
          ‘Favourite Hymn’middag

28/05  Pinksteren, rood
          Ds. Petra Barnard (Almere)

04/06  Zondag Trinitatis, wit
          11.00 uur Austin Friars
          Ds. Gertine Blom (Sauwerd)

04/06  Dienst in Norwich Cathedral
          13.30 uur Norwich 
          met aansluitend ‘Afternoon Tea’
          Ds. Bertjan van de Lagemaat
    
   Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

   
Agenda
April 2023
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Di  11/04 11.00  Church Watchers, kerk open van
                          11.00-15.00 uur
Do 20/04 18.30  Library Dinner, boekbespreking
                         ‘In the shelter’ van Padraig O Tuama,
                          met maaltijd, a.u.b. aanmelden bij: 
                          minister@dutchchurch.org.uk 
Di  25/04 11.00  Church Watchers, kerk open van
                          11.00-15.00 uur
Wo 26/04 19.00  Dutch Centre, a Talk by art 
                          historian Dr. Richard Stemp 
                          about ‘The Essential Vermeer’ 
                          (doors open: 18.30) 
                          Tickets: www.dutchcentre.com                   
Za  29/04 12.00  Koningsdagfeest, met Vrijmarkt, 
                          KWF Veiling en Avondfeest, vanaf
                          12.00 uur tot ’s avonds laat! 
                          In en rondom de Dutch Church, 
                          Austin Friars, Londen. All Welcome!
Mei 2023
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Wo 03/05  19.30  Dutch Centre, a Talk by Royal
                          experts about Royal women/Queens  
                          of the Netherlands and the UK
                          (doors open: 18.30) 
                          Tickets: www.dutchcentre.com

Do 04/05   19.30  4 mei Herdenking op 
                          erebegraafplaats Mill Hill, 
                          zie ook: www.neerlandia.org 
Di  09/05 11.00  Church Watchers, kerk open van
                          11.00-15.00 uur
Wo 10/05 12.30  NCL Lunch/Dutch Centre with
                          Tony Chocolonely! (doors open: 12.00) 
                          Tickets: www.dutchcentre.com
Zo 14/05  12.30  Gemeenteberaad, na de kerkdienst
Zo 21/05  12.30  Kerkdienst+plus+, na de kerkdienst 
                          een muzikale Hymnmiddag met
                          favoriete Nederlandse en Engelse
                          kerkliederen, m.m.v. Hanna Rijken
Di 23/05  11.00  Church Watchers, kerk open van
                         11.00-15.00 uur
        

                                                                                                                                  

'Opdat Wij Niet Vergeten'

Groot feest 
in Austin Friars! 

Op zaterdag 29 april 
vieren we Koningsdag 
van 12.00 - 17.30 uur




