
Verhuizen
In mijn studeerkamer zijn de eerste verhuisdozen 
verschenen. Eind juni gaan we verhuizen. Wees niet 
bang, ik ga de Nederlandse Kerk in Londen niet verlaten, 
maar ons huurcontract loopt af en na vijf jaar wil onze 
‘landlord’ graag weer haar eigen huis gaan bewonen. 
Voor ons betekent het verder trekken. Een nieuwe 
plek vinden om te wonen, onze spullen inpakken en 
oppakken, en een paar kilometer verderop opnieuw 
beginnen.

Een nieuw avontuur
Dat opnieuw beginnen 
heeft altijd twee kanten. 
Verhuizen en opnieuw 
beginnen heeft iets 
spannends en 
avontuurlijks. Waar 
we ‘Horsell Common’, 
die ik inmiddels op mijn 
duimpje ken, achter 
ons laten, ligt er met 
‘Pyrford Common’ 
en the River Wey op 
loopafstand een heel 
nieuw wandelgebied 
voor ons open, klaar 
om ontdekt te worden. 
Daarnaast biedt een 
verhuizing altijd de mogelijkheid om op te ruimen 
en spullen waar je op uitgekeken bent, te vervangen 
voor iets nieuws. We hebben net een nieuw bankstel 
en nieuwe stoelen voor de woonkamer uitgezocht. 
Daarnaast verheugen we ons ook al op de heerlijke 
taartjes van de daarom bekendstaande bakker, die 
straks op vijf minuutjes fietsafstand ligt.

Onzekerheid
Maar verhuizen is niet alleen maar leuk. Het is ook 
een stressvolle gebeurtenis. Je stapt met een verhuizing 
een nieuwe situatie binnen, waarvan je nog niet precies 
weet hoe het eruit zal gaan zien. Hoelang zal het duren 
voordat we ons in het nieuwe huis weer een beetje thuis 
zullen voelen? Hoe zijn de nieuwe buren? Wat gaat het 
voor mijn dagelijkse reis naar Londen betekenen? 

Hoe zal het de oudste kinderen bevallen nu ze een half 
uur naar school moeten fietsen en kunnen de twee 
jongsten terecht op een nieuwe school in de buurt? 
En zullen ze daar snel nieuwe vrienden maken? 
Verhuizen zorgt voor onzekerheid. Zeker wanneer de 
verhuizing niet je eigen keuze is en je moet verhuizen. 

Mensen van de weg
En toch moeten we verder, en daarin zijn we niet de 
enigen en niet de eersten. Ook de Bijbel staat vol van 
verhalen van mensen die hun spullen moeten inpakken 
en oppakken om verder te trekken. Het begint al met 

Adam en Eva, wanneer 
ze uit het paradijs worden 
verbannen en met 
Abraham die op weg 
wordt gestuurd. En zo 
gaat het de hele Bijbel 
door. Steeds pakken 
mensen hun spullen 
bij elkaar om verder te 
trekken. Soms gedwongen, 
soms op zoek naar 
avontuur en nieuwe 
kansen, soms onzeker en 
soms vol vertrouwen. Wij 
zijn mensen van de weg.

Psalmen
Ook bij mij gaat het 

gemoed heen en weer tussen onzekerheid en vertrouwen. 
En op momenten dat die onzekerheid knaagt, probeer 
ik mij vast te houden aan de pelgrimspsalmen. Psalmen 
die al eeuwen en eeuwen worden gezongen door mensen  
onderweg. Psalm 121 is misschien wel het meest 
beeldend. Daarin gaat het over dreiging en vertrouwen. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar komt mijn 
hulp? De gevaren onderweg worden bezongen en het gaat 
over een voet die wankelt. Maar ook over God die met 
je meegaat als de schaduw aan je rechterhand. Zo zing 
ik mezelf moed in. Zingend onderweg naar een nieuwe 
woonplek in het vertrouwen dat waar we ook gaan, God 
met ons meegaat. Hopelijk voelen we ons op die nieuwe 
plek in Pyrford snel weer thuis.

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Rondom Austin Friars
Terugblik  
bijzondere diensten 
We kijken terug op  een 
aantal bijzondere vieringen 
in de Nederlandse Kerk. 
Het begon rondom Pasen 
met een prachtig verstilde 
en muzikale Goede Vrijdag 
viering met medewerking 
van Greg Hallam en 
zijn vocaal ensemble. 

Op Paasmorgen verwelkomden we het licht tijdens de 
Paasvroegdienst, schoven we vervolgens aan tafel voor een 
vrolijk Paasontbijt en vierden we de feestelijke Pasen rond 
de nieuwe paaskaars met daarop een kruis van uitlopende 
wilgentenen. 
In het weekend van de Kroning van King Charles III 
stonden we ook in de Nederlandse Kerk stil bij deze 
bijzondere gebeurtenis met een dienst vol prachtige Engelse 
hymns, lezingen over een dienende koning en speciale 
gebeden. Na de dienst was er een Coronation Lunch met 
de Coronation Quiche in verschillende varianten.
Op zondag 14 mei hadden we ons Gemeenteberaad. 
In de viering stonden we stil bij het belang van de 
gemeenschap en hoe iedereen een steentje bij kan dragen. 
We namen afscheid van Edwin Welman als ouderling-trustee 
en mochten Christiaan van den Berg in diezelfde rol 
verwelkomen. 
Op 21 mei was er nog een bijzondere muzikale viering 
met aansluitend een Zangworkshop door Hanna Rijken 
over de rijkdom en breedte van de liederen die we in de kerk 
gebruiken en de vreugde die het samen zingen brengt.

Koningsdag
Op 29 april kleurde Austin Friars opnieuw oranje. Wat was 
het prachtig om zoveel blije mensen in en rond onze kerk te 
mogen ontvangen. Het was nog weer een groter succes dan 
het jaar ervoor. We schatten dat er meer dan 1200 mensen 
aanwezig waren door de dag heen. We werden ook 
geholpen door het prachtige weer. Een groot succes. 
Als kerk verzorgden we twee rondleidingen door het 
gebouw, was er een fotospeurtocht voor kinderen over 
de ramen van de kerk, en hadden we een kraampje met 
informatie over wat wij als kerk allemaal doen.                               
4 mei 
Het was goed om op 4 mei weer samen te komen op de 
erebegraafplaats in Mill Hill. Het thema was dit jaar 
‘leven met oorlog’ over de verhalen van oorlog die nog 
generaties met mensen meegaan. Voorafgaand heb ik 
gastlessen gegeven op de Regenboogschool en zijn we 
samen op zoek gegaan naar die verhalen. Een van die 
verhalen werd als korte biografie voorgelezen door een van 
de kinderen. Bijzonder was dit jaar de aanwezigheid van de 
Duitse Ambassadeur Miguel Berger, die een krans legde en 
indrukwekkende woorden sprak. 

Vooruitblik komende speciale diensten
    Norwich 4 juni 13.30 uur 
Op zondag 4 juni reis ik, samen met ons gezin, weer naar 
Norwich voor onze jaarlijkse viering in de kathedraal. 
De dienst, in één van de zijkapellen van de kathedraal, begint 
dit jaar om 13.30 uur en tegen 14.30 uur komen we samen in 
de Refectory van de kathedraal voor een gezellige Afternoon 
Tea. Meer informatie: info@dutchchurch.org.uk

 11 juni Preek van de leek: Marjolijn van Heemstra
Op 11 juni komt schrijfster en theatermaker Marjolijn van 
Heemstra naar de Nederlandse Kerk. Het gaat om de 
uitgestelde viering van 29 januari toen zij door een 
Coronabesmetting af moest zeggen. ’s Middags is er een 
interview en Q&A met haar bij Vereniging Neerlandia, maar 
in de ochtendviering houdt zij al een preek van de leek over 
haar boek ‘In lichtjaren heeft niemand haast’ dat onlangs in 
het Engels is vertaald.

 Op zondag 23 juli vieren we onze Stichtingszondag. 
We doen dat met een feestelijke viering waarbij we ook het 
avondmaal vieren. Na de viering brengen we een toost uit 
op Koning Edward VI. Bij mooi weer volgt dan een BBQ/Big 
Lunch rond de kerk, op ons dan hopelijk helemaal herstelde 
terras.

Huwelijk zaterdag 1 juli
Op zaterdag 1 juli hopen Manuel Capelo en Chris Atkinson 
in de Nederlandse Kerk in het huwelijk te treden. Manuel 
en Chris zijn kerkelijk actief in Greenwich in de CofE, 
maar kunnen daar niet trouwen. Inmiddels hebben ze bij 
ons een aantal vieringen bezocht en hebben ze Koningsdag 
meegevierd. Voor Manuel is het ook een beetje een 
terugkeer naar zijn wortels. Hij is geboren in Eindhoven 
en heeft daar de eerste jaren van zijn leven gewoond, 
vanwege zijn vaders baan bij Philips. Ze zien er naar uit 
om op 1 juli bij ons in de kerk te trouwen en wij hopen 
met ze dat het een prachtige dag zal worden.

Literatuurkring ‘Wat stilte wil’ 
van Arthur Japin 13 juli 19.30 uur
Op 13 juli komen we als literatuurkring weer bij elkaar. 
Dit keer voor de bespreking van het boek ‘Wat stilte wil’ 
van Arthur Japin. Een boek dat het verhaal vertelt van 
Anna Witsen dochter van een rijke mecenas van de kunsten 
en daardoor in contact met de grote Nederlandse schrijvers 
uit het einde van de 19e eeuw als Kloos, van Eeden, Gorter 
en van Deyssel. Zelf ambieert ze een carriėre als zangeres, 
maar dat is ingewikkeld voor een meisje van stand in die tijd. 

Gastpredikanten
Op 4 juni, wanneer ik in Norwich voorga, wordt de dienst 
in Austin Friars vormgegeven door ds. Gertine Blom uit 
Sauwerd, die grappig genoeg ons in Coronatijd meer heeft 
verteld over Julian of Norwich! Op zondag 18 juni in de 
week voor mijn verhuizing is ds. Henk Leegte weer bij ons 
te gast en op zondag 2 juli gaat ds. Sytze de Vries, die we 
als predikant kennen, maar ook als lieddichter en hertaler 
van veel van onze Engelse Hymns. 

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Dichter voor De Nieuwe Oase
Zoals vele van jullie weten, schrijf ik al vijf jaar een 
maandelijkse column voor het Friesch Dagblad onder de titel 
‘Standplaats Londen’.  Naast die artikelen voor de krant, ben ik 
afgelopen najaar begonnen met het schrijven van gedichten en 
poëtische teksten voor het tijdschrift ‘De Nieuwe Oase’. 
Het is een tijdschrift dat wordt gebruikt voor dagopeningen en 
bij het vak godsdienst en levensbeschouwing op Nederlandse 
middelbare scholen. Bij iedere schoolweek hoort een thema en 
een gedicht over dat thema. Ik schrijf de gedichten afwisselend 
met een collega dichter, wat betekent dat ik per jaar zo’n 15 tot 
20 gedichten moet aanleveren. Het zijn gedichten geschreven 
voor een specifieke doelgroep, middelbare scholieren en dus 
met een specifieke opdracht. Het is ontzettend leuk om te doen, 
maar ook een uitdaging om steeds een verhaal te vertellen in 
maximaal 24 versregels.

Gedicht bij het thema: 
Dwarsliggers

Je hebt dwarsliggers nodig
vraag het de werkers op het spoor

zonder bielzen onder de rails
rijdt geen trein nog door.

Je hebt dwarsliggers nodig
vraag het een bouwkundig specialist

een dwarsbalk voor de stevigheid
kan niet worden gemist.

Je hebt dwarsliggers nodig
maar soms gaat het verkeerd

een klokkenluider in een groot bedrijf
wordt vaak niet gewaardeerd.

Je hebt dwarsliggers nodig 
maar niet iedereen die dat ziet

een autoritaire leider
die heeft het liever niet.

Je hebt dwarsliggers nodig
God heeft voor hen een zwak

voor profeten in de bijbel
is het dwarsliggen een vak.

Jesaja, Mozes, Jezus
worden door God vertrouwd
op dwarsliggers van mensen

wordt Gods Koninkrijk gebouwd.

Bertjan van de Lagemaat

Koningsdag 2023
Op zaterdag 29 april kleurde Austin Friars oranje! 
Na maandenlange voorbereidingen van een kernteam 
bestaande uit Dutch Church, Dutch Centre, Koning Willem 
Fonds en Neerlandia ontvingen we op deze speciale 
zaterdagmiddag honderden (misschien wel duizend!) 
Koningsdagvierders in en om de kerk. Dit was de derde 
keer dat we zo’n gezamenlijk feest organiseerden. We kijken 
terug op een prachtige, zonnige en succesvolle dag met veel 

lachende gezichten en genietende bezoekers. Er was 
tussen 12:00 en 18:00 van alles te doen. Voor kinderen en 
enthousiaste volwassenen waren er Hollandse spelletjes, 
er was een vrijmarkt waar veel is ver- en gekocht en prachtig 
viool gespeeld. Er was volop te eten en te drinken: kroketten, 
friet, kibbeling, tompoezen, appeltaart, poffertjes, indische 
gerechten maar ook heerlijk Nederlands bier of gin. Er waren 
informatiekramen van Nederlandse organisaties, er was een 
boekenmarkt, je kon Nederlandse produkten aanschaffen, 
meedoen met een rondleiding door het gebouw of swingen 
met de DJ. Hoogtepunt zoals elk jaar was de veiling voor 
het goede doel. Aansluitend werden er een aantal 
vrijwilligers van Nederlandse organisaties door 
ambassadeur Karel van Oosterom in het zonnetje gezet en 
zongen we (inmiddels traditie) onder begeleiding van David 
Titterington het Wilhelmus. Na 18:00 uur ging het feest nog 
even door met een Koningsavond waar zo’n 250 gasten 
dansend de dag afsloten. Het was een mooi feest voor 
iedereen! Deze dag kon alleen maar plaatsvinden door 
de fantastische inzet van een enorm team van vrijwilligers. 
Er waren zo’n 90 mensen die hielpen met bakken, verkopen, 
spelletjes begeleiden, opbouwen, opruimen etc. We willen 
iedereen die zich heeft ingezet nogmaals enorm bedanken 
en hopelijk tot ziens volgend jaar! 

Daphna Plaschkes
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Vanuit de kerkeraad
Het verheugt de kerkeraad dat Christiaan van den Berg 
in de dienst op 14 mei, voorafgaand aan ons jaarlijks 
gemeenteberaad, bevestigd werd als kerkeraadslid. 
En er is meer goed nieuws; we zijn zeer blij dat Caspar 
Veldkamp zich ook bereid heeft getoond om de kerkeraad 
te versterken. Mochten er bezwaren leven tegen deze 
bevestiging dan kunnen die schriftelijk via brief of e-mail 
worden ingebracht bij: trustees@dutchchurch.org.uk 
Na tweemaal afscheid dit jaar, van Marijn Veuger en 
Edwin Welman, is het goed dat er mensen bereid zijn 
de kerk in stand te houden.
Gemeenteberaadsverslag
Liesbeth Knook opende het gemeenteberaad, waar 
ongeveer 20 mensen aanwezig waren, en gaf het woord 
aan Martijn Proos, die een overzicht gaf van de financiën. 
Met lagere inkomsten van de verhuur van het kerkgebouw 
en van het Augustinus huis en hogere kosten (vooral 
vanwege inflatie) moest een iets hoger bedrag onttrokken 
worden aan de investerings-portefeuille. Beleggingen 
hebben ook een minder goed jaar gehad vanwege de 
oorlog in Oekraïne en de huidige wereldeconomie. 
We hopen dat inkomsten van verhuur weer zullen stijgen 
tot het oude niveau. Verder verwachten we dit jaar een 
eenmalig substantieel legaat. 

Daarna vertelde Bertjan van de Lagemaat over de plannen 
voor het 475-jarige jubileum in September 2025 en David 
Titterington introduceerde het glas-in-lood raam, 
ontworpen door Thomas Denny voor het jubileum. 
David liet een korte video zien over het werk van Denny 
en presenteerde een model van het raam. De reacties van 
de aanwezigen op het ontwerp waren zeer positief. In het 
volgend Kerknieuws zult u er meer over kunnen lezen. 

Martine Boesveld sprak vervolgens over het gebouw. 
Het terras aan de kant van de crypte wordt opgeknapt en 
zal waarschijnlijk in de zomer klaar zijn. Uit het vijfjaarlijkse 
onderzoek blijkt dat het kerkgebouw in goede staat is en 
dat er geen urgente reparaties nodig zijn, behalve enkele 
kleine onderhoudszaken.

De traplift is momenteel kapot en moet op korte termijn 
gerepareerd of vervangen worden. De toegankelijkheid 
van het gebouw is moeizaam voor minder validen en 
aangezien het gebouw lastig aan te passen is, hebben 
we besloten om advies van experts te vragen.

Vanuit de kerkeraad bedankte Liesbeth Edwin voor 
zijn inzet en verwelkomde Christiaan tot de kerkeraad. 
Liesbeth bedankte ook alle staf en vrijwilligers voor hun 
inzet. Iedereen die helpt draagt bij tot het succesvolle 
voortbestaan van de kerk.

Er waren geen vragen voor de rondvraag. Na de afsluiting 
van het gemeenteberaad kreeg iedereen de gelegenheid 
om te blijven kijken naar een video over het maken van 
glas-in-lood ramen en hoe Thomas Denny te werk gaat.

De kerkeraad

Column
Uittocht
‘Wat ons in deze tijd te doen 
staat is opnieuw het grote, 
moeilijkste boek van de 
wereld openslaan en vanaf 
de eerste bladzijde lezen 
hoe het bedoeld is. Dat blijft 
ons over.’ Aan het woord is 
dichter en theoloog Huub 
Oosterhuis die ons op de 
avond van de eerste Paasdag 

ontviel. Ongeveer een jaar geleden ging ik een paar keer 
naar hem toe om nog eens met hem te spreken over wat 
hem in zijn levenswerk heeft bewogen. We werden 
gastvrij ontvangen aan zijn Amsterdamse eettafel om 
een paar ‘tegengifjes’ voor onze Duinzichtkerk op te 
nemen. Het werden ‘laatste gesprekken’, in de week na 
Pasen gebundeld in de kleinood ‘Uittocht’ dat nu in de 
boekhandels ligt. We hebben het over de complexe tijd 
waarin we leven. Waarin het bezield verband zoek lijkt. 
Mensen op drift geraakt zonder meer te weten 
waarvandaan en waar naartoe. Oosterhuis stond in zijn 
leven heel dicht op de tijd. Was daar voortdurend mee 
bezig. Wat gebeurt er in onze samenleving? Wat zijn de 

kaders waarin gedacht wordt? 
‘Het neoliberale systeem heeft zijn 
destructieve sporen nagelaten en 
we hebben geen verhaal meer’, 
zo tekent hij op. En daarom 
kwam hij steeds ook weer uit bij 
die bijbel. Daarin lag onze diepe 
verwantschap. Terug naar die 
bronnen waarin de grote vragen 
van het menselijk leven worden 
gehonoreerd. Dat staat ons te 
doen. Maar zo voegt hij er ook 
aan toe: ‘Dat is moeilijker dan 

dertig jaar geleden, omdat alles uit elkaar ligt. Omdat 
mensen niet meer de tucht hebben om zo’n leerproces 
door te maken. En omdat ook weer de traditionele, 
voorbije interpretaties van dat boek opgeld doen. 
Uit Rome komt niets nieuws, uit Genève ook niet. 
Daar ligt voor ons een taak, een grote opgave, maar 
het moet.’ ‘Uittocht’, heb ik het boekje genoemd. 
Want dat is misschien wel de kern van heel dat 
bijbelverhaal: we worden opgeroepen om op te staan 
en in beweging te komen. Om niet te blijven zitten bij 
onze zekerheden, om niet te blijven hangen in onze 
onzekerheden maar om op weg te gaan met een Stem 
die ons aanspreekt. ‘Die Stem alleen, en verder godsdienst 
geen’, zo dicht Oosterhuis in zijn ‘Ben van religie niet’. 
Hard nodig deze dagen in een kerk die verschraalt en 
een wereld die smacht naar een verhaal dat het houdt.

 
Ad van Nieuwpoort,
predikant Duinzichtkerk, Den Haag 
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Diaconie collecte in juni
Beyond Food

Voedsel speelt een 
cruciale rol bij het helpen 
van mensen om gezonder 
te leven, op eigen benen 
te staan en gezonde 
levenskeuzes te 
begrijpen - zowel 
fysiek als mentaal. Een 
liefdadigheidsinstelling 

in London Bridge, Beyond Food, biedt door middel van 
koken, aan personen wiens levens zijn ontrafeld, bv door 
dakloosheid, geestelijke gezondheid, verslaving, mensen 
met een strafblad of die het risico lopen dakloos te 
worden, een levensveranderende kans.  

Het leren van levensvaardigheden, zoals koken, levert 
de bouwstenen om een leven met een doel te creëren. 
Beyond Food biedt verschillende programma's aan die 
zijn opgericht om personen aan een bevredigende en 
zinvolle baan te helpen en zo de vicieuze cirkel van 
dakloosheid, werkloosheid en armoede te doorbreken. 
Ze moedigen doorverwijzingen aan van hostels, 
arbeidsbureaus, gevangenissen, woningbouwverenigingen 
en liefdadigheidspartners. Deelnemers komen, en 
ervaren, iets geheel nieuws voor hen; koken en eten 
in een professionele opleidingskeuken. Daarnaast wordt 
werk-ervaring aangeboden in de hele horecasector, 
waarbij veel vaardigheden overdraagbaar zijn naar 
andere sectoren en loopbaantrajecten. Beyond Food helpt 
ook om leerlingen toegang te bieden tot nationaal erkende 
kwalificaties via cursussen voor afstandsonderwijs. 
Het motto van Beyond Food is ‘GOODFOODDOINGGOOD’. 
Men hoopt levens te veranderen, barrières weg te 
nemen die mensen tegenhouden bij het veiligstellen van 
financiële onafhankelijkheid, vrijheid van isolement en 
vertrouwen om een betere toekomst op te bouwen. 

Meer informatie kunt u vinden op: www.beyondfood.org.uk 
Namens de diaconie, hoop ik dat u dit goede doel wilt 
steunen.

Wilma Colombo

Diaconie collecte in juli
Farms for City Children
De beroemde auteur Michael Morpurgo vond er inspiratie 
om zijn beroemde boek ‘War Horse’ te schrijven. Nethercott 
House is een oud Victoriaans landhuis met prachtige 
heuvelachtige groene landerijen en een oude boerderij. 

Samen met zijn vrouw 
heeft hij in 1976 een 
stichting in het leven 
geroepen om kinderen 
uit achterstandswijken, 
uit voornamelijk grote 
steden zoals Londen, 
kennis te laten maken 
met het dagelijks leven 

op een boerderij. Zo kunnen ze ervaren hoe avontuurlijk 
het is om samen te werken met de boeren en dieren in 
het hart van de Engelse ‘Countryside’ waar ze wellicht 
zonder sponsoring nooit zouden kunnen verblijven. 

Samen met de families op de boerderij, en het personeel 
van Farms for City Children, gaan ze gericht aan de slag 
met activiteiten. De varkens, kippen en koeien moeten 
worden gevoerd, en in en uit de stallen worden gelaten, 
eieren worden geraapt, paarden en ponies moeten 
verzorgd worden en er wordt getuinierd in de 
moestuinen en op de landerijen.

Voor de kinderen van vandaag de dag, die soms ver 
af staan van het platteland, natuur en voedsel, kan het 
verblijf op deze boerderij nieuwe ontdekkingen en grote 
vreugde bieden. Gebleken is dat de voordelen van 
activiteiten in de buitenlucht groot zijn: kinderen 
voelen zich beter, gezonder, werken beter samen en 
hebben minder gedragsproblemen. De ervaringen die 
ze meenemen terug naar huis hebben een langdurige 
positieve invloed.

Farms for City Children heeft tot dusverre aan ruim 
100.000 kinderen deze mogelijkheid kunnen bieden. 
De stichting beschikt dankzij donaties en giften over 
drie boerderijen met een team van agrariërs en educatieve 
medewerkers, waar kinderen een week overnachten en 
kunnen genieten van een gezonde maaltijd die met lokale 
producten is bereid. 

Op de website: www.farmsforcitychildren.org kunt u 
foto’s vinden van de kinderen die intens genieten van 
deze ervaringen. Graag wil de diaconie deze stichting bij 
u van harte aanbevelen en we hopen dat u wilt helpen om 
kinderen uit Londen, of een andere grote stad, de kans te 
geven om een bezoek te brengen. 

Saskia Verweij
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De diaconie collecte in maart was voor 
Women at Wish, opgehaald: £308.00 en 
overgemaakt £462.00

De Hygiene Bank Box blijft staan. Bertjan en 
Saskia hebben in maart alle ontvangen artikelen 
naar de Hygiene Bank gebracht. De Nederlandse 
Kerk blijft een ‘hub’ in de City en iedereen kan 
blijven doneren, en ook mensen in de omgeving 
van de kerk. Er zijn 2 bedrijven die diverse artikelen 
voor de box bij ons gebracht hebben.

De diaconie collecte in april was voor de 
Doorstep Library, opgehaald: £448.00 
en overgemaakt £672.00



In Focus: Annabeth Naberman
Elke twee 
maanden wordt 
voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of
andere manier 
betrokken is bij de 
Nederlandse Kerk. 
Deze keer is 
Annabeth Naberman 
geïnterviewd. 
Zij is voor een 
onderzoeksstage 
in Londen, en doet 
onderzoek naar ons 
avondmaalszilver en 

bijzondere boeken uit onze bibliotheek voor haar master 
Religious Heritage in Groningen. 

Waar kom je vandaan en hoe ben je voor 
je stage in Londen terecht gekomen? 
Eind maart vertrok ik vanuit Nederland naar Londen 
voor mijn stage. Ik ben geboren en getogen in 
Genemuiden, een klein plaatsje in de Kop van Overijssel. 
Toen ik met mijn bachelor Kunstgeschiedenis begon in 
2018 heb ik een tijdje in Groningen gewoond, maar door 
de lockdown ben ik terug verhuisd naar Genemuiden. 
Van daaruit doe ik mijn master en nu ben ik dus in 
Londen voor mijn stage! Omdat mijn mentor veel 
connecties heeft in zowel de kunst- als erfgoedwereld 
had ik hem gevraagd om suggesties voor stageplekken, 
met als enige ‘eis’ dat het echt een onderzoeksstage werd. 
Toen ik hoorde dat ze hier in deze kerk stagelopers 
zochten, was ik meteen enthousiast! Het soort 
onderzoek en de mogelijkheden om ook mijn bachelor 
Kunstgeschiedenis in te gebruiken, maakt het tot een 
goede match.

Hoe bevallen je deze maanden in die grote stad Londen en 
tegelijkertijd tussen al die historische boeken en objecten? 
En wat heeft het meest indruk op je gemaakt tot nu toe?
Ik moet zeggen dat Londen eigenlijk heel snel vertrouwd 
aanvoelde! In Nederland reisde ik het hele land door om zoveel 
mogelijk musea te bezoeken en als kunstliefhebber kun je hier 
in Londen je hart ophalen. Voor ik naar het VK vertrok, had ik 
mij natuurlijk ingelezen op de geschiedenis van de kerk, maar 
het voelt nog steeds bijzonder om werkelijk in de bieb tussen 
alle historische boeken te zitten. Het heeft voor mij hetzelfde 
effect als in een museum lopen en van dichtbij penseelstreken 
te zien die ooit door een schilder bewust zijn gezet: het zijn hele 
tastbare bewijzen van de mensen die hier de geschiedenis van 
de kerk vormen. Wat mij waarschijnlijk het meest bij zal blijven 
is de dienst in St Paul’s Cathedral de zondag na de kroning van 
Charles. Samen met twee vrienden uit Genemuiden ben ik naar 
de kathedraal gegaan en kwamen we recht onder de koepel te 
zitten. Ontzettend indrukwekkend om daar tussen honderden 
mensen in dat prachtige gebouw naar het koor te luisteren, 
hymns mee te zingen en met zijn allen het Onze Vader te 

bidden. Op zo’n moment voel je je verbonden met alle 
mensen om je heen uit verschillende landen en culturen! 

Naast het onderzoek dat je doet, bezoek je regelmatig 
de diensten in de Nederlandse Kerk. Hoe kijk je naar die 
gemeenschap, die waarschijnlijk anders is dan wat je van 
huis uit gewend bent?
Klopt! Genemuiden zelf is een zeer religieuze 
gemeenschap: we hebben zes protestantse kerken op 
een inwonersaantal van tienduizend, de PKN-gemeente 
waar ik zelf bij zit, telt al drieduizend mensen. De kerk 
hier is dus anders dan ik gewend ben, maar ik voel me 
zeker niet minder thuis! Ik vind het fijn om temidden 
van de drukte, toch elke zondag een plek te hebben om 
Gods Woord te horen en een gemeente te hebben om op 
terug te vallen. Wat ik bijzonder vind aan de kerk hier in 
Londen is de openheid. Juist omdat de kerk hier ook een 
belangrijke rol heeft als plaats van ontmoeting, vind ik 
het mooi om te zien hoe mensen hier naar elkaar toe 
trekken ondanks verschillende manieren van 
geloofsbeleving en opvoeding. 

Wij beginnen langzaam naar ons 475- jarig bestaan 
toe te leven. In ons jubileumjaar willen we een aantal 
bijzondere historische parels uit onze collectie naar boven 
halen. Ben jij al iets op het spoor gekomen. Welk boek of 
attribuut mag niet ontbreken?
Dan kies ik het avondmaalszilver waar ik nu onderzoek 
naar doe! Ik vind de zilvercollectie van de kerk een 
hele mooie weergave van zowel de continuïteit van de 
gemeenschap als de veranderingen die de kerk heeft 
meegemaakt door de eeuwen heen. Van een afstand lijkt 
de collectie één geheel, maar aan elke beker, schaal  of 
kandelaar zit een verhaal verbonden die een blijk is van 
hoe de kerk vanaf haar stichting relaties heeft opgebouwd 
met andere landen, andere gemeenten en hoe de kerk van 
betekenis is geweest voor specifieke personen binnen 
de gemeenschap. Op het moment ben ik bezig met het 
achterhalen van de verhalen van mensen van wie de 
namen op het zilverwerk gegraveerd staan. Ik vind het 
heel mooi hoe het traceren van deze mensen en hun 
families in kerkregisters en handgeschreven brieven de 
geschiedenis van de kerk een ‘gezicht’ geeft en tot leven 
brengt! En juist omdat het zilverwerk nog steeds gebruikt 
word in de diensten, denk ik dat het heel leuk kan zijn 
om deze, voor veel mensen bekende, voorwerpen uit te 
lichten tijdens het jubileum. 

Annabeth Naberman werd geïnterviewd
door Bertjan van de Lagemaat
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Annabeth Naberman

Avondmaalszilver van de Nederlandse Kerk in Londen



Agenda
Juni 
Elke donderdag in juni, om 15.00 uur, Zoom 
Tea-Break, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Zo  04/06   13.30   Norwich kerkdienst, met na afloop 
                             Afternoon Tea in de Refectory
Zo  11/06   14.00   Neerlandia, Interview met 
                             Marjolijn van Heemstra en lunch 
                             om 13.00 uur. Tickets a.u.b. bestellen
                             via: www.neerlandia.org 
Di  13/06   11.00   Church Watchers, kerk open van
                             11.00-15.00 uur
Di  27/06   11.00   Church Watchers, kerk open van
                             11.00-15.00 uur
Juli 
Elke donderdag in juli, om 15.00 uur, Zoom 
Tea-Break, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Di  11/07   11.00   Church Watchers, kerk open van 
                             11.00-15.00 uur
Do 13/07   19.30   Literatuurkring, Boekbespreking: 
                             ‘Wat stilte wil’ van Arthur Japin
Zo  23/07   12.00   Stichtingszondag, na de dienst een
                             feestelijke Lunch om 473 jaar
                             Nederlandse Kerk samen te vieren
Di  25/07   11.00   Church Watchers, kerk open van 
                             11.00-15.00 uur
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Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
04/06     Trinitatis, wit
              11.00 uur kerkdienst in Austin Friars
              Ds. Gertine Blom (Sauwerd)

04/06     13.30 uur kerkdienst in Norwich Cathedral, 
               met aansluitend Afternoon Tea
               Ds. Bertjan van de Lagemaat

11/06     1e na Trinitatis, groen  
             Preek van de leek door 
             Marjolijn van Heemstra
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

18/06     1e zondag van de zomer, groen
              Ds. Henk Leegte (Amsterdam)

25/06     2e zondag van de zomer, groen
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

02/07     3e zondag van de zomer, groen
              Ds. Sytze de Vries (Schalkwijk)

09/07     4e zondag van de zomer, groen
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

16/07     5e zondag van de zomer, groen
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

23/07     Stichtingszondag, 473 jaar Nederlandse Kerk
              Maaltijd van de Heer
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

30/07     7e zondag van de zomer, groen
              Lectorendienst

06/08     8e zondag van de zomer, groen
              Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)

   Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

De kerkdienst 
begint om 

11.00 uur en 
na de dienst is er een 

Feestelijke 'Big Lunch'!                

De Nederlandse Kerk 
in Londen viert haar 

473–jarig bestaan                          

Vier met ons mee en breng een 
toost uit op Koning Edward VI 

1550

Allen welkom op 
zondag 23 juli 2023

Jaarlijkse
kerkdienst 
in Norwich 
Cathedral op 
4 juni om 
13.30 uur 


