
Ga je mee?!
De zomer is aangebroken, dat betekent voor veel mensen 
een tijd van vakantie en op adem komen. Voor mij als  
predikant is dat uiteraard ook het geval en na een hectisch 
half jaar voor ons gezin, ben ik daar ook wel aan toe. 
Maar voordat die rustige tijd aanbreekt, is het ook 
belangrijk om alvast vooruit te kijken naar een nieuw 
seizoen. Daarom ging ik met het oog op dit zomernummer 
van Kerknieuws op zoek naar inspiratie voor de Startzondag 
en raadpleegde daarbij de website van de PKN.   

Ga mee!
Het thema dat voor de 
Startzondag wordt aangereikt 
is het thema ‘Ga mee!’, een 
thema waar je veel kanten 
mee op kunt, want de Bijbel 
staat vol verhalen over mensen 
die op weg worden gestuurd 
en soms een tijdlang samen 
optrekken. En naast 
die verhalen over op weg 
gaan, die worden aangereikt, 
worden er op de site allerlei 
tips gegeven over wat je 
verder met het thema zou 
kunnen doen. De insteek is 
missionair. We moeten meer 
mensen naar de kerk zien te 
trekken: ‘Ga mee!’

Samen getuigen
Er is ook nog een ondertitel 
bij het thema en dat is: ‘samen 
getuigen van geloof, hoop en 
liefde’. En dat woord samen 
vind ik mooi. Als kerk ben je vaak 
bezig met de vraag: Hoe kunnen we voor onze eigen 
club meer mensen krijgen, op zondag in de kerk, 
meeluisterend via internet of in het bestuur. Hoe zorgen 
we dat mensen meegaan en meedoen? De ondertitel van 
het jaarthema vertelt ons daarbij, dat we niet alleen naar 
onszelf moeten kijken, maar dat het ook belangrijk is om 
te kijken naar wie de anderen zijn die net als wij op weg 
zijn en tegen dezelfde dingen aanlopen in hun zoektocht 
hoe je in deze tijd kunt getuigen van geloof, hoop en liefde. 

We zijn de eersten niet, we zijn de laatsten niet en ook niet 
de enigen. Het is daarom goed elkaar op te zoeken en van 
elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.

Ga je mee?
En toch voelde ik ook wat ongemak bij het thema, zo 
aan het einde van een hectisch half jaar, want al mogen 
we anderen opzoeken voor wat bemoediging, we moeten 
wel weer van alles. We worden op weg gestuurd. En we 
moeten ervoor zorgen dat er straks meer mensen met ons 
meegaan. Daarover denkend, bedacht ik mij, dat ik het 

thema met een kleine 
aanpassing al veel 
aantrekkelijker vindt klinken, 
passend ook bij wat de Bijbel 
ons verteld over op weg 
gaan en meegaan. Want aan 
dat op weg gaan of op weg 
gestuurd worden, gaat in de 
Bijbel steeds een uitnodiging 
vooraf. Een uitnodiging van 
God die zijn hand naar ons 
uitstrekt en ons vraagt om 
met hem op weg te gaan. Een 
weg waarin Hij ons leidt naar 
grazige weiden maar waarop 
hij ook met ons meegaat door 
dalen van diepe duisternis. 
Ga je mee? vraagt hij steeds 
opnieuw. En volgens mij 
hoeven we als kerk niet heel 
veel meer te doen dan die 
uitnodiging te laten klinken. 

Ontvangen
Daarbij past het beeld van 
de rechtvaardige man die 

Thomas Denny in zijn ontwerp voor ons nieuwe kerkraam 
heeft afgebeeld. We hoeven straks in september volgens 
mij niet volop aan de bak om mensen te overtuigen met 
ons mee te gaan. Van ons wordt volgens mij niet meer 
verwacht dan de open houding waarmee de mens op 
ons toekomstige kerkraam staat afgebeeld. Open voor 
de uitnodigende reikende hand van God. Ga je mee? 

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Nederlandse Kerk
Kerkelijk bureau
7 Austin Friars, London EC2N 2HA
Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790
Email: info@dutchchurch.org.uk
Kosters: Rein Roos en George Rudolph
Administratief medewerkster: Saskia Verweij
Website: www.dutchchurch.org.uk

Predikant 
Ds. Bertjan van de Lagemaat
8 Thorley Gardens, Pyrford 
Woking, Surrey GU22 8UL
Tel. 07592 511 385
Email: minister@dutchchurch.org.uk
 
Kerkeraad/trustees
Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant 

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Martijn Proos, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Christiaan van den Berg, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Caspar Veldkamp, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Martine Boesveld, diaken/trustee 
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Kerkmuziek 
Organisten: 
Prof. David Titterington, Director of Music
Email: d.titterington@ram.ac.uk
Anne Page 
Email: anne.page4@ntlworld.com
Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken 
Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws
Ditte Donnelly 
Email: ditte@btconnect.com
Ds. Bertjan van de Lagemaat
Paul Donnelly: layout & design 
Copyright Dutch Church, all rights reserved 2023

Website
www.dutchchurch.org.uk
Webmaster: Arend Jan van der Marel
Email: info@dutchchurch.org.uk

Kinderactiviteiten
Babette Bom-Proos 
Email: babettebom@gmail.com

De Cirkel 
De Cirkel komt regelmatig bij elkaar. Voor meer informatie 
kunt u Saskia Verweij bellen bij het kerkelijk bureau, 
tel. 020 7588 1684.

Charity
De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder 
nummer 214 686 www.charity-commission.gov.uk

Financiële bijdrage
U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen
naar het kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar
Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00 
Account number: 03009971. Voor Nederland is de rekening: 
IBAN: GB34NWBK50000003009971, BIC: NWBKGB2L

IBAN: GB76NWBK50000020801440, BIC: NWBKGB2L

Nederlandse instellingen
Dutch Centre
Zakelijk leider: Daphna Plaschkes
Email: daphna@dutchcentre.com 
Website: www.dutchcentre.com
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP 
Tel. 020 7590 3200 
Website: www.nederlandwereldwijd.nl

Het Koning Willem Fonds 
Steunfonds voor behoeftige Nederlanders 
Coördinator: Marijke Koomans, tel. 07915 110 590
Email: info@koningwillemfonds.org.uk
Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch - Dutch Centre 
Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684 
Website: www.dutchcentre.com
Aanmeldingen via: www.dutchcentre.com

Vereniging Neerlandia
Lidmaatschap: Marianne Denney 
Email: penningmeester@neerlandia.org
Website: www.neerlandia.org

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van ‘Ingezonden mededelingen’ 

sturen naar: ditte@btconnect.com 
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij voor het nummer 
van oktober/november maandag 18 september 2023

Donaties voor de 'Anniversary Window'
kunt u overmaken naar:
The Dutch Church ‘Jubilee Fund’
Account number: 20801440
Sort Code: 50-00-00
Please confirm your donation in an email to:
jubilee@dutchchurch.org.uk
Voor Nederland is de rekening: 

 Kopij voor Kerknieuws 
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Rondom Austin Friars
Terugblik bijzondere 
diensten
Ondanks het feit dat ik in 
juni en juli minder voor kon 
gaan vanwege de verhuizing, 
zijn er toch heel wat 
bijzondere diensten om op 
terug te kijken. Allereerst kijk 
ik met veel plezier terug op 
de viering in Norwich met 
een mooie opkomst en een 

prachtige ochtendwandeling langs plaatsen met een 
bijzondere Nederlandse connectie in Norwich onder de 
bezielende leiding van Christopher Joby. De week daarna 
was er een bijzondere dienst in Austin Friars met 
Marjolijn van Heemstra die een preek van de leek hield 
rond het thema: ‘Flitsen van Hoop’. Het was een 
inspirerende viering over, vuurvliegjes, de ruimte en 
het belang van duisternis om licht te kunnen zien. 
In de middag werd Marjolijn van Heemstra bij Vereniging 
Neerlandia geïnterviewd door Clarence Tan. Een mooie 
samenwerking tussen onze kerk en Neerlandia. Ook juli 
zat dit jaar vol bijzondere diensten met een zomerserie 
over ‘op weg gaan’, de bevestiging van Caspar Veldkamp 
als nieuwe ouderling/trustee en onze jaarlijkse viering van 
Stichtingszondag op 23 juli. 

Huwelijk Chris Atkinson en Manuel Capelo
Naast de bijzondere zondagse vieringen was ook het 
huwelijk van Chris Atkinson en Manuel Capelo dat 
wij op zaterdag 1 juli mochten vieren een prachtig 
hoogtepunt. Wat was het een feestelijke dienst met twee 
stralende bruidegommen. We wensen Chris en Manuel 
alle goeds toe en Gods zegen in hun leven samen.

Stagiaires 
De onderzoeksstages van onze twee masterstudenten 
Religious Heritage, uit Groningen, zijn inmiddels 
afgerond. Zowel Kjelda Glimmerveen als Annabeth 
Naberman hebben mooie ontdekkingen gedaan in onze 
bibliotheek en daar interessante verslagen over geschreven 
die we op weg naar ons jubileum in 2025 goed kunnen 
gebruiken. In juni heb ik als supervisor overleg gehad met 
hun respectievelijke begeleiders vanuit de Rijksuniversiteit 
Groningen en ik kan u melden dat beiden hun stage met 
een heel mooi resultaat hebben afgerond. Deze opzet van 
een onderzoeksstage is van beide kanten goed bevallen en 
we kijken of we dit in 2024 een vervolg kunnen geven.

Literatuurkring ‘Sloop’ van Anna Enquist 
donderdag 12 oktober 19.30 uur
Het ligt nog een aardig eind vooruit, maar op 12 oktober 
komen we als literatuurkring weer bij elkaar. Dit keer voor 
de bespreking van het boek Sloop van Anna Enquist. 
Componiste Alice Augustus, enig kind in een kil gezin, heeft de 
opdracht gekregen tot het vervaardigen van een stuk voor groot 
orkest. Ze verkeert op het toppunt van haar kunnen en haar artistieke 
ambities drijven haar tot misschien wel een magnum opus. Ze wordt 

beschouwd als een belangrijk componist, 
maar vrijwel niemand weet dat ze onder 
pseudoniem haar geld verdient met het 
schrijven van platvloerse reclamedeuntjes. 
Wat ook niet helpt: het meezeulen van 
een moeilijke jeugd en een woelig 
liefdesverleden. Een mooi boek 
om deze zomer te lezen en er in 
oktober over verder te spreken. 
Ook nieuwe literatuurliefhebbers 
zijn van harte uitgenodigd aan te 

  schuiven. Ben je geïnteresseerd laat het me 
weten zodat ik je een uitnodiging kan toesturen. 
Email: minister@dutchchurch.org.uk 

Startzondag 10 september
Op zondag 10 september vieren we onze Startzondag. 
Het thema van de Startzondag is dit jaar: Ga je mee? 
Een mooi thema waar je op de voorpagina meer over leest 
en ook in het artikel van de kinderkerk wordt al een tipje 
van de sluier gelicht over deze startviering. Iedereen is 
zeer welkom!

Gastpredikanten
Traditiegetrouw hebben we in de Nederlandse Kerk een 
zomer vol gastvoorgangers. Op 30 juli gaat mijn directe 
voorganger Joost Röselaers voor. De vakantie van de 
familie Röselaers werd een paar weken vervroegd, 
waardoor nu op 13 augustus onze oud-consulent Johan 
Goud de voorganger zal zijn. Tussendoor neemt op 
6 augustus onze consulent Karin van den Broeke de 
viering voor haar rekening. En op zondag 20 augustus 
verwelkomen we theoloog en schrijver Alain Verheij. 
In coronatijd bespraken we samen met Alain in een 
Zoom-bijeenkomst zijn boek ‘Ode aan de Verliezer’ en nu 
kunnen we hem dus in levende lijve ontmoeten en horen 
in de kerkdienst van 20 augustus. Op twee zondagen in 
september gaan onze eigen consulenten voor. Tjaard 
Barnard is de voorganger op 3 september en op 
24 september is het de beurt aan Eddy Reefhuis. 
De overige diensten (op 27 augustus) en in september 
neem ik dan weer voor mijn rekening, maar op de 
laatste zondag die nog in dit nummer van Kerknieuws 
valt, zondag 8 oktober, zal ds. Karin van den Broeke 
opnieuw voorgaan. 
Ik wens u allen een heel goede zomer en hoop u 
in september weer te ontmoeten.

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Kerknieuws bijdrage 2023
Wij hopen dat u met veel plezier het Kerknieuws leest. 
Wij stellen het zeer op prijs als u een bijdrage voor 
Kerknieuws 2023 aan ons wilt overmaken. Het bedrag dat 
wij van u hopen te ontvangen is voor UK lezers £15.00 per 
jaar en voor lezers in Nederland en overige landen a.u.b. 
Euro 20.00 (i.v.m. de postzegelkosten). Op pagina 2 van 
Kerknieuws, vindt u bij Financiële bijdrage, alle gegevens 
om uw bedrag over te maken, graag onder vermelding: 
Kerknieuws 2023. Alvast hartelijk dank!
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Vanuit de kerkeraad
De kerkeraad is 
verheugd over de 
bevestiging van 
Caspar Veldkamp 
als ouderling/trustee 
in de dienst op 
zondag 16 juli en is 
dankbaar voor zijn 
getoonde bereidheid 
om zich op deze 

wijze in te zetten voor de Nederlandse Kerk in Londen. 
Samen met de toetreding van Christiaan van den Berg, 
in mei jongstleden, is de kerkeraad hiermee weer op ‘volle 
sterkte’ gekomen, na eerder afscheid te hebben genomen 
van Marijn Veuger en Edwin Welman.

Op 4 juni vond de jaarlijkse dienst in Norwich Cathedral 
plaats. Er was een mooie opkomst van circa 20 kerkgangers 
uit de stad en omgeving, naast een ruime afvaardiging 
vanuit Londen. Na afloop was er een smakelijke 
Afternoon Tea, die een perfecte gelegenheid bleek 
om uitgebreid bij te praten.

Op 1 juli trouwden Manuel Capelo en Chris Atkinson 
in een feestelijke dienst in de Nederlandse Kerk. 
De kerkeraad wenst hun veel geluk en Gods zegen toe.

Mede met het oog op de verhuizing van ds. Bertjan van 
de Lagemaat mochten we in juni en juli meerdere 
gastpredikanten in de kerk verwelkomen. De kerkeraad 
is dankbaar voor hun bijdragen en is blij om op deze 
manier tevens de goede band met Nederland te kunnen 
onderhouden.

De grote koelkast in de keuken wordt vervangen, 
aangezien deze onlangs onherstelbaar is uitgevallen. 
Verder is uit nader onderzoek gebleken dat reparatie 
van de traplift lastig is vanwege de hoge leeftijd van 
de traplift en een gebrek aan geschikte vervangende 
onderdelen. Waarschijnlijk zal de traplift dus in zijn 
geheel vervangen moeten worden om de toegankelijkheid 
van het gebouw voor mindervaliden te waarborgen. 
De kerkeraad laat zich in het besluitvormingsproces 
adviseren door diverse experts. 
We wensen iedereen een goede en ontspannende zomer toe!

De kerkeraad

The Worshipful Company 
of Carpenters
On 18 July I had the privilege of attending the Election Day 
Service of the Worshipful Company of Carpenters, with whom 
we have a long-standing close connection. This special service is 
held alternately at their guild church, All Hallows on the Wall, 
and our Church, where they returned this year – the first time 
since the Covid pandemic.

Led by the Beadle, the procession walked from Carpenters Hall 

round the corner to the Dutch Church. The Master and the 
Wardens wore their fur-lined robes and Tudor crowns 
(beautiful velvet hats), which they removed on entering the 
Church. Bertjan and I, together with Father Paul Gismondi, 
walked ahead of the procession, up the aisle to the front of the 
Church where the Liverymen and Freemen who make up the 
Company took their seats.

As is our particular tradition, I shook 
hands with Bertjan, who conducted the 
service and held an inspired address… 
on inspiration. He had printed copies 
of the design for the new stained-glass 
window and incorporated this into his 
very fitting address. There was a choir, the 

                                        Carpenters’ Consort, who sang an anthem 
by William Byrd and ensured that the hymns rang out joyously 
accompanied by David’s wonderful playing on the organ. 
At the end of the service Bertjan sang his beautiful blessing 
“Dat je de weg mag gaan die je goed doet” and the service 
concluded with the National Anthem.
On their way out many complimented Bertjan on his address 
and his singing. The procession then returned to the Carpenters 
Hall for another meeting and David, Bertjan and I had a short 
time to relax before making our way to the Carpenters Hall, 
where Bertjan joined the Company for dinner. David, the choir 
and I had dinner in the Outmess, a delightful little room, with 
the wife of one of the Liverymen and Caroline, PA to the Clerk.

Dinner was delicious, accompanied by superb wines, and 
afterwards we went down to the Lobby and chatted with 
members of the Company. It was a most enjoyable evening 
and I reflected once again on how proud we can be of Bertjan 
and David; we are truly blessed to have such a wonderful 
minister and world-class organist.

Liesbeth Knook, voorzitter kerkeraad

Anniversary Window 
Nederlandse Kerk 475 jaar
Over twee jaar is het zover. Dan viert de Nederlandse Kerk in 
Londen haar 475-jarig bestaan. Vorig jaar zijn we met een kleine 
commissie begonnen om de feestelijkheden rond het jubileum 
voor te bereiden. De commissie en kerkeraad waren direct 
enthousiast over het idee om ook een blijvende herinnering 
voor dit jubileum te realiseren. David Titterington kwam 
met het idee om een nieuw gebrandschilderd raam te laten 
ontwerpen. Samen zijn we op zoek gegaan naar een 
glaskunstenaar die we daarvoor in de arm zouden
kunnen nemen. Toen we op het spoor kwamen van 
glaskunstenaar Thomas Denny was iedereen direct verkocht. 
Maar hoe krijg je een befaamd kunstenaar als Denny zo ver om 
voor onze kerk een raam te ontwerpen? Het lukte David om 
contact te krijgen en na een lang telefoongesprek en een bezoek 
van Thomas Denny aan onze kerk werd hij ook enthousiast 
over het idee. In april kwam hij terug om het ontwerp te 
presenteren en ik hoop, dat u het met ons eens bent, dat hij 
een schitterend ontwerp heeft afgeleverd. 
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Caspar Veldkamp & Ds. Bertjan van de Lagemaat

Carpenters' coat of arms
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Thomas Denny schrijft er zelf het volgende over:
In theme the new design is inspired by Psalm 1, where a tree of 
life embodies the wisdom of the righteous. Opposite to the 
window is the great tree of life tapestry. In the design the tree 
has three trunks, and is “planted by the rivers of water.” 
A figure stands in prayer and meditation beside it. His hands 
open to grace and light. An encounter with God? In psalm 8, 
the son of man is indeed visited by God; here the visitation is 
expressed by the greeting of an angelic figure, perhaps 
reminiscent of an annunciation. Elsewhere in Psalm 1 we 
witness the “counsel of the ungodly”. Figure groups at the 
bottom of the window refer to these characters and their works. 
A tree of life “bringeth forth his fruit; his leaf also shall not 
wither.” Here small scenes in the upper part of the window 
express the idea of “fruits” as goodness, as a series of profound 
meetings. For example: a boy king steps out from among his 
advisors to welcome a cluster of refugees.
Het zal al met al een raam worden, waar je naar kunt 
blijven kijken en steeds nieuwe elementen zult herkennen, 
net als bij ons grote westraam van Max Nauta. Nu het 
ontwerp klaar is begint eigenlijk het wachten tot Denny 
ermee aan de slag kan en daar komt nog heel wat bij 
kijken. Zoals het er nu naar uitziet zal ons nieuwe raam in 
2026 kunnen worden gerealiseerd. In de tussentijd is het 
nu zaak om de financiering van dit mooie project rond te 
krijgen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig en David zal 
daar, hieronder en hiernaast, iets over uitleggen.

Bertjan van de Lagemaat

Anniversary Window 
Nederlandse Kerk ~ funding 

On Sunday May 14, 
Thomas Denny’s 
design was unveiled to 
the congregation and a 
presentation on the 
design followed. 
Reaction to it has been 
overwhelmingly 
enthusiastic and a full 
Listed Building Consent 
application is now 
underway.

A work of art of this 
distinction carries a 
heavy price, and we now 
embark on the challenge 
of raising £120,000 for it 
to be made and installed. 
The Church Council has 
already committed their 
support by generously 

covering Thomas Denny’s design fees which has enabled 
us to progress the project and commission the window. 

The Church Council very much wish for the congregation 

and all our friends associated with the church to have an 
opportunity to donate first, before we make applications 
for external funding.

Donations both large 
and small will help us 
to achieve our target 
and there are two 
special options of 
having your gift 
memorialised:

A donation of £3,500 
will have your name(s) 
or that of a loved one 
etched into the design 
of the window and 
listed on a specially 
designed 
commemorative 
plaque on the wall 
below. There will be 
a limited number of 
names.
To see how this will 
appear, can be seen in 
this short 
documentary film 
on Thomas Denny’s 
window in Tralee:  
https://youtu.be/
EyDz6sUgx60.    
A donation of £1,000 
will have your name 
listed on the 
commemorative plaque. 
All other donations, 
which will remain 

confidential, will be recorded in a book of donors 
marking the 475th anniversary. 
If you are a UK taxpayer, please consider a Gift Aided 
donation as this will add a further 25% to the value of 
your gift and significantly help our appeal. 
A designated account has been set-up into which 
donations can be made: 
The Dutch Church ‘Jubilee Fund’
Account number: 20801440
Sort Code: 50-00-00
Please confirm your donation in an email to:
jubilee@dutchchurch.org.uk
If you would like to discuss in confidence a larger 
donation [with possible naming rights] or require any 
further information, please do not hesitate to contact 
our minister, ds. Bertjan van de Lagemaat.
This is a very exciting project which will enhance our 
church for generations to come, and we thank you so 
much in advance for your support. 
Ds. Bertjan van de Lagemaat & David Titterington
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 Thomas Denny

The 475th Anniversary Window design
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Diaconie collecte in augustus
Koning Willem Fonds

Het is druk bij het 
KWF, het steunfonds 
voor Nederlanders in 
het Verenigd Koninkrijk. 
Veel steun aanvragen 
komen binnen, duidelijk 
meer dan vorige jaren. 
Deze aanvragen zijn zeer 

gevarieerd: problemen in de familiesfeer, ‘mental health’, 
gewoon heel veel pech en veel mensen bij wie de 'cost of 
living' iets te hard is gestegen. Het valt mij altijd op hoe 
dapper deze mensen zijn, bij wie het echt even tegen zit, 
en zich er toch elke keer weer boven op willen knokken. 

En met het Koning Willem Fonds kunnen we deze 
mensen helpen, bijvoorbeeld met: 
    Een afgeschreven laptop, zodat iemand ook buiten 
    bibliotheek-uren kan werken en zo terug kan komen 
    op de arbeidsmarkt.
    Nieuwe vloerbedekking, zodat de kinderen over een 
    schone/veilige vloer kunnen kruipen.
    Een bijdrage voor het eten, zodat de familie kan eten.
    Een plekje op een verhuiswagen die al naar Nederland
    rijdt, om bij familie te zijn die de zorg over kan nemen.
    Advies hoe in het VK de procedures lopen.
    Of gewoon een luisterend oor die Nederlands spreekt.

De steun wordt gewaardeerd, maar veel van deze 
bijdrages kosten geld. Het is voor iedereen een dure 
tijd, maar als u wat over hebt dan is het KWF een goede 
bestemming. Alvast bedankt!
www.koningwillemfonds.org.uk/donation.html

Wouter van Aken, trustee Koning Willem Fonds

Diaconie collecte in september
Helen Bamber Foundation
De Helen Bamber Foundation is een mensenrechten-
organisatie die overlevenden van mensenhandel en 
marteling helpt om de kracht te vinden verder te gaan. 
De oorsprong van de Helen Bamber Foundation gaat 
terug naar de Tweede Wereldoorlog toen Helen Bamber 
als 20-jarige aan het eind van de oorlog het concentratiekamp 
Bergen-Belsen binnen ging met één van de eerste hulp- 
en rehabilitatieteams die met survivors werkte.

Helen begreep dat 
deze overlevenden zorg 
nodig hadden, en bij haar 
terugkeer naar Engeland 
werd ze benoemd tot lid 
van het Comité voor de 
zorg voor kinderen uit 

concentratiekampen, waar ze voor 722 kinderen uit 
Auschwitz zorgde. Helen werkte daarna voor verschillende 

Britse en Internationale organisaties die te maken hadden 
met survivors van mensenhandel en marteling. In 2005 
richtte Helen de Helen Bamber Foundation op waarbij 
de nadruk lag op de boodschap dat alle mensen eerlijk 
moeten worden behandeld, ongeacht waar ze geboren 
zijn. De Helen Bamber Foundation biedt gespecialiseerde 
zorg voor overlevenden van mensenhandel, marteling 
en extreme menselijke wreedheid. De teams van 
professionals bieden therapie, medisch advies, 
rechtsbescherming, huisvesting en welzijn aan en gaan 
daardoor mensenhandel tegen en helpen bij integratie in 
de samenleving. Deze allesomvattende verzorging zorgt 
ervoor dat survivors genezen, hun zelfstandigheid 
terugkrijgen en een volwaardig leven kunnen leiden.

Op de website van de Helen Bamber Foundation: 
www.helenbamber.org kunt u meer informatie vinden. 
De diaconie beveelt de collecte ten zeerste bij u aan!

Namens de diaconie, Martine Boesveld

Nieuws uit de kinderkerk
Na Pasen heeft de kinderkerk weer even stilgelegen. 
In het kerkelijk jaar zijn alle grote feesten achter de 
rug en wordt het een stuk rustiger, terwijl de kinderen 
het juist druk hebben aan het eind van het schooljaar 
met allerlei afrondende schoolactiviteiten, sport en 
uitvoeringen. Na die drukke afsluitende weken hopen 
we dat iedereen nu eerst geniet van een welverdiende 
vakantie en dat we jullie in september aan het begin 
van het nieuwe schooljaar ook weer in de kerk mogen 
verwelkomen, bij de start van een nieuw seizoen. 
De Startzondag is dit jaar op zondag 10 september 

en het thema van 
die Startzondag 
is dit jaar: Ga je 
mee? Hoe we de 
kinderdienst die 
dag precies 
invullen is nog 
een beetje een 
verrassing dus 
houd de website 
in de gaten. We 

willen in ieder geval een variant op het spel ‘Ik ga op 
reis en ik neem mee’ spelen, waarbij het er dit keer 
niet omgaat ‘wat’ je meeneemt, maar ‘wie’ je meeneemt!
Meer weten over de kinderkerk? Via de Nieuwsbrief, 
het Kerknieuws en de website houden we je zo veel 
mogelijk op de hoogte. We hopen jullie zondag 10 
september 2023 te verwelkomen. Ga je mee?
Bertjan van de Lagemaat

Wil je  meehelpen met de kinderdienst of wil je 
worden toegevoegd aan onze maillijst? Neem contact 
op met de predikant: minister@dutchchurch.org.uk 
of met de coördinator van de kinderkerk, Babette 
Bom: babettebom@gmail.com
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In Focus: Marianne Denney
Elke twee maanden 
wordt voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of 
andere manier 
betrokken is bij de 
Nederlandse Kerk. 
Deze keer is Marianne 
Denney geïnterviewd.
Marianne is al jaren 
de drijvende kracht 
achter Vereniging 
Neerlandia en is ook 
betrokken bij de 
activiteiten 
commissie van de 
Anglo-Netherlands 
Society. De viering 

van het 100-jarig bestaan van Vereniging Neerlandia in 
september is een goede gelegenheid om wat meer over 
Marianne te horen. 

Waar kom je vandaan en hoe ben je in Londen terecht gekomen?
Ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid in Uithoorn. 
Daar heb ik gewoond vanaf mijn vierde. Na de middelbare 
school wou ik er even een jaartje tussenuit en toen ben ik naar 
Londen gekomen als au-pair. Dat ene jaartje zijn er 
ondertussen 47 geworden. Dat komt natuurlijk omdat ik met 
een Engelsman getrouwd ben en onze twee kinderen ook in 
het Verenigd Koninkrijk wonen. Een jaartje Parijs, wat ook 
in de planning zat, is er nooit van gekomen. 

Je bent een veel gezien gezicht in Austin Friars, omdat het ook 
het thuishonk voor Vereniging Neerlandia is. Wat betekent de 
Nederlandse Kerk voor jou? En voelt die plek voor jou als een 
thuis?
Vanaf het begin dat ik in Londen aankwam heb ik me thuis 
gevoeld in de Nederlandse Kerk. De vorige au-pair, bij het 
gezin waar ik werkte, was ook Nederlands en ik kreeg dus 
gelijk bij aankomst alle informatie over waar jonge 
Nederlanders bij elkaar kwamen. Dat was elke 
woensdagavond in de Nederlandse Kerk, waar we altijd 
een heel hartelijk welkom kregen in wat toen het Open Huis 
heette. Het werd een ‘home away from home’. We zaten 
meestal in het keldertje, ontzettend gezellig en knus. Nu niet 
meer voor te stellen dat daar genoeg plek was, maar toen (1976) 
lag dat vol met kussens en Margrieten en Libelles. Daar heb 
ik veel goede vrienden gemaakt waar ik nog steeds mee in 
contact ben. Ik ben net naar Nederland geweest voor de 
40-jarige trouwdag van vrienden van toen. Zij zijn 40 jaar 
geleden in Nederland getrouwd door dominee Maarten den 
Dulk die de predikant van de Nederlandse Kerk was in onze tijd 
in het Open Huis en ook iedere woensdagavond aanwezig was.

Op 23 september is het groot feest, want dan viert Neerlandia 
haar 100-jarig bestaan in de Nederlandse Kerk. Een feest van 
terugkijken en vooruitkijken. Wat is voor jou terugkijkend 
een hoogtepunt? 
Na een aantal jaren bij het Open Huis, waar vooral 
jongeren kwamen, was de volgende stap, eigenlijk 

automatisch, lid worden van Neerlandia. Als je in het 
buitenland woont is het bijhouden van Nederlandse 
tradities en contact houden met andere Nederlanders 
toch wel  belangrijk. Ik ben dus ook al sinds ongeveer 
1980 lid van Vereniging Neerlandia en de kerk is 
altijd een centraal punt geweest voor Neerlandia. 
Ik vind het geweldig dat Neerlandia nu al 100 jaar 
bestaat. Dat komt dankzij alle energie die de 
verschillende besturen over de jaren erin gestopt hebben. 
Het hoogtepunt van het jaar is voor mij de Nederlandse 
Sint- en Kerstmarkt. Tegenwoordig reizen mensen 
misschien wat vaker op en neer naar Nederland, maar 
20/30 jaar geleden was dat niet het geval en dan was het 
altijd heerlijk om echt Nederlands lekkers te kunnen 
kopen. Ik hielp altijd mee met de markt, meestal achter de 
kraam met chocoladeletters, wat ontzettend gezellig was. 
Een ander hoogtepunt in de Neerlandia-kalender is het 
Sinterklaasfeest. Ik vind het zo belangrijk om die traditie 
aan je kinderen mee te kunnen geven. Andere gezellige 
Neerlandia activiteiten die altijd in de kerk plaatsvinden 
zijn de Nieuwjaarsborrel, met erwtensoep en oliebollen, 
en Leidens Ontzet, met haring en hutspot. 
We zijn ontzettend blij dat we zo’n goede verstandhouding 
hebben met de kerk en vooral ook met de kosters, Rein en 
George, die ons heel veel helpen en altijd de bitterballen 
en de oliebollen bakken en met Leidens Ontzet het 
klapstuk braden.

En vooruitkijkend? Waarom moet iedereen lid worden 
van deze mooie vereniging en wat zijn jullie plannen voor 
de nabije toekomst?
Neerlandia staat voor gezelligheid en vriendschap en we 
hopen de Nederlandse gemeenschap bij elkaar te blijven 
brengen door het organiseren van tenminste één evenement 
per maand, soms meer. Ons 100-jarig bestaan is een goed 
moment om er bij stil te staan wie onze leden zijn en wat 
hun wensen zijn. We staan altijd open voor suggesties van 
leden en krijgen die ook regelmatig. Maar om voort te 
kunnen bestaan en niet te vergrijzen, hebben we natuurlijk 
wel constant nieuwe leden nodig. Elk jaar verliezen we een 
aantal vanwege terugverhuizen naar Nederland of 
overlijden. Ik zou iedereen aanraden om snel lid te worden 
zodat ze ons grootse feest ter ere van ons 100-jarig bestaan 
mee kunnen vieren in de kerk op zaterdag 23 september. 
En dan op naar de volgende 100 jaar!

Marianne Denney werd geϊnterviewd 
door Bertjan van de Lagemaat

     Vereniging Neerlandia 1923 - 2023
     Voor meer informatie en het bestellen van
     toegangskaarten voor het 100-jarig jubileum
     op 23 september a.s. kijk a.u.b. op de website
     van Vereniging Neerlandia: www.neerlandia.org
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Agenda
Augustus 2023 
Elke donderdag in augustus, om 15.00 uur, Zoom 
Tea-Break, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Di  08/08   11.00   Church Watchers, kerk open van
                             11.00-15.00 uur
Di  22/08   11.00   Church Watchers, kerk open van
                             11.00-15.00 uur
September 2023
Elke donderdag in september, om 15.00 uur, Zoom 
Tea-Break, geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Zo  10/09   11.00   Startzondag, met kinderkerk  
                             en lunch  na de kerkdienst  
                             (Thema: Ga je mee?)
Do 12/09   19.30   Church Watchers, kerk open van 
                             11.00-15.00 uur
Za  23/09   17.00   Neerlandia 100-jarig Jubileum, 
                             Receptie (17.00) en Diner/Dansant 
                             (19.00-23.00) voor meer informatie  
                             en bestellen toegangskaarten: kijk 
                             a.u.b. op: www.neerlandia.org 
Di  26/09   11.00   Church Watchers, kerk open van 
                             11.00-15.00 uur
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Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur

30/07     6e zondag van de zomer, groen
              Ds. Joost Röselaers (Zeist)

06/08     7e zondag van de zomer, groen
              Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)

13/08     8e zondag van de zomer, groen
              Prof. Dr. Johan Goud (Den Haag)

20/08     9e zondag van de zomer, groen
              Ds. Alain Verheij (Alpen aan den Rijn)

27/08     10e zondag van de zomer, groen
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

03/09     11e zondag van de zomer, groen
              Dr. Tjaard Barnard (Barendrecht)

10/09     Startzondag, groen
             Thema: Ga je mee?
             Kinderkerk 
             Lunch na de kerkdienst
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

17/09     13e zondag van de zomer, groen
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

24/09     1e zondag van de herfst, groen
              Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)

01/10     2e zondag van de herfst, groen
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

08/10     3e zondag van de herfst, groen
              Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)

    Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

Startzondag
Allen van harte welkom op zondag 10 september 

2023 om ons thema te vieren: Ga je mee?
Na de kerkdienst en kinderkerk gaan we samen 

lunchen in de Social Hall van de kerk 

De diaconie collecte in mei was 
voor Southwark Day Centre for 
Asylum Seekers, opgehaald 
£427.88 en overgemaakt £641.82

De diaconie collecte in juni was voor 
Beyond Food, opgehaald: £245.24 en 
overgemaakt £367.86

Op 23 juli, Stichtingszondag, brachten we onze 
jaarlijkse toost uit op Koning Edward VI en vierden we 
de 473e verjaardag van de Nederlandse Kerk in Londen
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