
Wij zijn de eersten niet…
Bevestigingsgebed
Toen ik ruim zeventien jaar geleden in de Kloosterkerk 
van Ten Boer werd bevestigd als predikant, klonk in die 
Middeleeuwse kerk een gebed dat wordt 
gebeden telkens wanneer er een nieuwe 
predikant wordt bevestigd. De woorden 
zijn enigszins gemoderniseerd maar de 
strekking ervan wordt al eeuwenlang 
aan nieuwe voorgangers meegegeven. 
Het gebed begint met de woorden: 
Wij zijn de eersten niet die in geloof
de weg van de belofte trachten te gaan,
want vele getuigen gingen ons al voor.
Tussen hoop en vrees gingen ook zij
op weg naar het land van belofte,

Wij zijn de eersten niet
Dat gebed maakte indruk op mij op die 
warme zomerdag van mijn bevestiging. 
En die woorden gaan sindsdien met 
mij mee. Regelmatig herhaal ik voor 
mijzelf als een mantra die eerste 
woorden van het gebed ‘Wij zijn de 
eersten niet’. Wij zijn de eersten niet 
die proberen de lofzang gaande te 
houden. Dat gaf me motivatie tijdens 
de Covid-lockdowns, toen ik alleen met 
de kosters en met David als organist 
vieringen vormgaf in een verder lege 
kerk. De gedachte dat we niet de eerste 
zijn die God aanroepen om de nood 
van de wereld, troost me, wanneer ik 
bid voor vluchtelingen of voor de meest 
kwetsbare mensen en dieren die hard 
worden geraakt door natuurrampen of 
door rampen veroorzaakt door oorlog 
en geweld. En die woorden ‘wij zijn de 
eersten niet’ geven me bovenal kracht 
wanneer ik als voorganger een moeilijke 
weg moet gaan. Zoals die keer dat ik de 
uitvaart van een jonge moeder moest leiden, met 
haar man en jonge dochters verslagen om haar graf. 
Met dat mantra in mijn achterhoofd voel ik me op 
dat soort momenten als voorganger gedragen.

 Ik sluit, in mijn poging een goede pastor te zijn voor 
de gemeenschap hier in Londen, aan in een lange rij 
van voorgangers. Dat is heel mooi zichtbaar wanneer 
je de Nederlandse Kerk in Londen binnenstapt en je 
blik bij de hoofdingang naar rechts draait, waar ik 

samen met mijn zestig voorgangers 
sta ingebeiteld. Het is zoals het 
bevestigingsgebed verder gaat.
Nooit heeft het aan mensen ontbroken
die al gaande de richting wezen: de 
aartsvaders en aartsmoeders in Israël,
Mozes en Elia, Debora en Hulda,
zangers, zieners, priesters, profeten,
allen gingen zij ons voor op die weg.
Schuldeloos zijn zij niet gebleven.
Maar de God van hemel en aarde bleef 
hen roepen, - en zij gingen. 

Een lange lijn
Zo staan wij in een lange lijn van 
mensen die met God op weg gaan op 
weg naar Gods Koninkrijk. Nooit heeft 
het aan mensen ontbroken. Als je in de 
kerk om je heen kijkt zie je ze overal 
verbeeld. Niet alleen in de namen van 
predikanten, maar ook in de 
afbeeldingen van Wilhelmina als de 
profetes Anna, van King Edward VI 
met de kerk in zijn hand, van Johannes 
á Lasco, Augustinus en natuurlijk van 
Willibrord en Bonifatius. Wij zijn de 
eersten niet. Het is mooi dat er in dat 
bevestigingsgebed ook heel bewust 
wordt stil gestaan bij die eersten. 
Dat waren Abraham, Sarah, Isaak, 
Rebecca, Jacob, Ezau, Lea en Rachel, 
de aartsvaders en moeders van Israël. 
Goed is het om in deze herfsttijd in 
de vieringen juist aan hen aandacht 
te geven. En zo op het spoor te komen 
van hoe zij op weg gingen zonder 
te weten hoeveel mensen er na hen 

zouden volgen. De God van hemel en aarde riep – 
en zij gingen.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

Jaargang 105, nummer 10/11 oktober/november 2023

Nederlandse
Kerk

Kerknieuws
Austin Friars Londen

Koningin Wilhelmina als de profetes Anna



2                                                                                                                                                                      oktober/november 2023

Nederlandse Kerk
Kerkelijk bureau
7 Austin Friars, London EC2N 2HA
Tel. 020 7588 1684, fax. 020 7374 0790
Email: info@dutchchurch.org.uk
Kosters: Rein Roos en George Rudolph
Administratief medewerkster: Saskia Verweij
Website: www.dutchchurch.org.uk

Predikant 
Ds. Bertjan van de Lagemaat
8 Thorley Gardens, Pyrford 
Woking, Surrey GU22 8UL
Tel. 07592 511 385
Email: minister@dutchchurch.org.uk
 
Kerkeraad/trustees
Ds. Bertjan van de Lagemaat, predikant 

Liesbeth Knook, voorzitter, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Martijn Proos, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Christiaan van den Berg, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Caspar Veldkamp, ouderling/trustee
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Martine Boesveld, diaken/trustee 
Email: trustees@dutchchurch.org.uk

Kerkmuziek 
Organisten: 
Prof. David Titterington, Director of Music
Email: d.titterington@ram.ac.uk
Anne Page 
Email: anne.page4@ntlworld.com
Adviseur kerkmuziek: Dr. Hanna Rijken 
Email: hannarijken@hotmail.com

Redactie Kerknieuws
Ditte Donnelly 
Email: ditte@btconnect.com
Ds. Bertjan van de Lagemaat
Paul Donnelly: layout & design 
Copyright Dutch Church, all rights reserved 2023

Website
www.dutchchurch.org.uk
Webmaster: Arend Jan van der Marel
Email: info@dutchchurch.org.uk

Kinderactiviteiten
Babette Bom-Proos 
Email: babettebom@gmail.com

De Cirkel 
De Cirkel komt regelmatig bij elkaar. Voor meer informatie 
kunt u Saskia Verweij bellen bij het kerkelijk bureau, 
tel. 020 7588 1684.

Charity
De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder 
nummer 214 686 www.charity-commission.gov.uk

Financiële bijdrage
U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen
naar het kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar
Nat West bankrekening. Sort code: 50-00-00 
Account number: 03009971. Voor Nederland is de rekening: 
IBAN: GB34NWBK50000003009971, BIC: NWBKGB2L

IBAN: GB76NWBK50000020801440, BIC: NWBKGB2L

Nederlandse instellingen
Dutch Centre
Zakelijk leider: Daphna Plaschkes
Email: daphna@dutchcentre.com 
Website: www.dutchcentre.com
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP 
Tel. 020 7590 3200 
Website: www.nederlandwereldwijd.nl

Het Koning Willem Fonds 
Steunfonds voor behoeftige Nederlanders 
Coördinator: Marijke Koomans, tel. 07915 110 590
Email: info@koningwillemfonds.org.uk
Website: www.koningwillemfonds.org.uk

Nederlandse City Lunch - Dutch Centre 
Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel. 020 7588 1684 
Website: www.dutchcentre.com
Aanmeldingen via: www.dutchcentre.com

Vereniging Neerlandia
Lidmaatschap: Marianne Denney 
Email: penningmeester@neerlandia.org
Website: www.neerlandia.org

Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van ‘Ingezonden mededelingen’ 

sturen naar: ditte@btconnect.com 
t.a.v. Ditte Donnelly
Uiterste datum voor kopij voor het nummer 
van december/januari maandag 13 november 2023

Donaties voor de 'Anniversary Window'
kunt u overmaken naar:
The Dutch Church ‘Jubilee Fund’
Account number: 20801440
Sort Code: 50-00-00
Please confirm your donation in an email to:
jubilee@dutchchurch.org.uk
Voor Nederland is de rekening: 

 Kopij voor Kerknieuws 



Rondom Austin Friars
Terugblik 
Startzondag
Op 10 september openden 
we ons nieuwe kerkelijk 
seizoen met een 
feestelijke dienst rond 
het thema Ga je mee?! 
We hoorden hoe Abraham 
als eerste met God op 
weg ging, we vierden de 
maaltijd van de Heer en 

na de dienst was er koffie en een zomerse lunch buiten 
op het terras van de kerk.

Felicitaties
We beleven dit jaar een najaar vol bijzondere jubilea. 
Op 23 september vierde niet alleen Vereniging Neerlandia 
haar 100-jarig bestaan met een receptie en diner dansant 
in de Nederlandse Kerk, maar vierde ook ons oudste 
gemeentelid Ali Touw haar 105e verjaardag. Een hele 
bijzondere en feestelijke dag dus. In beide gevallen zijn 
felicitaties zeer op hun plaats.

In de maand 
november viert 
het Dutch 
Centre haar 
10-jarig bestaan 

met een Festival vol bijzondere evenementen, met 
bijzondere films, Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn die 
met hun theatertour rondom de Podcast ‘Europa draait 
door’ Londen aandoen, een prachtig jubileumconcert, een 
optreden en expositie van Herman van Veen en in december 
nog een spetterende slotavond met Paulien Cornelisse. 
Een programma waar ik als trustee en mede-organisator 
vanuit de programmacommissie heel trots op ben.                               
Literatuurkring donderdag 
12 oktober ‘Sloop’ van Anna Enquist
Op 12 oktober komen we als literatuurkring weer bij 
elkaar. Dit keer voor de bespreking van het boek Sloop 
van Anna Enquist. Nieuwsgierig naar deze roman? 
Meld je dan aan voor deze avond, zodat ik je een 
uitnodiging en eventueel de zoomlink kan sturen.

Voor de mensen die deze herfst nog op zoek zijn naar 
interessant Nederlandstalig leesvoer; In januari willen we 
het boek 'De moeders van Mahipar' van Forugh Karimi, 
een Nederlands/Afghaanse schrijfster bespreken. 
Dit boek heeft onlangs de ‘Hebban’ Debuutprijs 
gewonnen. De precieze datum voor deze literatuurkring 
zal in het volgende nummer van Kerknieuws worden 
geplaatst.

Gedachtenis van de overledenen, 
zondag 29 oktober    
Op de zondag die het dichtst bij Allerheiligen 
(1 november) ligt, gedenken wij de mensen die ons in 
het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit jaar gebeurt dat 

op zondag 29 oktober. Tijdens de dienst noemen we 
de namen van de mensen waar we ons als kerk hier 
in Londen mee verbonden voelen en worden 
gedachteniskaarsen ontstoken als teken van het licht dat 
blijvend schijnt, ook voorbij dit leven. Wij nodigen u ook 
uit om namen door te geven van mensen die het afgelopen 
jaar in uw eigen kring van naasten zijn overleden en die u 
graag zou willen gedenken op deze zondag. Dat kan bij 
de predikant of via het kantoor van de kerk. 

Gastpredikanten
Dit najaar komen al onze consulenten langs voor een 
gastpreekbeurt. Op 24 september was Eddy Reefhuis 
de voorganger en op zondag 8 oktober gaat Karin van 
den Broeke voor. Zij blijft dan ook voor onze kerkeraads- 
vergadering op 9 oktober. Op zondag 22 oktober, het 
begin van de halfterm vakantie, is vervolgens Tjaard 
Barnard weer bij ons te gast. Op zondag 12 november, 
Remembrance Sunday, is tenslotte dr. Mirella Klomp 
de voorganger. Allen van harte welkom!

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Gedachteniszondag op 29 oktober

Part Time Administrative assistant sought.
Koning Willem Fonds 

Netherlands Benevolent Society 

Our mission statement is to help and support Dutch 
people in need residing in the United Kingdom. 
In recent years we have seen a significant increase 
in applications and the Trustees are now seeking to 
expand their current administration team. 
The successful candidate will be expected to work 
for eight hours per week, which includes attending 
monthly Trustee meetings. We are looking for someone 
who enjoys helping people as part of a team, who has 
patience and creative thinking in abundance and who 
has meticulous administration skills. 
In addition, a thorough understanding of confidentiality 
(an ability to handle sensitive information and data), 
a non-judgemental manner, and fluency in Dutch and 
English are essential.

Remuneration – according to 
experience and qualification

Time Line – apply by mid-October to:
secretary@koningwillemfonds.co.uk



Column
Niet eens
Mijn vroegere 
wijkgemeente is een 
huisgemeente geworden. 
Een van de prettigste 
gevolgen is, dat een 
keer per maand er op 
zondagmorgen geen 
kerkdienst is maar een 
morgengebed. 

                                                     Dan is een van de 
gemeenteleden liturg. Die kiest de lezingen en de liederen 
en gaat voor in de gebeden. Een uitstekende organist 
zorgt voor de muziek. En soms begint het met een korte 
toelichting op de gemaakte keuzes. Zo vertelde de liturg 
van dienst een paar weken geleden, dat hij het lees-
rooster wilde volgen, maar het evangelie voor die 
zondag direct was afgevallen. Want daarin werden 
mensen buitengesloten en daar geloofde hij niet in. 
De profetenlezing die hij wel had gekozen leverde 
overigens ook problemen op. Want daarin ging het over 
slechte mensen, en daarin geloofde hij evenmin. Mensen 
die slechte dingen doen, ja die zijn er helaas. Maar slechte 
mensen – nee dus. Of die verworpen evangelielezing 
nou echt mensen buitensluit, betwijfel ik. En de profeet 
bedoelde met ‘slechte mensen’ volgens mij precies wat de 
liturg bedoelde: mensen die slechte dingen doen. Maar er 
gebeurde iets anders dat me veel meer raakte en ook 
goed deed. Doordat die liturg zo onbevangen zei, dat 
hij het niet eens was met wat de bijbel dit keer vertelde, 
kreeg ik ineens ook alle ruimte om me af te vragen wat 
die teksten mij nou zeiden. Waar een preek me nog wel 
eens lijkt voor te schrijven wat ik moet vinden, kreeg ik 
nu ineens de vrijheid. Laat dat nou zijn waarvoor ik kom. 
Ik ging opgewekt naar huis. 
Dit nummer van Kerknieuws heeft aartsvaders en 
aartsmoeders in Israël als thema. Met dat ochtendgebed 
in gedachten realiseer ik me, dat die ook vaker nee 
hebben gezegd tegen God dan ik op zondagsschool heb 
meegekregen. Sara die in de lach schiet als haar op haar 
oude dag nog een zoon wordt toegezegd, Abraham die 
met God onderhandelt om de ondergang van Sodom en 
Gomorra tegen te houden, Rebekka die met list en 
bedrog Gods profetie waarmaakt, en natuurlijk Jacob 
die vecht met, ja met wie? en zo Israël wordt – ‘strijder 
met God’. Ja, er is ook het keiharde verhaal van Abraham 
die zijn zoon bijna offert. Maar dat gaat meer over 
erkenning van onmacht dan over blinde gehoorzaamheid 
– daarover een andere keer, en misschien beter in een 
gesprek dan in een column. 

Tegensprekers zijn het, en Mozes, Job, de psalmist 
volgen in hun spoor. Misschien wel, omdat God zelf een 
tegenspreker is, die niet gelooft in de macht van farao, 
zelfs niet in de macht van de dood. Hartelijk uitgenodigd 
om in dat koor mee te doen. Niet, omdat je dat ook wel 
eens wilt proberen. 

Maar wanneer je je daartoe gedwongen voelt. Waag het 
er dan op. En laat je verrassen, wie je dan tegenkomt.

Eddy Reefhuis, consulent Nederlandse Kerk, Londen 

Vanuit de kerkeraad
In augustus mochten we veel gastpredikanten in de kerk 
verwelkomen. De kerkeraad is hen zeer erkentelijk voor hun 
bijdragen. Twee van onze consulenten, Karin van den Broeke 
en Tjaard Barnard, zijn gekomen en spoedig komen beiden 
weer. Onze derde consulent, Eddy Reefhuis, komt ook 
binnenkort. Tjaard Barnard heeft de september 
kerkeraadsvergadering bijgewoond en Karin zal de 
vergadering in oktober bijwonen. Op deze manier kunnen 
de ‘nieuwe’ kerkeraadsleden hen ook in ‘levende lijve’ leren 
kennen. Via zoom doen de consulenten ook geregeld mee met 
de vergaderingen, de kerkeraad waardeert hun meedenken en 
betrokkenheid zeer.

 
Op Startzondag, 
10 september, 
was er een mooie 
opkomst van meer 
dan 40 mensen.
 

Gebouw
We wachten nog op verschillende offertes voor een nieuwe 
traplift. De offertes verschillen enorm, dus we moeten goed 
bekijken wat ze precies inhouden. Verder moet het mooie 
blauwe tapijt van de trap binnenkort vervangen worden, 
aangezien de randen beginnen op te krullen. 
We zijn in contact met een Access Consultant van IDACS 
(inclusive design and access consultancy services) om de 
toegankelijkheidsproblemen van het gebouw te onderzoeken. 
We willen weten wat er gedaan moet worden voor de wet en 
wat ‘reasonable and practical’ is. Als er misschien iemand in 
de gemeente met kennis van zaken in architectuur is die ons 
hierbij zou kunnen helpen en de implicaties beter kan 
inschatten? We horen graag van u!
Website
Heeft u in de laatste tijd wel eens een kijkje op onze website 
genomen? Onze webmaster, Arend Jan van der Marel, is sinds 
2005 onze webmaster geweest en wil zich nu terugtrekken. 
We zijn hem heel dankbaar voor zijn werk en voor het feit dat 
hij de nieuw samengestelde website-werkgroep met Rein Roos, 
Ria Zegwaard, Bertjan, Ditte en Paul Donnelly, wil blijven 
steunen. Er heeft een vergadering plaatsgevonden waar de 
website is doorgenomen. De Homepage is nu een stuk korter 
geworden en daardoor overzichtelijker. Veel foto’s zijn 
vervangen en sommige pagina’s grondig aangepast. Een groot 
aantal bestanden zijn verwijderd waardoor de website een stuk 
sneller gedownload kan worden. Er is een tab over het 
jubileum raam en er komt een tab ‘bezinning’, met gedichten 
van Bertjan, misschien een gedachte van de week en 
zoompastoraat. Kijkt u eens! www.dutchchurch.org.uk

De kerkeraad
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Eddy Reefhuis



Dutch Centre Nieuws
Dutch Centre 10 jaar – Festival
Het is feest dit jaar! Het Dutch Centre bestaat 10 jaar. 
Om dit te vieren vindt er in november en december het 
10 Years of Dutch Culture Festival plaats. Dit eerste 
Dutch Centre festival bestaat uit een afwisselend 
programma van kunst, cultuur, muziek, film, comedy 
en actualiteit. Ons programma:  

4 november: 
Europa Draait 
Door Live met 
Tim de Wit 
and Arend Jan 

Boekestijn. In Europa Draait Door Live kijken Arend Jan 
Boekestijn en Tim de Wit naar alles wat Europa teistert, 
beweegt of beter maakt, en voor een keer doen ze dit 
vanuit Londen. Mis deze bijzondere live-editie dus niet. 
Tim de Wit is presentator van de podcast Europa Draait 
Door. Daarnaast presenteert hij op Radio 1 Bureau 
Buitenland. Eerder was hij o.a. correspondent in het 
Verenigd Koninkrijk en schreef hij het boek Wankel 
Koninkrijk. Arend Jan Boekestijn is als historicus o.a. 
verbonden aan de Universiteit Utrecht. 

6 november - Herman van Veen speelt en exposeert 
30 werken – 30 dagen 

16 november - Vernissageconcert Herman van Veen
Velen kennen Herman van Veen vooral als theaterfiguur. 
In de laatste twintig jaar heeft hij zich ook ontwikkeld tot 
een opmerkelijk en hooggewaardeerd schilder die exposeert 
in binnen- en buitenland. Van 6 november tot 6 december 
exposeert Herman van Veen, de schilder, in de Nederlandse 
Kerk onder de titel ‘30 werken–30 dagen’, recente schilderijen 
die rechtstreeks vanuit zijn atelier het kanaal oversteken. 
Ter gelegenheid van zijn expositie komt Herman van Veen 
met Edith Leerkes naar het Dutch Centre en speelt daar op 
16 november een concert uit zijn actuele voorstelling. 

7-8 november: Low Countries Film Festival 2023
Een vaste Dutch Centre traditie is het Low Countries Film 
Festival waarin we de mooiste en nieuwste Nederlandstalige 
cinema naar Londen brengen. Hou onze website in de gaten 
voor de filmprogrammering.  
15 november: Dutch Centre 10 jaar: Jubileum Concert 
Een van de hoogtepunten van het festival is het speciale 
jubileum concert met Alexander Warenberg (cello) en Maria 
Warenberg (zang) gevolgd door een feestelijke receptie. 

15 december – Een avond met Paulien Cornelisse
We sluiten het 10 Years of Dutch Culture Festival af met 
een avond met Paulien Cornelisse. Cornelisse schrijft en 
maakt theater en woont en werkt dit jaar in het VK. 

Kijk op onze website: www.dutchcentre.com voor het 
volledige programma en tickets. Wees er vroeg bij want 
er is beperkt ruimte. Hopelijk tot ziens in het Dutch Centre!

Daphna Plaschkes,
Business manager Dutch Centre

Fundraising Anniversary 
Window
In het vorige nummer van Kerknieuws heeft u uitgebreid 
kunnen lezen over onze plannen rondom het nieuwe 
kerkraam dat speciaal door Thomas Denny is ontworpen 
ter ere van ons 475-jarig bestaan in 2025 en waarschijnlijk 
in 2026 zal worden geplaatst. U kon daarbij ook lezen 
hoe u kunt doneren en daarmee kunt bijdragen aan dit 
prachtige project waarvoor we een totaalbedrag van 
£120,000,-  nodig hebben. Alle donaties, zowel groot als 
klein, helpen ons daarbij en het is bemoedigend dat naar 
aanleiding van die eerste oproep ook de eerste donaties 
zijn binnengekomen.

Zoals gezegd zijn alle donaties 
welkom, maar er zijn twee speciale 
opties waarbij de donatie op een 
bijzondere manier gememoreerd 
zal worden. David Titterington 
schreef er vorige keer het volgende 
over:

- A donation of £3,500 will have your 
name (s) or that of a loved one etched 

into the design of the window and listed on a specially designed 
commemorative plaque on the wall below. There will be a 
limited number of names. To see how this will appear, can 
be seen in this short documentary film, on Thomas Denny’s 
window in Tralee: https://youtu.be/EyDz6sUgx60   
-A donation of £1,000 will have your name listed on the 
commemorative plaque. 

-All other donations, which will remain confidential, will be 
recorded in a book of donors marking the 475th anniversary.

Het is prachtig wanneer u in staat bent in één keer een 
donatie te doen, maar omdat we gelukkig nog zo’n twee 
jaar te gaan hebben voordat de realisatie van het project 
zal plaatsvinden is er ook de mogelijkheid om uw donatie 
uit te spreiden:
-You could consider 7 quarterly donations of £500 by standing 
order to reach the treshold of £3,500 to have your name etched 
into the design.

- Or you could consider 20 monthly donations of £50 by 
standing order to reach the treshold of £1000, to be listed on the 
commemorative plaque.

And all other donations can, of course, also be spread out in 
monthly or quarterly donations.

If you are a UK taxpayer, please consider a Gift Aided 
donation as this will add a further 25% to the value of 
your gift and significantly help our appeal. 
A designated account has been set-up into which 
donations can be made:
The Dutch Church ‘Jubilee Fund’
Account number: 20801440
Sort Code: 50-00-00
Please confirm your donation in an email to: 
jubilee@dutchchurch.org.uk
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Diaconie collecte in oktober 
The Hygiene Bank

Verleden jaar december 
hebben we u voor het eerst 
geattendeerd op de Hygiene 
Bank. De Nederlandse Kerk 
is een 'hub' in de City voor 
de Hygiene Bank en de geel/
blauwe Hygiene Bank box 

staat nog steeds in de kerk, bij de trap. De bedoeling is de 
box te vullen met toiletartikelen. Van tijd tot tijd worden 
de artikelen weggebracht naar een centrale Hygiene Bank 
locatie. Bij de Hygiene Bank is men van mening dat je 
schoon voelen geen luxe of een voorrecht is. Iedereen 
heeft daar recht op in onze samenleving. Veel mensen 
leven in armoede en zij kunnen zich niet veroorloven 
hygiene-artikelen aan te schaffen. Gewone basis artikelen 
zoals bijv. tandpasta, zeep, shampoo, toiletpapier of 
luiers zijn een veel te grote uitgave voor deze mensen.

Veel mensen die in armoede leven of die zich in tijden 
van crisis bevinden, ervaren vaak beperkte 
mogelijkheden. Hierdoor zitten ze gevangen tussen 
de mogelijkheid om hun huis te verwarmen, hun 
huur te betalen, voedsel te kopen of schoon te blijven. 
Hygiëne-armoede kan beschamend, vernederend en 
buitensluitend werken en tot sociaal isolement leiden.

De diaconie hoopt dat u mee kunt helpen de box te 
vullen, maar als het makkelijker is i.v.m. vervoer, is 
er wellicht een ‘drop-off’ locatie in uw buurt. Een andere 
optie is om een geld donatie te geven. Ook kunt u 
rechtstreeks online producten bestellen van de website: 
www.thehygienebank.com Wij bevelen dit waardevolle 
doel zeer bij u aan.

Namens de diaconie, Wilma Colombo

Diaconie collecte in november
St Martin-in-the-Fields Charity
St Martin-in-the-Fields Charity is een vrijwilligersorganisatie 
die zich bezighoudt met hulp voor daklozen en het voorkomen 
van dakloosheid. De organisatie is onderverdeeld in: 

Het Vicar’s 
Relief Fund, 
dit verleent 
financiële 
noodhulp via 
relatief kleine 
gaven, om 

mensen te helpen een woning te vinden of uitzetting uit hun 
woning te voorkomen. Deze geringe giften zijn vaak van 
enorm belang voor mensen omdat het hun situatie kan 
verbeteren en een stressvolle situatie kan verlichten.
The Connection at St-Martin’s is een dagcentrum en 
slaapgelegenheid voor daklozen in Londen. Het is een 
plaats met hulpverleners die luisteren naar de individuele 

problemen waar de dakloze mee kampt. Voor sommigen is 
slechts beperkte hulp nodig maar anderen hebben een veel 
langer traject nodig om zelfstandigheid te bereiken.
Het Frontline Network en Fund geeft hulp aan 
hulpverleners. De specialisten van St Martin-in-the-Fields 
Charity begeleiden hulpverleners van andere organisaties 
die in aanraking komen met dakloosheid. Ze kunnen 
ervaringen delen, doorverwijzingen doen naar andere 
hulpverlenende instanties of aangeven waar financiële 
bijstand kan worden gevonden. Het Frontline Fund verleent 
financiële bijstand aan organisaties die daklozen bijstaan.
Op de website van St Martin-in-the-Fields Charity: 
www.smitfc.org kunt u meer informatie vinden over de 
organisatie. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Martine Boesveld

Nieuws uit de kinderkerk
Op Startzondag was er een mooi groepje kinderen 
in de kerk. Tijdens de overdenking rondom het thema 
‘Ga je mee?’ maakten de kinderen mooie en wervende 
uitnodigingen voor de zomerse lunch waar we na de 
viering op het terras met elkaar van genoten. 
Er werd door sommige kinderen zelfs een kleine 
tombola georganiseerd met zelf geknutselde prijzen.

We gaan nu 
de herfst in 
en er staan 
momenteel 
geen speciale 
kinder-
diensten 
gepland. 
Toch is er 
de komende 
weken ook 

voor de kinderen steeds iets te beleven. We horen in 
de kerk verhalen over de aartsvaders en aartsmoeders 
van Israël en voor de kinderen zijn er iedere week 
kleurplaten en/of kleine spelletjes/puzzels beschikbaar 
om mee aan de slag te gaan tijdens en na de dienst.
We hopen dus dat je al kleurend en puzzelend 
met ons mee op reis wil gaan langs de verhalen van 
de aartsvaders en -moeders.
Schrijf ook alvast zondag 10 december in je agenda. 
Op die dag vieren we ons Kerstfeest.
Meer weten over de kinderkerk? Op de website van 
de Nederlandse Kerk vind je het programma, foto’s, 
liedjes en teksten die we maakten. Op de nieuw te 
ontwikkelen bezinningspagina van de website willen 
we bovendien een speciaal hoekje voor kinderen en 
jongeren reserveren.

Bertjan van de Lagemaat

Heb je vragen? Wil je je aanmelden om mee te helpen 
of wil je worden toegevoegd aan onze maillijst?
Neem contact op met de predikant: 
minister@dutchchurch.org.uk 
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Startzondag lunch



In Focus: Ajal Notowicz
Elke twee maaden 
wordt voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of 
andere manier 
betrokken is bij de 
Nederlandse Kerk. 
Deze keer is 
Ajal Notowicz 
geïnterviewd. 
Ajal is al enkele jaren 
trustee en technisch 
voorzitter van het Dutch 
Centre dat dit najaar 
haar 10-jarig bestaan 
viert. Een goede reden 
om hem te interviewen 
voor In Focus. 

Waar kom je vandaan en hoe ben je in Londen terecht gekomen?
Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Toen ik besloot 
rechten te gaan studeren, lag het dan ook voor de hand dat 
ik naar Leiden zou gaan. Maar mij leek Amsterdam een stuk 
aantrekkelijker. Ik heb uiteindelijk in Amsterdam, Nijmegen 
en New York gestudeerd. Na een paar jaar als advocaat in 
Amsterdam gewerkt te hebben, kwam ik mijn huidige vrouw 
tegen, in Spanje. Zij is Brits en woonde in Londen. Na een 
jaar heen en weer reizen tussen Amsterdam en Londen, in de 
nasleep van 11 september, besloot ik naar Londen te verhuizen. 
The rest is history, zoals ze hier zeggen.  

Hoe kijk je naar de rol van de Nederlandse Kerk in Londen?
Voor mij heeft de Nederlandse Kerk in Londen verschillende, 
ook persoonlijke, dimensies. In de eerste plaats spreekt het feit 
dat de Kerk is opgericht door vluchtelingen mij aan. Ik besta 
bij de gratie van het feit dat mijn grootouders als vluchtelingen 
een veilig huis vonden, eerst op de vlucht voor de pogroms 
in Oost-Europa en later voor de Nazi’s. Daarnaast vind ik het 
interessant om te zien hoe geloofsgemeenschappen zoals de 
Nederlandse Kerk, in een tijd van secularisatie, ontzuiling en 
sociale media, hun stinkende best doen om relevant te blijven, 
ook voor de jongere generaties. Ik ben zelf betrokken bij de 
Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, 
en zie daar vergelijkbare uitdagingen. Ik werk om de hoek van 
de Kerk, in de City van Londen, en loop dan ook regelmatig 
langs. Het feit dat een Nederlandse institutie met veel historie 
op zo’n prominente locatie staat vervult mij met trots. Als ik 
collega’s vertel over het Dutch Centre en de Kerk, zijn ze altijd 
verbaasd. Er is nog veel onontgonnen terrein in de City. 
En wanneer ik de bestuursvergadering van het Dutch Centre 
mag voorzitten in de prachtige bibliotheek van de Kerk, 
omringd door eeuwenoude boeken, voel ik de hand van 
de geschiedenis op mijn schouders.  

Toen het Dutch Centre tien jaar geleden begon, was het heel 
spannend of het een succes zou worden. Inmiddels staat er een 
stevige organisatie. Waar ben jij het meest trots op?
Ik denk dat het Dutch Centre na 10 jaar zijn bestaansrecht 
bewezen heeft. Dat zie je bijvoorbeeld aan de bijzondere 
relatie met de Nederlandse Ambassade. Wij zien hen als 

een belangrijke steunpilaar en zij zien ons als een 
volwaardige partner in de publieksdiplomatie en 
organisatie van evenementen met een Nederlandse 
culturele invalshoek in het Verenigd Koninkrijk. 
Ik ben trots op de actieve groep trustees en vrijwilligers 
die zich inzetten voor het Dutch Centre. We hebben de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan de professionalisering 
van de governance. We blijven goed kijken naar de 
aanwezige en ontbrekende vaardigheden binnen de 
organisatie. We hebben soms stevige inhoudelijke 
discussies, maar als het erop aankomt staan de neuzen 
dezelfde kant uit. Vorig jaar hebben we de Nederlandse 
City Lunches overgenomen. De NCL is een bekende 
naam in Londen, maar leidde de afgelopen jaren een 
zieltogend bestaan. Wij blazen nu nieuw leven in de NCL. 
Komt dat zien! 

Na tien jaar kijkt het Dutch Centre ook vooruit, wat 
zie je als jullie belangrijkste uitdaging en hoe zie je de 
samenwerking met de Dutch Church? 
We moeten niet op onze lauweren rusten. In de eerste 
plaats betekent dat een nieuwe slag maken in de stabiliteit 
van de organisatie. We organiseren prachtige events, maar 
die hangen voor een groot deel op een kleine groep 
enthousiaste mensen, vooral vrijwilligers. Ook bestuurlijk 
is er krapte. Bij de voorzittersrol hebben we het opgelost met 
een duo-baan: Anton Valk heeft nu de formele voorzittersrol, 
met een focus op de externe representatie, terwijl ik de 
vergaderingen voorzit. Dat werkt naar tevredenheid, maar 
op lange termijn is het niet ideaal. Daarom zoeken we naar 
meer mensen die willen helpen. Verder moeten we hard 
werken aan de financiering van de events. Als lezers van 
‘In Focus’ suggesties hebben voor sponsors, fondsen of 
subsidiegevers, neem dan vooral contact op. Brexit en Covid 
hebben hun sporen achtergelaten: na Brexit zijn er minder 
Nederlanders in Londen en post-Covid werken er meer 
mensen thuis. Het is een uitdaging om de mensen terug te 
halen naar onze events, zeker in dit bijzondere jubileumjaar. 
Jullie, als lezers, zijn van harte welkom bij het schitterende 
en gevarieerde programma dat onze business manager 
Daphna Plaschkes en haar team hebben gepland voor ons 
jubileumfestival. 

We blijven graag gebruik maken van de prachtige ruimtes 
in de Kerk. De banden tussen de Kerk en het Dutch Centre 
zullen hecht blijven. Ik zie het zo: de Kerk is de ouder van 
het Dutch Centre. Nu het Dutch Centre zijn tienerjaren 
tegemoet gaat, wordt hij zelfstandiger, soms eigenwijzer, 
bij het vinden van zijn weg in de wereld. Maar het kind 
weet dat de ouder er altijd zal zijn om hem of haar, waar 
nodig, met raad en daad bij te staan. 

Ajal Notowicz werd geϊnterviewd 
door Bertjan van de Lagemaat
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Agenda
Oktober 2023
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break,  
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
Do   05/10   19.00  Dutch Centre Rubens & Women 
                             ‘Talk’ (doors open 18.30) zie ook:
                              www.dutchcentre.com  
Za    07/10   17.00  Neerlandia Leidens Ontzet,  
                              zie ook: www.neerlandia.org
Di    24/10   11.00  Church Watchers kerk open  
                             van 11.00-15.00 uur
November 2023
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Za    04/11   19.00 Dutch Centre Europa draait 
                             door, Live met Tim de Wit en 
                              Arend Jan Boekestijn, zie ook:   
                              www.dutchcentre.com
Ma   06/11   19.00  Dutch Centre Expositie  
                              Herman van Veen 30 werken -  
                              30 dagen, van 6 nov - 6  dec
Di     07/11   19.00 Dutch Centre Low Countries 
                             Film Festival 2023 
Wo   08/11   19.00  Dutch Centre Low Countries 
                             Film Festival 2023
Ma    13/11   12.00  Neerlandia Sint- en Kerstmarkt, 
                              van 12.00 tot 14.00 uur
Di     14/11  11.00  Church Watchers kerk open van 
                              11.00-15.00 uur
Wo   15/11   19.00  Dutch Centre 10th Anniversary 
                             Concert/Jubileum Concert!
Do    16/11   19.00 Dutch Centre Herman van Veen 
                             Vernissageconcert
Zo    26/11   19.00 Dutch Centre Karin Hougaard   
                                Kaalvoet Chansons
Di    28/11   11.00  Church Watchers kerk open  
                             van 11.00-15.00 uur

December dates for the diary
10/12 Kerstzangdienst

           Kinderkerk en Kerstlunch
           Ds. Bertjan van de Lagemaat

12/12 Festival of 
Lessons & Carols 

           Dinsdag om 18.30 uur 
           m.m.v. Vocaal Ensemble 
           o.l.v. Greg Hallam
           Ds. Bertjan van de Lagemaat
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Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
01/10     2e zondag van de herfst, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

08/10     3e zondag van de herfst, groen
             Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)

15/10     4e zondag van de herfst, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

22/10     5e zondag van de herfst, groen
             Dr. Tjaard Barnard (Barendrecht)

29/10     Gedachtenisdienst, wit
             Gedachtenis aan de gestorvenen
             Maaltijd van de Heer
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

05/11     7e zondag van de herfst, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

12/11     8e zondag van de herfst, groen
             Remembrance Sunday, 
             kerkdienst en livestream starten om 10.55!
             Dr. Mirella Klomp (Amsterdam)

19/11    9e zondag van de herfst, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

26/11    10e zondag van de voleinding, groen
             Ds. Bertjan van de Lagemaat

03/12     1e zondag van Advent, paars
              Ds. Bertjan van de Lagemaat

   Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)

www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

  

De diaconie collecte in juli was voor 
‘Farms for City Children’, opgehaald 
£403.50 en overgemaakt £605.25

De diaconie collecte in augustus 
was voor het Koning Willem Fonds 
(KWF/NBS) opgehaald £272.15 en 
overgemaakt £408.23


