
Nergens voor weglopen
Het begint met de doop
We zijn in de Dutch Church het jaar begonnen met 
een feestelijke viering, met na afloop oliebollen en 
nieuwjaarswensen. En in die nieuwjaarsviering hoorden 
we het verhaal van Jezus’ doop uit het eerste hoofdstuk 
van Marcus. Heel toepasselijk eigenlijk, want dit jaar 2024 
is volgens het leesrooster een Marcus jaar. We lezen het 
hele jaar de verhalen over Jezus uit zijn evangelie dat, 
anders dan bij Matteüs en 
Lucas, niet begint met het 
verhaal van de geboorte van 
Jezus, maar met zijn doop. 
Je zou kunnen zeggen dat 
voor Marcus het verhaal 
van Jezus pas echt begint 
met Jezus’ doop. Wanneer 
hij daar bij de Jordaan, 
kopje onder gaat, wordt hij 
de mens die wij als Messias 
hebben leren kennen.
Menswording
Ik vind dat een mooie 
gedachte. Op de zondagen 
van Epifanie vertelde ik hoe 
belangrijk dat verhaal van 
de doop is. Zo beschrijft de 
Groningse theoloog Gijs 
Dingemans Jezus’ doop als 
het moment waarop Jezus 
de Messias wordt en zich 
aan de wereld toont als het 
menselijk gezicht van God. 
Jezus wil mens onder de mensen 
zijn. Een andere bekende theoloog, 
Thom Naastepad, gaf, vanuit diezelfde gedachte zijn 
commentaar op het evangelie van Marcus de titel 
‘Menswording’ mee. Het is in de ogen van Naastepad 
niet voor niets dat Marcus zijn evangelie begint met de 
doop van Jezus. Vanaf het begin is de boodschap duidelijk. 
Jezus wil een mens onder de mensen zijn. En deze mens 
bij uitstek loopt nergens voor weg.

Nergens voor weglopen
Daar kan ik iets mee, bedacht ik me, toen ik in die eerste 

weken van het nieuw jaar een thema moest bedenken 
voor de veertigdagentijd. Dankzij het verhaal van Jezus’ 
doop, en het lezen van de commentaren van Dingemans 
en Naastepad, kwam ik al snel uit op het thema ‘Nergens 
voor weglopen’. Net als die mens bij uitstek, Jezus, die 
in zijn leven als mens nergens voor wegliep. Een verhaal 
dat begint bij zijn doop en eindigt met Pasen. Eerst dacht 
ik ook aan het thema: ‘Nergens voor terugdeinzen’, maar 
daar kwam ik al snel op terug. Jezus is in de verhalen 
die we op weg naar Pasen lezen geen roekeloos figuur 

die nergens voor terugdeinst. 
Er zijn juist momenten dat 
hij terugdeinst en twijfelt. 
Maar toch loopt hij als mens 
niet weg, omdat hij steeds 
opnieuw het gevoel heeft 
dat hij iets kan doen. Huub 
Oosterhuis omschrijft het 
prachtig in zijn leerdicht 
‘Hier Aanwezig’ waar ik in 
de veertigdagenvespers uit 
zal lezen: 
Jezus bad en hij bedacht: 
ik kan iets doen,
één nietig mens, niets meer, 
maar wel een mens –
alles begint met één, 
ik ben er één,
begin met mij en velen 
zullen volgen.
Eén die de doem van 
kwaad tot erger breekt.
Misschien huiverde hij, 
moet ik die ene zijn. 

Mens om wie ik hoop
Een mens die nergens voor wegloopt en daarmee de 
doem van kwaad tot erger breekt. Die mens volgen wij 
de komende weken op weg naar Pasen. 
Oosterhuis dicht daarover:
Die mens is het om wie ik hoop wat ik niet denken kan:
Dat het toch goed komt ooit met deze wereld
Om wie ik denk dat dood niet eeuwig duurt.
Dat vieren we straks met Pasen!

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Rondom Austin Friars
Terugblik 
december 
Op 10 december vierden 
we ons kerstfeest in 
een vrolijke dienst vol 
prachtige kerstliederen. 
We hadden een mooie 
opkomst en ook na de 
dienst bleef het lang 
gezellig met onze 
kerstlunch vol 

heerlijkheden en met verwarmende glühwein. 
Op dinsdag 12 december beleefden we onze Lessons & 
Carols viering met prachtige muziek verzorgd door het 
vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam met lezers vanuit de 
verschillende Nederlandse organisaties en uit onze eigen 
gemeenschap. Dit keer zonder opnames van Nederlandse 
televisie, maar zeker even prachtig en ook weer met een 
mooie volle kerk. 

Podcast
Als toetje was er op vrijdag 15 december een avond met 
Paulien Cornelisse, georganiseerd door het Dutch Centre. 
Cornelisse is een cabaretier die theater maakt rondom 
haar fascinatie voor de Nederlandse taal. Dit jaar is zij 
‘artist in residence’ aan de afdeling Neerlandistiek aan 
de universiteit van Sheffield. Het was een heel mooie 
avond en na de voorstelling werd ik geïnterviewd door 
haar partner Chris Bajema die podcastmaker is. 
Zijn podcast heet ‘Man met de microfoon’ en het interview 
is te beluisteren in de aflevering van 22 december van 
deze podcast.                               
Kerstkaartenactie 
Samen met vereniging Neerlandia en het Koning Willem 
Fonds hebben we als kerk opnieuw meegewerkt aan de 
kerstkaartenactie van de Regenboogschool. De kinderen 
van de Regenboogschool hebben kerstkaarten gemaakt 
en beschreven en die zijn o.a. via de kerk verspreid onder, 
met name oudere Nederlanders, die in het Verenigd 
Koninkrijk wonen als een kerstgroet namens de kinderen. 
Het is ieder jaar weer een mooi en zeer gewaardeerd 
initiatief!

Veertigdagentijd 
Kerst voelt nog maar amper achter de rug, maar in dit 
februari/maart nummer van Kerknieuws richten we ons 
volledig op de veertigdagentijd en Pasen. 

Het paasfeest valt vroeg dit jaar en past nog net binnen dit 
nummer van Kerknieuws. Ook dit jaar is er weer een vol 
programma. Het begint al op zondag 11 februari met een 
avondmaalsviering waarna de kinderen ons trakteren op 
pannenkoeken voor de viering van Pancake Day. 

Vanaf aswoensdag 14 februari is er weer een dagelijkse 
online veertigdagenkalender met mooie teksten, 
afbeeldingen en muziek rond het thema ‘Nergens voor 
weglopen’. Elders in Kerknieuws vind u daarover meer 
informatie net als over de vespers die iedere zondagavond 
online worden gezet gedurende de veertigdagentijd.

Goede Vrijdag en Pasen
Op Goede Vrijdag 29 maart is er om 11.00 uur een 
bijzondere viering in de Dutch Church. We beginnen met 
een avondmaalsviering zittend rond de tafel, waarna we 
ons naar de achterzijde van de kerk verplaatsten. Daar 
horen we het lijdensverhaal uit het Johannesevangelie 
afgewisseld met prachtige muziek uitgevoerd door het 
vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam.
Paasmorgen 31 maart beginnen we met een korte 
vroegdienst om 9.30 uur en let op! Dat is dit jaar echt 
vroeg omdat in de nacht van zaterdag op zondag de 
klok een uur vooruitgaat naar de zomertijd! Om 10.00 uur 
hebben we ons traditionele Paasontbijt en om 11.00 uur is 
de grote Paasviering met als thema: ‘de laatste stap naar 
een nieuw begin.’ 

Doop
De Paasviering op 31 maart zal dit jaar waarschijnlijk 
extra bijzonder zijn, omdat Klaas en Amy de Vries hebben 
aangegeven dat zij hun dochter Nyalay en zoon Fodé 
willen laten dopen op deze dag. Dat past prachtig op 
paasmorgen en het belooft met Pasen dit jaar dus extra 
groot feest te worden.

Literatuurkring 
Eind januari kwamen we als literatuurkring weer bij 
elkaar voor de bespreking van het boek ‘de Moeders van 
Mahipar’, de prachtige debuutroman van de Nederlands/
Afghaanse schrijfster Forugh Karimi. Mocht u de 
gelegenheid hebben dan is het zeer de moeite waard dit 
boek te gaan lezen. De volgende literatuurkring zal ergens 
eind april/begin mei zijn en valt dus in het volgende 
nummer van Kerknieuws. Op de nominatie voor het 
volgende boek staan ’Voordat het laat wordt’ van Kader 
Abdolah en ‘Nirwana’ het nieuwste boek van Tommy 
Wieringa. Wil je meedoen en meelezen en ben je benieuwd 
welk boek het geworden is?  Stuur een mail naar: 
minister@dutchchurch.org.uk 

Gastpredikanten
We zijn blij op zondag 18 februari dr. Hanna Rijken weer 
te mogen ontvangen als gastpredikant. Inmiddels is ook 
bekend dat Hanna in mei langs zal komen met het Vocaal 
Theologen Ensemble. Een mooi vooruitzicht waar in het 
volgende nummer van Kerknieuws meer over te lezen 
zal zijn. Op 17 maart gaat onze oud-voorganger ds. Hans 
Uytenbogaardt voor. Fijn om Hans weer in ons midden 
te mogen verwelkomen en op 7 april de zondag na Pasen 
is het de beurt aan onze consulent Karin van den Broeke. 
Karin zal na die zondag ook de kerkeraadsvergadering 
bijwonen. 

Ds. Bertjan van de Lagemaat 

Kerknieuws                                                                                                                                                                                        3



Nieuws uit de kinderkerk
Terugblik Kerst 
Zondag 10 december 2023 vierden we ons kerstfeest. 
We zongen met elkaar kerstliederen en hoorden hoe 
belangrijk het is om een feest met kerstliederen te 
zingen. Sommige verhalen kennen we het beste door 
de liedjes die we al van jongs af aan zingen en van 
generatie op generatie aan elkaar doorgeven. In de 
kerstkleurplaat die de kinderen kregen, zaten veel 
bekende kerstliederen verstopt en ze wisten er heel 
wat uit te halen.
Pancake Zondag 11 februari

Op zondag 11 
februari 2024 is 
de eerstvolgende 
kinderdienst gepland. 
In het weekend voordat 
de Veertigdagentijd 
begint, wordt in 
Nederland en op veel 
plekken in de wereld 
Carnaval gevierd. 

Je mag nog één keer lekker eten, je te buiten gaan 
en een beetje gek doen voordat de vastentijd begint. 
In Engeland wordt niet zoveel aan Carnaval gedaan, 
maar hier hebben we op de laatste dag, voordat de 
vastentijd begint Pancake Day! Dat is dus eigenlijk op 
dinsdag 13 februari, maar omdat we nooit op dinsdag 
bij elkaar komen vieren wij het alvast op zondag. We 
gaan dus weer pannenkoeken bakken! Bak en eet je 
met ons mee?
Paasfeest Zondag 31 maart
Op de laatste dag van maart vieren we dit jaar 
Pasen. We beginnen met een vroege dienst om 9.30 en 
daarna is er een paasontbijt, waar je gezellig bij kunt 
aanschuiven. Het is dit jaar wel een heel bijzonder 
paasfeest, omdat in de dienst ook Nyalay en haar 
broertje Fodé zullen worden gedoopt. Driedubbel 
feest dus. En met een beetje geluk kun je na de 
dienst ook nog op zoek naar paaseieren!
Ook op de andere zondagen ben je natuurlijk welkom 
in de Nederlandse kerk. Iedere week liggen er 
clipboards klaar met kleurplaten en leuke puzzeltjes. 
Daar kun je mee aan de slag tijdens de kerkdienst. 
Voor de liefhebbers zijn er iedere week bovendien 
een stapel Donald Duckjes aanwezig voor tijdens de 
dienst of bij het koffiedrinken na afloop. Je hoeft 
je dus nooit te vervelen.
Meer weten over de kinderkerk? Op de website van 
de Nederlandse Kerk vind je het programma, foto’s, 
liedjes en teksten die we maakten. Op de nieuw te 
ontwikkelen bezinningspagina van de website willen 
we bovendien een speciaal hoekje voor kinderen en 
jongeren reserveren.

Bertjan van de Lagemaat

Heb je vragen over de kinderkerk? 
Wil je je aanmelden om mee te helpen of wil je worden 
toegevoegd aan onze maillijst? Neem contact op met 
de predikant: minister@dutchchurch.org.uk 

Beleef de Veertigdagentijd 2024 
‘Nergens voor weglopen’
Veertigdagenkalender
De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 
14 februari. Ook dit jaar gaan we weer een digitale 
Veertigdagenkalender verzorgen waarop u zich kunt 
abonneren om in de weken voor Pasen iedere dag een 
inspirerend beeld, gedachte of tekst in uw mailbox te 
ontvangen of op Facebook en de website te bekijken. 

Het thema van de Veertigdagenkalender is ‘Nergens voor 
weglopen’. Een thema dat verwijst naar de weg die Jezus
 is gegaan tot het uiterste, soms enigszins terugdeinzend, 
maar nooit weglopend. Maar het gaat niet alleen om het 
verhaal van Jezus. De veertigdagentijd roept ons ook op 
om te kijken wat de zaken zijn, die we in het hier en nu 
het liefst uit de weg gaan. Waar loop ik voor weg en zou 
ik eigenlijk onder ogen moeten zien? Wie ga ik uit de 
weg en zou ik eigenlijk tegemoet willen treden? Zijn er 
teksten, beelden of muziek die naar jouw idee aan dat 
thema raken? Uitspraken en liedteksten die jou aansporen 
ergens tot het uiterste voor te gaan en niet weg te lopen? 
Deel ze dan door je bijdrage naar mij toe te sturen via het 
e-mail adres: minister@dutchchurch.org.uk Liefst 
uiterlijk woensdag 7 februari zodat we nog een paar 
dagen hebben om de digitale kalender samen te stellen.

Veertigdagenvespers
Ook dit jaar neem ik samen met 
David Titterington en Rein Roos 
weer een vesper op voor iedere 
week in de veertigdagentijd, 
waarbij het thema ‘Nergens 
voor weglopen’ steeds terug 
zal komen. Aansluitend bij 
het thema zullen we steeds     
gedeelten horen uit het 
leerdicht ‘Hier aanwezig’ 

 van Huub Oosterhuis. 
 Een leerdicht over hoe Jezus in zijn leven 
steeds aanwezig probeerde te zijn, als mens onder 
de mensen, als menselijk gezicht van God, niets uit de 
weggaand, nergens voor weglopend. Iedere week, vanaf 
18 februari, zal op zondagavond een nieuwe vesper online 
worden gezet via ons YouTube en/of Facebook kanaal.

Bertjan van de Lagemaat
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Column
Nergens voor weglopen
Toen ik begin januari het thema 
bedacht voor de veertigdagentijd, 
wist ik ook gelijk wie ik wilde 
vragen voor deze Column. 
Geen consulent of voormalig 
predikant, maar ons vertrekkend 
kerkeraadslid Caspar Veldkamp. 
Sinds het einde van de zomer 

                                     bevindt Caspar zich in een 
achtbaan die nog altijd niet tot stilstand is gekomen. 
Het begon met een vraag van Pieter Omtzigt die net had 
besloten een eigen partij op te richten in aanloop naar 
de Tweede Kamer verkiezingen in november. Pieter 
Omtzigt vroeg Caspar om te solliciteren naar een plek op 
de lijst van NSC. Hij kon Caspars ervaring als diplomaat 
en expertise op het gebied van Buitenlandse Zaken en 
Internationale Veiligheid goed gebruiken. Voor Caspar, 
met zijn baan bij de Europese bank voor wederopbouw 
en ontwikkeling, een sprong in het diepe met veel 
onzekerheden. Hoe zal het gaan met zo’n nieuwe partij? 
Wat geef je allemaal op en laat je achter? Hoe zal de 

verkiezingsuitslag 
uitvallen, wat betekent 
dat voor je kans om in 
de Kamer te komen en 
daar ook echt iets te 
kunnen betekenen? 
Caspar besloot het 
avontuur en zijn droom

                                                    om als kamerlid echt iets 
te kunnen veranderen, te volgen. Hij liep niet weg voor 
deze uitdaging. Zo kwam hij begin september dus in een 
achtbaan terecht. Omdat Caspar door Pieter Omtzigt op 
een toppositie, plek 4, van de kandidatenlijst voor NSC 
werd geplaatst, kon hij niet rustig langs de zijlijn afwachten. 
Hij kwam in een twee maanden durende campagne 
terecht met allerlei verkiezingsdebatten, televisie- en radio 
optredens, waarbij ondertussen van alles moest worden 
afgerond voor zijn huidige werk. En daarna volgde op 
22 november een daverende verkiezingsuitslag waarbij, 
naast de verkiezingsoverwinning van de PVV, ook NSC 
met maar liefst 20 zetels in de Kamer binnenkwam. Op 
6 december werd Caspar beëdigd als kamerlid en is zijn 
nieuwe werk als kamerlid begonnen, waarbij zijn partij 
ook direct betrokken is bij coalitie onderhandelingen in 
een verre van eenvoudige setting.

Ondertussen is de verhuizing van Londen naar Den 
Haag nog in volle gang en is het ook nog wachten op 
medewerkers voor de nieuwe fractie. Een beetje een 
ambitieus plan van mij dus om Caspar te vragen nu al te 
reflecteren op de achtbaan waar hij in stapte en niet voor 
wegliep. Daarom deze Column met hopelijk in een 
volgend nummer van Kerknieuws zijn eigen verhaal.

Bertjan van de Lagemaat 

Vanuit de kerkeraad
We hopen dat iedereen het jaar goed begonnen is. 
Als u nog niet de prachtige online kerstdienst en 
oudejaarsviering op Facebook gezien heeft, dan raden 
we dat alsnog zeer aan! Kijk a.u.b. op: www.facebook.
com/nederlandsekerk/videos/ en dan naar beneden 
‘scrollen’. 
Naar aanleiding van ons jaarlijks gesprek met onze 
predikant Bertjan van de Lagemaat, heeft de kerkeraad 
besloten om zijn contract met nog een jaar te verlengen 
tot medio 2027. Dit geeft de twee oudste kinderen, 
Thijmen en Mette, de kans om hun A-Levels en GCSE’s 
te voltooien en betekent ook dat Bertjan niet al in het 
jubileumjaar hoeft uit te kijken naar andere banen in 
Nederland en zich vol op het programma zal kunnen 
concentreren. We zijn zeer blij dat hij bij ons wil blijven! 
Zoals vele van u zullen weten is Caspar Veldkamp in 
de politiek gegaan en moest dus helaas uit de kerkeraad 
treden. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn tijd bij ons 
en zullen hem missen, maar wensen hem heel veel sterkte 
en wijsheid in Den Haag in dit uitdagend politiek 
landschap. Dit betekent natuurlijk wel weer dat de 
kerkeraad uitziet naar nieuwe krachten. Mocht u 
interesse hebben, meldt u dan graag bij een van ons of 
via onze email: trustees@dutchchurch.org.uk 
In de december vergadering kreeg de kerkeraad een 
presentatie van de firma ‘Be Seasoned’, die graag ons 
gebouw willen gebruiken voor verhuur. We waren onder 
de indruk van de professionaliteit van deze firma en 
kijken uit naar een goede samenwerking. 
Gebouw (deuren)
Onze grote houten deuren waren enigszins uit hun 
voegen geraakt en dus ook zeer moeizaam om open en 
dicht te maken. Het was niet makkelijk om een firma 
te vinden die dit wilde repareren maar het is tenslotte 
George gelukt om iemand te vinden die dit werk kan 
doen. 
Traplift
George en Rein hebben inmiddels een ‘site’ bezoek 
gemaakt en de kerkeraad heeft goedkeuring gegeven 
om een nieuwe traplift te installeren. Dit zal hopelijk 
eind maart gebeuren.

De kerkeraad
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Caspar Veldkamp en Bertjan van de Lagemaat 

Bertjan van de Lagemaat

De diaconie collecte in november 
was voor St Martin-in-the-Fields 
Charity, opgehaald £526.14 en 
overgemaakt £789.21

De diaconie collecte in december was voor 
het Morocco Emergency Appeal, opgehaald 
£405.01 en overgemaakt £607.52
 



Diaconie collecte in februari 
Church Homeless Charity

Elke dakloze heeft zijn 
eigen behoeftes, verhaal 
en strijd. Dakloosheid 
is zelden alleen 
maar een financieel 
probleem. Het is een 

zeer harde, isolerende ervaring die een enorme tol eist 
van de geestelijke gezondheid en het zelfvertrouwen. 
Daklozen worden regelmatig mishandeld en 
gewantrouwd door de samenleving. Bij de Church 
Homeless Charity worden subsidies gegeven, afgestemd 
op de individuele omstandigheden van de dakloze. 
Er is geen ‘one-size-fits-all’, de hulp wordt geboden 
die bij hen past. Subsidies tot £175 worden toegekend 
aan individuele daklozen. De Charity financiert 
cursussen, clubs, vaardigheden en projecten om hen te 
helpen het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen 
te verwerven die ze in de toekomst nodig zullen hebben. 
Dat zou kunnen betekenen dat ze van een ruige 
buiten-slaapplaats naar een hostel worden geholpen, 
of dat ze uit een tijdelijk onderkomen naar hun eerste 
huurwoning kunnen. 

Hulp wordt geboden aan o.a. veteranen, asielzoekers, 
slachtoffers van huiselijk geweld, jongeren, ex-delinquenten, 
daklozen met psychische problemen en verslaving. 
Iedereen kan, buiten zijn schuld en ongeacht zijn 
achtergrond, op straat komen te staan. De Church 
Homeless Charity ontvangt geen enkele financiering 
van de overheid of andere instanties. 
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.churchhomelesscharity.org.uk 
De diaconie wil hen graag steunen en hoopt dat 
u het daarmee eens bent. 

Namens de diaconie, Wilma Colombo

Diaconie collecte in maart
Women@theWell 

Women@theWell is een 
organisatie die specifiek 
gericht is op vrouwen die 
betrokken zijn geraakt bij 
prostitutie of getroffen zijn 

door de effecten ervan. Tevens zijn ze gespecialiseerd in 
het geven van ondersteuning als vrouwen de prostitutie 
willen verlaten. Ook verschaffen ze trainingen en advies 
aan organisaties door heel het VK. Women@theWell is 
in 2007 ontstaan, voortvloeiend uit een initiatief van de 
liefdadigheidsinstelling van het 'Institute of Our Lady of 
Mercy' (IOLM).
Afgelopen jaar zijn ze in staat geweest 300 vrouwen te 
helpen. De vrouwen hebben meestal grote en complexe 
problemen en er is een dringende noodzaak aan 
accommodatie. Voor velen van hen is de huisvesting 

verbonden met de prostitutie waardoor het ook des te 
moeilijker is om deze sector te verlaten. Veel van de 
vrouwen zijn dakloos. Dakloos zijn betekent voor hen 
meestal: slapen in nachtbussen of in de metro. 
Women@theWell bieden hulp aan in de vorm 
van inloop-middagen waar ze een warme maaltijd 
verstrekken en douche gelegenheden hebben. Daar 
krijgen ze ondersteuning bij het zoeken naar veilige 
crisis opvang voor de korte termijn en huisvesting voor 
de lange termijn. Ook kunnen ze advies krijgen over 
juridische zaken, gezondheidsklachten en hulp bij 
aanvragen voor eventuele uitkeringen. De holistische 
aanpak houdt ook in dat er gekeken wordt naar andere 
vormen van werkgelegenheid en tijdens het traject 
kunnen ook diverse vormen van therapie worden 
aangeboden. 
Omdat het 8 maart a.s. Internationale Vrouwendag is 
wil de diaconie Women@theWell graag bij u onder de 
aandacht brengen en kunnen wij deze instelling van harte 
aanbevelen. Voor meerdere levensverhalen van vrouwen 
die via Women@theWell gerichte hulp hebben gekregen, 
verwijzen we u naar de website: www.watw.org.uk

Namens de diaconie, Marjolein Rovers-Soeters

Dutch Centre Nieuws  
Dutch Centre: een vol cultureel jaar 
Het Dutch Centre is alweer volop aan de slag in 2024. 
We kijken terug op een prachtig programma ter 
gelegenheid van ons tienjarig bestaan in november 
en december 2023. Er was veel muziek, interessante 
‘talks’, een boeiend filmprogramma en we sloten af 
met cabaretier Paulien Cornelisse. In januari zijn we 
gestart met ons traditionele Shortcutz Amsterdam korte 
filmprogramma wat altijd veel filmliefhebbers trekt. 

Op woensdag 21 februari kijken we uit naar een 
concert van The Hague String Trio. Dit trio werd in 
2006 opgericht door Justyna Briefjes, Julia Dinerstein en 
Miriam Kirby. Justyna en Miriam zijn beiden lid van het 
Residentie Orkest in Den Haag en Julia is een 
vooraanstaand altviooldocente aan verschillende 
conservatoria in Nederland. Het trio verkent graag 
het uitgebreide strijktriorepertoire, van de geliefde 
meesterwerken tot minder bekende composities die 
volgens hen de moeite waard zijn om gehoord te 
worden. The Hague String Trio treedt op in heel 
Nederland en daarnaast ook in het buitenland. In het 
Dutch Centre spelen ze een speciaal samengesteld 
programma van componisten Joseph Haydn, Emmy 
Frensel Wegener en Dame Ethel Smyth. Tickets zijn 
via de website: www.dutchcentre.com te verkrijgen. 
Hopelijk tot ziens!

Daphna Plaschkes 
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In Focus: Angelique Schoots
Elke twee maanden 
wordt voor Kerknieuws 
iemand geïnterviewd 
die op de een of 
andere manier 
betrokken is bij de 
Nederlandse Kerk. 
Deze keer is Angelique 
Schoots geïnterviewd.

Waar kom je 
vandaan en hoe 
ben je in Engeland 
terecht gekomen?
Ik ben geboren in 
Tiel in een groot 
katholiek gezin. 

In Den Haag heb ik de opleiding tot verpleegkundige 
gevolgd in het Westeinde ziekenhuis, dit nadat ik een 
jaar als au pair in Londen heb gewerkt. Daarna heb ik 
de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg gevolgd 
en ben Jeugdverpleegkundige geworden op een 
consultatiebureau in Scheveningen. In deze baan ben ik 
gezinnen gaan begeleiden die een extra steuntje in de rug 
konden gebruiken. In mijn werk kwam ik in aanraking 
met gezinnen waarbij psychiatrie, verslaving, armoede, 
alleenstaand ouderschap en tienermoeders in het geding 
waren. In Den Haag heb ik mijn man Ivar ontmoet en we 
hebben samen drie kinderen. Die kinderen zijn inmiddels 
volwassen en wonen niet meer thuis. Door het werk van 
mijn man ben ik nu, na heel wat jaar, weer in Londen 
beland. Hij bekleedt de functie van ambassaderaad 
voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid hier op 
de ambassade in Londen. 

Door de baan van je man, verblijven jullie dus tijdelijk 
in Londen. Je hebt je direct in het vrijwilligerswerk 
gestort binnen de Nederlandse gemeenschap. Hoe kijk 
je naar die gemeenschap en de rol die de Nederlandse Kerk 
daarbinnen speelt?
Door mijn werk voor het KWF en daarna ook voor 
Koningsdag Londen kom ik regelmatig in de Nederlandse 
Kerk. Ik vind het een prettige plek om te zijn, een mooie 
kerk met veel geschiedenis. De kerk speelt naar mijn idee 
een grote rol in de verbinding tussen de Nederlandse 
organisaties en de Nederlandse gemeenschap in Londen 
en het Verenigd Koninkrijk. Ook de maatschappelijke 
hulpverlening aan mensen in nood vanuit de kerk, via 
de diaconie, is een mooi gebaar aan de gemeenschap. 
Destijds, als au pair in Londen, ging ik ook al naar de 
Nederlandse Kerk, naar ontmoetingsavonden van het 
Open Huis, alwaar ik andere au pairs leerde kennen.

Eén van de vrijwilligersfuncties die je op je hebt 
genomen is die van trustee bij het Koning Willem Fonds, 
een belangrijke organisatie die dit jaar 150 jaar bestaat. 
Wat heeft die betrokkenheid bij het Fonds jouw 

opgeleverd? En hoe kunnen mensen die dit lezen ook 
zelf betrokken raken?
Door mijn werk als jeugdverpleegkundige met de 
gezinnen die het op mentaal en financieel vlak moeilijk 
hadden, vond ik de link met het Koning Willem Fonds. 
Ik vind het mooi om te zien hoe alle trustees en de social 
coördinator bij het KWF zeer betrokken zijn bij de mensen 
die ons om ondersteuning vragen en dat we met kleine 
giften mensen weer op weg kunnen helpen. Tijdens 
huisbezoeken vind ik het fijn dat mensen hun verhaal 
en zorgen kwijt kunnen. Bij het KWF merken we dat 
mensen sneller in de problemen komen als gevolg van de 
‘cost of living’ crisis. Veel meer mensen vragen om hulp. 
Mensen die meer informatie willen over het KWF kunnen 
de website bezoeken: www.koningwillemfonds.org.uk 
En donaties zijn altijd van harte welkom!

Ook bij de voorbereidingen van Koningsdag ben je heel 
actief. Eerst namens het KWF en nu met eigen titel als 
coördinator van de kinderspelen. Waar verheug je je op 
voor de editie van 2024? En kun je alvast een tipje van 
de sluier lichten over wat er op 27 april te gebeuren staat? 
Koningsdag Londen was vorig jaar een groot feest en 
dat gaan we dit jaar weer doen! Ik verheug mij op een 
stralende dag met veel gezelligheid en oranje uitdossingen. 
Dit jaar doen we geen veiling, maar wordt er een raffle 
gehouden. Daarnaast zijn er natuurlijk weer Nederlandse 
spelletjes te doen voor jong en, dit jaar met een spelletjes 
kaart voor volwassenen, ook voor oud. Er komt een open 
podium waar je je talenten kunt tonen, er zullen volop 
lekkere Nederlandse hapjes en snoep zijn om te eten en 
we toasten op de koning met oranjebitter!

Angelique Schoots werd geϊnterviewd 
door Bertjan van de Lagemaat
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Angelique Schoots

Koningsdagviering in 
Austin Friars, King’s Day celebrations, 

zaterdag 27 april 2024

Foto's van 
Koningsdag 2023



Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
04/02  5e zondag na Epifanie, groen
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

11/02  6e zondag na Epifanie, groen
          Maaltijd van de Heer en kinderkerk
          Kerkdienst +plus+
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

18/02  1e zondag van de Veertigdagen 
          (invocabit), paars
          Dr. Hanna Rijken (Utrecht)

25/02  2e zondag van de Veertigdagen 
          (reminiscere), paars
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

03/03  3e zondag van de Veertigdagen (oculi), paars
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

10/03  4e zondag van de Veertigdagen (laetare), paars
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

17/03  5e zondag van de Veertigdagen (judica), paars
          Ds. Hans Uytenbogaardt (Utrecht)

24/03  6e zondag van de Veertigdagen (palmarum),  
          rood/paars
          Palmpasen
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

  29/03  Goede Vrijdag, paars/zwart, om 11.00 uur
            Maaltijd van de Heer (zittend)
            M.m.v. vocaal ensemble o.l.v. Greg Hallam
            Ds. Bertjan van de Lagemaat

  31/03  Pasen, wit (Let op, de klok gaat vooruit 
             naar zomertijd!)
            09.30 uur Paasvroegdienst
            aansluitend Paasontbijt
            11.00 uur Paasviering, doopdienst 
            en kinderkerk
            Kerkdienst +plus+
            Ds. Bertjan van de Lagemaat

07/04  Beloken Pasen, wit
          Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)

    Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)
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www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

   
Agenda
Februari 2024
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Zo   11/02    12.00   Pannenkoekenlunch!  
                              (Na de kerkdienst)
Di   13/02    11.00   Church Watchers kerk open van 
                              11.00-15.00 uur
Wo  14/02               Start van de online  
                              40-dagenkalender  
                              (www.dutchchurch.org.uk  
                              en Facebook)
Zo   18/02               Start van de online Vespers  
                              (elke zondagavond een vesper 
                              tijdens de Veertigdagentijd)
Wo  21/02    19.00  Dutch Centre Concert  
                              

                              
                              The Hague String Trio  
                              (doors open 18.30)
                              Tickets: www.dutchcentre.com
Di   27/02    11.00   Church Watchers kerk open van 
                              11.00-15.00 uur
   

Vanaf 18 februari vindt u iedere 
zondagavond een nieuwe 40-dagen Vesper 

online op ons YouTube kanaal en/of Facebook

Maart 2024
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk 
Za    02/03      14.00    Neerlandia ALV (Algemene 
                                   Ledenvergadering, gevolgd door  
                                   lezing)
Za    02/03      15.00   Neerlandia Lezing Patrick van 
                                   IJzendoorn ‘Greenwich: het Engelse 
                                   leven op de plek waar de tijd begint’  
                                   (zie ook: www.neerlandia.org)                
Di    26/03      11.00    Church Watchers kerk open van 
                                   11.00-15.00 uur
Vr    29/03      11.00    Goede Vrijdag
Zo    31/03      09.30    Pasen, Zomertijd begint vandaag,  
                                    klok gaat een uur vooruit!
                                   (kerkdiensten om 9.30 en om 11.00 
                                   uur: Paasdienst met doopdienst)
        


