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De toekomst tegemoet
Pasen, feest van de toekomst
Dit april/mei nummer valt als het goed is precies bij u 
in de bus wanneer we het Paasfeest vieren. Een vrolijk 
feest rondom de ontluikende natuur in de lente, de 
uittocht uit Egypte, en het verhaal van de opgestane 
Heer. Door het Paasfeest in de lente worden 
we ieder jaar weer uitgedaagd toekomst 
te zien. Te blijven hopen, de toekomst 
tegemoet.

Toekomst temidden 
van crises
In de Nederlandse Kerk kijken 
we dit jaar ook hoopvol 
vooruit. We kijken vooruit 
naar een prachtig 
jubileumjaar waarin we 
vieren dat we in Austin 
Friars al 475 jaar in goede 
en slechte tijden een 
bijzondere en betekenisvolle 
ontmoetingsplek mogen zijn. 
Die rol willen we ook in de nabije 
toekomst spelen, richting ons 
500-jarig bestaan. Maar daarover bestaan 
ook zorgen. Niet alleen om wat we in de 
wereld om ons heen zien gebeuren, maar 
ook omdat we zien dat kerken het moeilijk 
hebben. De beslissing om ons jubileum volgend 
jaar groots te vieren, is deels ook ingegeven omdat 
we niet weten hoe de gemeenschap rond 
onze kerk eruit zal zien over 25 jaar. 
Zijn er dan nog wel genoeg mensen 
om dat feest te kunnen vieren? Zien we 
eigenlijk wel toekomst? Is het niet gedoemd 
om alleen maar minder te worden?

Een wereld die verdwijnt
Die terechte zorgen kunnen mij soms somber 
maken over de kerk die ik straks achterlaat. En dan 
is het soms goed om ook iemand vanuit een ander 
perspectief over de toekomst te horen praten. Zo las 
ik onlangs over twee essays van schrijver/filosoof Eva 
Meijer. Ze schreef haar essays over de toekomst van 

Nederland met als thema ‘Denken voorbij een wereld 
die verdwijnt’. Mensen zijn geneigd met alles wat 
in hen is, vast te houden aan wat we hebben. In de 
beslissingen wegen korte termijn belangen het zwaarst, 
uit angst voor verlies van wat je hebt. Maar is het 
eigenlijk zo vreselijk om je te realiseren dat je leeft 
                       in  een wereld die verdwijnt?

                               Denken voorbij een 
                                   wereld die verdwijnt
                                            Meijer daagt de lezer uit
                                               om weg te komen uit 
                                                  ons antropocentrisch 
                                                    wereldbeeld waarin 
                                                     we denken de wereld 

in de hand te hebben   
en te kunnen 
 exploiteren. 
 Ze daagt de lezer 
 bovendien uit om 
 niet te vervallen in 
doemdenken, maar
toekomst te zien
voorbij een wereld 

                                                   die verdwijnt.      
                                               Als we leren voorbij de 
                                            mens te denken, leren we
                                        anders om te gaan met de 
                                   huidige crises; niet met angst en
                            willen beheersen, maar met overgave. 
                    'We moeten ons hart storten in wat er nog 
        niet is, en wat onmogelijk lijkt, leren hopen op 
                  een betere toekomst. Soms houdt de wereld 
                                jou dan vast.’ Eva Meijer heeft zelf 
                                 weinig met kerk en geloof, maar
                                komt met dat idee volgens mij heel 
                         dichtbij wat Jezus en zijn opstanding 
ons vertellen over hoe je naar de toekomst kunt kijken. 
Ik vind het in ieder geval een prikkelende gedachte. 
Misschien is dat wel Paasmens zijn; door het verhaal 
van de opstanding je hart durven storten in wat er nog 
niet is en wat onmogelijk lijkt, te denken voorbij een 
wereld die verdwijnt, daar niet om te treuren maar 
hoopvol de toekomst tegemoet gaan…

Ds. Bertjan van de Lagemaat 
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Rondom Austin Friars
Terugblik 
40-dagenkalender 
en vespers
We kijken weer terug op een 
inspirerende online serie 
vespers en kalenderbijdragen 
voor de veertigdagentijd. 
Dit jaar rondom het thema 
‘Nergens voor weglopen’. 
Ook dit jaar werd er weer 
een grote verscheidenheid 

aan muziekfragmenten, boekcitaten, afbeeldingen van 
bijzondere kunstvoorwerpen, gedichten en persoonlijke 
ervaringen rondom het thema gedeeld. Heel veel dank 
aan iedereen die heeft bijgedragen. Daarmee werd de 
40-dagenkalender ook dit jaar weer een succes.

Pasen 31 maart zomertijd!!
Paasmorgen 31 maart beginnen we met een korte 
vroegdienst om 9.30 uur en let op! Dat is dit jaar echt 
vroeg omdat in de nacht van zaterdag op zondag de klok 
een uur vooruitgaat naar de zomertijd. Om 10.00 uur 
hebben we ons traditionele Paasontbijt en om 11.00 uur is 
de grote Paasviering met als thema: ‘de laatste stap naar 
een nieuw begin.’ In de paasviering zullen bovendien 
Nyalay en Fodé de Vries worden gedoopt. Het zal kortom 
een zeer feestelijke dag worden waarvoor je dus vroeg uit 
de veren moet zijn!

Koningsdagfeest zaterdag 27 april
Zoals u elders kunt lezen, vindt er weer een groots 
Koningsdagfeest plaats in en rond de Dutch Church. Als 
Nederlandse Kerk zijn we natuurlijk gastheer. Maar daarnaast 
staan we ook weer met een kraampje op de markt, zal ik door 
de dag heen een aantal historische tours door de kerk 
aanbieden en voor de kinderen is er weer een speurtocht.

Donderdag 2 mei Literatuurkring 
‘Voordat het laat wordt’
Op donderdag 2 mei, om 19.30 uur, komt 
de literatuurkring weer bij elkaar in de 
Nederlandse Kerk, maar je kunt ook via Zoom 
deelnemen. Dit keer bespreken we het boek 
‘Voordat het laat wordt’ van Kader Abdolah. 

Wil je meedoen en meelezen?  Stuur een e-mail naar: 
minister@dutchchurch.org.uk

Zaterdag 4 mei herdenking Mill Hill
Op 4 mei vindt net als ieder jaar de herdenking op de 
erebegraafplaats in Mill Hill plaats. Ik zal spreken over 
het thema ‘vrijheid vertelt’ dat is gekozen op weg naar de 
vieringen van 80 jaar vrijheid die vanaf september zullen 
beginnen. Er vindt een kranslegging plaats, we zijn twee 
minuten stil en er zijn bijdragen van de kinderen van de 
Regenboogschool. Voorafgaand aan de herdenking zal 
ik net als voorgaande jaren een bezoek brengen aan de 
Regenboogschool voor een gastles over het belang van 
leven in vrijheid. Dat gebeurt dit jaar op 4 mei zelf.  

Op 4 mei kunt u vanaf ca. 19.30 uur arriveren. De 
plechtigheid rond het monument begint om ca. 19.50 
uur en duurt tot ca. 20.30 uur.

Zondag 12 mei Kerkdienst +plus+ 
met het Vocaal Theologen Ensemble
Op zondag 12 mei zullen we een mooie muzikale zondag 
beleven in de Nederlandse Kerk. Het Vocaal Theologen 
Ensemble o.l.v. Hanna Rijken komt op bezoek voor een 
feestelijke zangrijke ochtendviering. Voorafgaand aan de 
dienst is er een zangworkshop samen met het VTE door 
Hanna Rijken. Zangliefhebbers hier in Londen worden 
van harte uitgenodigd deel te nemen. We gaan ook 
proberen om in de weken daarvoor (21 april en/of 5 mei) 
het repertoire voor 12 mei alvast door te nemen. Houd 
de wekelijkse Nieuwsbrief dus in de gaten.

Zondag 19 mei Pinksteren en gemeenteberaad
Na de muzikale 
viering op 12 mei, 
hebben we de 
week daarna 
direct weer een 

bijzondere dienst. We vieren het Pinksterfeest, delen brood 
en wijn, en na de koffie en een lichte lunch hebben we ons 
jaarlijkse gemeenteberaad.

Dienst Norwich verplaatst naar september
Onze jaarlijkse Nederlandse viering in Norwich, vindt dit 
jaar niet plaats begin juni, zoals oorspronkelijk gepland. 
Er blijkt op de door ons voorgestelde data geen plek te zijn 
in de kathedraal. We hebben daarom besloten de dienst in 
Norwich te verplaatsen naar zondag 8 september. Noteer 
die datum alvast in de agenda. 

Pride London zaterdag 29 juni
Bijzonder nieuws. We zijn dit jaar ingeloot om mee te 
lopen in ‘Pride London’ op zaterdag 29 juni samen met 
een aantal andere Nederlandse organisaties in Londen. 
Wij willen graag laten zien dat de Dutch Church in Austin 
Friars een open en inclusieve gemeenschap is waar plaats 
is voor iedereen en waar je mag zijn wie je bent. 
Die positieve boodschap willen we graag over het 
voetlicht brengen. Heb jij ideeën en/of wil je graag 
meelopen? E-mail a.u.b. minister@dutchchurch.org.uk 
In het volgende nummer van Kerknieuws meer…

Gastpredikanten
In de maand april komen al onze consulenten langs als 
gastpredikant. Op 7 april, de zondag na Pasen, gaat Karin 
van den Broeke voor, op 14 april komt Eddy Reefhuis 
langs en op 28 april is het de beurt aan Tjaard Barnard. 
Tjaard zal de dag ervoor ook bij ons Koningsdagfeest 
aanwezig zijn. Eind mei/begin juni verwelkomen we 
vervolgens twee voormalig predikanten. Op 26 mei is 
Gerard van Es onze voorganger en op 2 juni verwelkomen 
we Henk ten Napel. Veel vertrouwde gezichten dus de 
komende twee maanden in Austin Friars!

Ds. Bertjan van de Lagemaat
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In memoriam
Op zondag 4 februari overleed Johanna Wilhelmina 
Cornelia (Ans) Gunhouse – van Stekelenburg op 
88-jarige leeftijd. Ans Gunhouse was een gewaardeerd 
lid van onze gemeenschap en in het bijzonder van de 
Cirkel. Ze kwam voor de liefde naar Engeland en woonde 
eerst jarenlang met haar gezin in Yorkshire. Pas op latere 
leeftijd, na de dood van haar man, kwam zij naar Londen 
om in de buurt van haar zoon en dochter te zijn. 
De afgelopen periode ging haar gezondheid achteruit 
en raakte zij steeds meer in de war. Het was geen 
gemakkelijke periode voor haarzelf en voor haar naaste 
familie. Aan die moeilijke periode kwam op 4 februari een 
einde. We hebben inmiddels afscheid genomen van Ans 
in het Crematorium van Feltham.

Op zaterdag 10 februari overleed Cornelia (Corrie) 
Taylor - Meinema op 94-jarige leeftijd. Ook Corrie 
woonde verreweg de grootste tijd van haar leven in 
Engeland. 70 jaar geleden was zij bij de opening van de 
herbouwde Nederlandse Kerk een van de aanwezigen. 
Haar kinderen werden in de Nederlandse Kerk gedoopt. 
De laatste jaren woonde Corrie in Dorset. Ze kwam van 
daar nog enkele malen naar de 5-mei theevisites op de 
ambassade en tijdens de Covidperiode werd het contact 
en de betrokkenheid dankzij de telefooncirkel weer 
groter. De crematie van Corrie Taylor – Meinema heeft 
inmiddels in kleine familiekring plaatsgevonden in 
Dorset. Het is de bedoeling dat op een later moment een 
Memorial Service en asbijzetting zal plaatsvinden in 
de Nederlandse Kerk in Londen

Op zondag 3 maart overleed Hendrica Jacoba (Henny) 
Termeulen - Hardenberg op 93-jarige leeftijd. Voor een 
ieder die al langer bij de Nederlandse Kerk in Londen 
betrokken is, is de naam van Henny Termeulen een zeer 
bekende. Ze was vele jaren actief in de kerkeraad, als 
trustee en als diaken. Daarnaast was ze inval-koster, lid 
van de bezoekgroep en heeft ze veel betekend voor de 
restauratie van het orgel. De laatste jaren werd het leven 
van Henny getekend door een afnemende fysieke 
gezondheid en dementie. Ze werd al die jaren liefdevol 
verzorgd door haar zoon Jeroen. Zondag 3 maart is 
Henny Termeulen rustig in haar slaap overleden. 
Op 18 maart heeft de crematie van Henny 
plaatsgevonden in het crematorium van Amersham.
Op een later moment zal ook haar as worden bijgezet in 
de crypte van de Nederlandse Kerk.

Ds. Bertjan van de Lagemaat

 

Vanuit de kerkeraad
Liesbeth Knook heeft bij de 
februari kerkeraadsvergadering 
aangekondigd dat ze in september 
2025, na 11,5 jaar, af zal treden. 
Dan blijven er vier kerkeraadsleden 
over en dat is niet genoeg. We zoeken 
nu dus dringend naar nieuwe 
krachten. Het is een geweldige 

ervaring die zoveel verschillende gebieden omvat, 
waaronder personeelszaken, onderhoud van het gebouw, 
financiën, bestuur en administratie. Het belangrijkste wat 
we verlangen is gezond verstand en wat tijd. Mocht u 
interesse hebben, meldt u dan graag bij een van ons of 
via onze email: trustees@dutchchurch.org.uk
 
Save the dates
Het jaarlijkse gemeenteberaad zal op zondag 19 mei 
plaatsvinden, na de dienst, we hopen daar velen van 
u te zien!

Op zaterdag 20 april, om 17.30 
uur, is er een orgelconcert van 
David Titterington om te vieren dat 
hij 35 jaar organist is in onze kerk. 
Het is een groot voorrecht dat een 
wereldberoemde organist zo trouw 
is aan onze kerk!

 

Op zaterdag 27 april hebben we een kraampje op 
Koningsdag. Kom vooral ook even langs bij ons kraampje 
en als je het leuk zou vinden om ook een uurtje in onze 
kraam te staan, dan heel graag!
 

Gebouw
     Het nieuwe tapijt is afgeleverd en gelegd in de 
juiste kleur. Na een eerste aflevering van een knalrood 
tapijt omdat de firma het verkeerde kleurnummer 
genoteerd had!
 
    Er is vertraging bij de aflevering van de traplift. 
Onze architect heeft de tekeningen ter goedkeuring nog 
niet ontvangen. Installatie in maart lijkt nu niet haalbaar.
 
    De badkamer in de flat van de kosters wordt geheel 
gerenoveerd.
 
    Er wordt gekeken naar een nieuw soundsysteem voor 
de bibliotheek en de Social Hall.
 
Pride London 2024
De Nederlandse Kerk is ingeloot om mee te doen aan 
Pride London 2024 (op zaterdag 29 juni) en heeft een plaats 
gekregen voor 50 mensen. Een mooie gelegenheid voor 
samenwerking met de andere Nederlandse organisaties 
in London.

De kerkeraad
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De diaconie collecte in januari 
was voor Epafras, opgehaald 
£393.50 en overgemaakt 
€673.93 (=£590.25)

De diaconie collecte in februari 
was voor Church Homeless Charity, 
opgehaald £290.00 en 
overgemaakt £435.00
 



Column
Inspiring people 
since 1550
Met een zekere regelmaat krijg 
ik het verwijt dat ik een a-typische 
dominee ben. Voor het eerst 
hoorde ik dat toen ik bijna 30 jaar 
geleden namens de predikanten 
meedeed in een traktementsoverleg 
binnen mijn kerkgenootschap. 
Predikanten horen niet goed te 
kunnen rekenen of scherp te 
kunnen onderhandelen. Ik deed 

het met liefde en felheid. Toen mijn jongere zus directeur 
van een consultancy-firma was, ergerde ze zich weleens 
aan medewerkers die zich niet zo commercieel opstelden: 
‘Klanten komen niet vanzelf. Zelfs mijn broer die 
predikant is, is commerciëler...'.

Zelf timmer ik graag aan de weg. Ik heb tenslotte een 
prachtig product in de aanbieding: het geloof. Daar 
kan iedereen alleen maar beter van worden! 
En daarom probeer ik mensen naar mijn website te 
trekken met blogjes over het werk van een dominee en 
schrijf ik regelmatig stukjes over appeltaart op Facebook 
of over nog belangrijkere onderwerpen in een krant. 
Niet alleen omdat ik zo ijdel ben, maar omdat ik denk 
dat mensen ons moeten weten te vinden. 

Niet om zieltjes te winnen, maar uit eigen enthousiasme. 
Als we een mooi boek gelezen hebben, een fraaie 
tentoonstelling hebben bezocht of geraakt zijn door 
een film, vertellen we er toch ook over?

Mensen moeten weten dat de kerk nog bestaat en wat ze 
voor je kan betekenen. Elke kerkdienst en helemaal als er 
gedoopt, getrouwd of gerouwd wordt is een PR-moment 
waarop je kunt laten zien dat je er bent en dat je wat te 
vertellen hebt.

Laten we zo ook naar Koningsdag in onze kerk kijken. 
Mensen moeten weten waar ze zijn. Dat we boeiende 
dingen doen en de vragen naar de zin van het leven nog 
steeds van belang zijn. Niet bescheiden zijn. Laten we 
uitstralen dat je wat mist als je op zondagmorgen in je 
nest blijft liggen! En zo vroeg begint die dienst toch ook 
weer niet…

De Nederlandse Kerk is een bijzondere plek in Londen. 
Al vanaf 1550 komen hier Nederlanders samen om hun 
geloof en inspiratie te zoeken. Oorspronkelijk protestantse 
vluchtelingen uit de Nederlanden, die thuis nog op de 
brandstapel konden komen. Mensen die er alles voor over 
hadden. In die traditie mogen we voortgaan. Inspiring 
people since 1550. Wie zou er niet mee willen doen?

Tjaard Barnard

Tjaard Barnard is remonstrants predikant in Rotterdam en 
Nieuwkoop en consulent van de Nederlandse Kerk in Londen. 
Hij gaat voor in de Dutch Church op zondag 28 april a.s.

Koningsdag Londen
Zaterdag 27 april van 12.00 tot 18.00 uur, 
in en rondom de Nederlandse Kerk!

Ook dit jaar bundelen
de Nederlandse 
organisaties in het VK 
met frisse moed hun 
krachten om een groots 
Koningsdagfeest te 
vieren. Op 27 april 2024 
tussen 12.00 en 18.00 uur 

kleuren we Austin Friars oranje en maken we er weer 
een prachtige dag van met oranje tompoezen, appeltaart, 
poffertjes, friet, kroketten, vis, oranjebitter en heerlijke 
Nederlandse biertjes. 

Activiteiten voor jong en oud
Dit jaar zijn er niet alleen Oud-Hollandse spelletjes voor 
kinderen maar ook voor volwassenen! Van koekhappen 
tot blikgooien. Gaat u de competitie aan? Buiten de 
Nederlandse Kerk vindt u de vrijmarkt waar u rond 
kunt struinen maar ook zelf uw waren kunt verkopen. 
NB: geen etenswaren verkopen!
Nieuw dit jaar is het open podium waar iedereen zijn 
talent mag laten zien. Wilt u uw talent laten zien geeft 
u zich dan snel op per e-mail bij Daphna Plaschkes: 
daphna@dutchcentre.com Liever genieten van alle 
talenten, kom dan vooral een kijkje nemen, het podium 
is geopend van 13-16 uur. 

Raffle
Dit jaar organiseren 
we een grote raffle 
met prachtige prijzen, 
lootjes zijn verkrijgbaar 
bij de muntenverkoop-
punten. De opbrengst 
van de raffle wordt 

gebruikt om Koningsdag Londen te blijven organiseren 
en om de Nederlandse organisaties in Londen te 
ondersteunen. 

Toost op de koning
Om 15.30 uur zullen we Koningsdag 2024 officieel 
openen, een toost uitbrengen op de koning en samen het 
Wilhelmus zingen. Aansluitend worden de winnaars van 
de raffle bekend gemaakt. Na afronding van het officiële 
gedeelte starten we de Nederlandse borrel met een DJ. 
Waagt u een dansje met ons?

Helpt u mee deze dag tot een succes te maken? 
Om het feest tot een succes te maken hebben we veel hulp 
nodig, achter verschillende kramen, in het café, bij de 
kinderspelletjes etc. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. 
Aanmelden kan via Daphna en/of Bertjan, e-mail: 
minister@dutchchurch.org.uk of daphna@dutchcentre.com

PS: Kijk ook eens op de Koningsdag 
Facebook-pagina: Koningsdag Londen
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Diaconie collecte in april
The Longford Trust
The Longford Trust is in 2002 opgericht ter nagedachtenis 
aan Lord Frank Longford (1905-2001), Frank Longford 
wilde dat zijn grafschrift ‘de verschoppeling van de 
verschoppelingen’ zou zijn. Het vatte zijn lange en 
vaak publieke carrière samen als politicus, minister en 
campagnevoerder voor gevangenissen, waarin alles 
draaide om het opkomen voor degenen aan de rand van 
de samenleving. In 1956 richtte hij ‘New Bridge’ op, om 
banden tussen gevangenen en de gemeenschap te creëren. 
Toen hij in 1968 ontslag nam uit het Labour-kabinet, 
richtte hij ‘New Horizon’ op, een liefdadigheidsinstelling 
voor dakloze jongeren.

The Longford Trust is een 
vrijwilligersorganisatie die mensen 
die in de gevangenis zitten of 
hebben gezeten, een tweede 
kans wil geven. Het Longford 
Scholarship-programma van deze 
organisatie heeft de afgelopen 
17 jaar meer dan 500 jongeren 

geholpen om hun leven weer op te bouwen, door middel 
van onderwijs nadat ze een gevangenisstraf hadden 
uitgezeten. 85% gaat naar de universiteit, studeert af en 
gaat verder dankzij het Employability-project om 
carrière te maken, zich te vestigen en een gezin te 
stichten. Kortom, ze doen alle ‘normale’ dingen die 
de meeste mensen als vanzelfsprekend beschouwen. 
De Longford Trust werkt met hen samen om dat 
mogelijk te maken.

Op de website van de Longford Trust: 
www.longfordtrust.org kunt u meer informatie vinden 
over deze organisatie. De diaconie beveelt de collecte ten 
zeerste bij u aan!

Namens de diaconie, Martine Boesveld

Diaconie collecte in mei
St Mungo's
Ongetwijfeld bent ook u op straat wel eens door iemand 
die dakloos is (en/of bedelt) aangesproken om wat 

kleingeld. Als je wat 
geld geeft aan iemand 
die bedelt, kun je 
nooit nagaan hoe 
dat besteed wordt: 

worden er misschien alcohol of drugs van gekocht, 
waardoor mensen nog verder in de ellende belanden? 
Direct geven is daarom niet een vorm van hulpverlening 
die echt helpt. 

De charity-organisatie St Mungo’s heeft als doel om een 
einde te maken aan dakloosheid. Vorig jaar waren 
tienduizenden mensen in Engeland gedwongen op straat 
te leven of hadden ze op andere wijze te maken met 

dakloosheid. St Mungo’s is elke dag op straat om de 
mensen die buiten slapen te ontmoeten; ze runnen 
noodopvang en hostels, waar mensen tijd en ruimte 
krijgen die ze nodig hebben om de draad van hun 
normale leven weer op te pakken. St Mungo’s is er 
ook voor de langere termijn, om mensen te helpen met 
training en onderwijs om nieuwe vaardigheden te leren 
en kansen te verbeteren, werk te vinden en weer opnieuw 
contact met familie, buurt of community te maken. 
Vorig jaar werden er door middel van 161 verschillende 
diensten door St Mungo’s 28.359 mensen ondersteund. 
Het werk van St Mungo’s betekent dat gemiddeld zo’n 
2.735 mensen per nacht een bed  op een veilige en warme 
plek hebben.

St Mungo’s werkt in de City of London in de buurten 
rondom de Nederlandse Kerk; uw gift helpt om daklozen 
in deze buurten te helpen. De diaconale werkgroep 
beveelt de collecte voor St Mungo’s van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Marijn Veuger 

Jubileumconcert David 
Titterington, zaterdag 20 april, 
5.30 pm
Dit jaar is David Titterington 35 jaar als organist aan onze 
kerk verbonden. Om dit prachtige jubileum te markeren 
geeft David Titterington op zaterdag 20 april, om 17.30 
uur, een bijzonder jubileumconcert in samenwerking met 
het International Organ Festival St. Albans, waarvan hij 
de artistic director is. David zal op 20 april werken ten 
gehore brengen van o.a. Vincent Lübeck, J.K. Kerll, en 
Hugo Distler. Vanwege het jubileum als organist en 
musical director van de Dutch Church, zal het concert 
ook een Nederlands tintje hebben met een prachtige 
setting van Psalm 23 van Jan Pieterszoon Sweelinck en 
variaties op het Geuzenlied ‘Merck toch hoe sterck’ van 
Cor Kee. Een concert om naar uit te kijken! 
Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, maar er is een 
collecte bij de uitgang ten behoeve van het werk van het 
International Organ Festival.

Ria Zegwaard
Op zondag 18 februari jl. 
namen we afscheid van 
Ria Zegwaard. Ria is 
inmiddels terugverhuisd 
naar Nederland, na meer 
dan 30 jaar in London 
gewoond en gewerkt te 
hebben. Ria was zeer 

betrokken bij de Nederlandse Kerk in London, zij was 
jarenlang kerkeraadslid en heeft diverse commissies 
voorgezeten. Wij gaan haar missen! Gelukkig blijft Ria, 
vanuit Nederland, meewerken aan het bijhouden van de 
website van de Dutch Church in London. Wij wensen 
Ria alle goeds in Nederland! 
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In Focus: Karel van Oosterom
Elke twee maanden 
wordt voor 
Kerknieuws iemand 
geïnterviewd die op 
de een of andere 
manier betrokken is 
bij de Nederlandse 
gemeenschap in 
Londen. Deze keer 
is dat Karel van 
Oosterom die 
terugkijkt op 
zijn periode als 
ambassadeur hier 
in Londen.

Als diplomaat ben je gewend regelmatig je oranje dassen 
in te pakken en op een nieuwe plek weer uit de kast te 
vissen. Je moet daarbij steeds in korte tijd een band met 
een land en gemeenschap zien op te bouwen. Hoe is dat 
gelukt hier in Londen ondanks het vreemde begin midden 
in een Covid-lockdown?
Na mijn vertrek uit New York en aankomst in Londen 
was de grootste overgang dat ik van de diplomatieke 
gemeenschap in New York, naar een wereld van mensen 
ging in Londen - met heel concreet burgers, bedrijven, 
beleidsmakers en bewindspersonen als klanten van de 
ambassade. Covid vormde aan het begin van mijn verblijf 
in het Verenigd Koninkrijk een belemmering, maar al snel 
wisten we de nieuwe realiteit om te zetten in iets positiefs. 
Doordat we alles online moesten organiseren, bereikten 
we snel veel meer mensen. Hierdoor werd de impact van 
ons werk groter. Gelukkig konden we al snel weer fysiek 
bij elkaar komen. De ontmoetingen met de Nederlandse 
Kerk en andere Nederlandse organisaties blijven me bij 
als de leukste. 

In de afgelopen jaren heb je verschillende malen het 
gebouw van de Nederlandse Kerk bezocht en we hebben 
een aantal keer samen mogen werken, onder andere met 
Koningsdag en de 4-mei herdenkingen. Hoe kijk je naar 
de Nederlandse Kerk en haar rol hier in Londen?
Het is absoluut uniek dat de Nederlandse Kerk al zo 
lang, al bijna 475 jaar, bestaat in Londen. De Nederlandse 
Kerk en het Dutch Centre hebben een verbindende rol 
en bieden een breed podium en ontmoetingsplaats voor 
Nederlanders en Britten in het Verenigd Koninkrijk. 
Ik waardeer het werk en de inzet voor Nederlanders en 
de bredere gemeenschap hier enorm. Daarnaast heb ik 
ook genoten van de bijzondere band met de Worshipful 
Company of Carpenters. Als Ambassadeur ben ik 
honorary freeman en deze gilde (een zgn. livery uit 
1466) heeft een lange geschiedenis met Nederland. 
De Carpenters’ Hall bevindt zich vlak bij de Nederlandse 
Kerk. Ik heb begrepen dat na de vernietiging van de kerk 
in WOII er diensten hebben plaatsvonden in die Hall.  
Het portret van Koningin Juliana daar, herinnert aan 
deze bijzondere band. 

Jullie keren nu na een intensieve periode eerst in 
New York en direct daarna in Londen weer terug naar 
Nederland. Wat zal je missen aan het leven in Londen? 
En waar kijk je naar uit, nu je na een lange en roerige 
tijd in het buitenland terugkeert naar Nederland?
Ik leef zoveel mogelijk in het hier en nu, zodat er weinig 
ruimte is om zaken te missen. Maar persoonlijk kijk ik 
ernaar uit om mijn zoon en zijn vriendin straks nog vaker 
te kunnen zien en om dichtbij andere familieleden en 
vrienden te zijn in Nederland. En naar Londen kom 
ik graag terug. Ik verheug me erop om het nieuwe 
glas-in-loodraam in de Nederlandse Kerk te komen 
bewonderen wanneer dat is geplaatst.

Het thema van dit nummer van Kerknieuws is: 
De toekomst tegemoet…
Als kerk gaan we een feestjaar tegemoet waarin we 
het 475-jarig bestaan van de kerk zullen vieren rond het 
thema 475 years of significant encounters. Jij bent daar 
helaas niet meer bij in je rol als ambassadeur, maar wat 
zou je ons willen meegeven richting ons jubileum?
Significant encounters kunnen al snel begrepen worden 
als grootse ontmoetingen, maar juist ook de alledaagse 
en minder grootse ontmoetingen zijn heel significant. 
Het is cruciaal om met elkaar in gesprek te blijven, en de 
Nederlandse Kerk biedt een mooie ontmoetingsplaats 
waar men onderling het gesprek kan blijven voeren 
over allerlei onderwerpen. Als ambassade proberen we 
ook zo’n rol te spelen. We zijn er voor de bijna 160.000 
Nederlanders die in het VK wonen, en zetten ons elke dag 
weer in om onze diensten zo goed mogelijk aan te bieden. 
We zijn ons bewust van uitdagingen die spelen, 
bijvoorbeeld rondom het aanvragen van paspoorten. 
We werken er hard aan om de capaciteit te vergroten. 
We geven daarnaast voorlichting over zaken als de 
invoering van een elektronische visum autorisatie 
(Electronic Travel Autorisation - ETA) en de mogelijkheid 
om als Nederlander vanuit het VK te stemmen tijdens 
de Europese verkiezingen (ga vooral stemmen!). 
Zo blijven we graag in gesprek. Probeer ons te volgen 
zodat informatie over nieuwe ontwikkelingen u bereikt. 
De Nederlandse verenigingen, waaronder de Nederlandse 
Kerk, spelen daarbij ook een belangrijke rol; via hen horen 
wij wat er leeft. Daarom organiseren we als ambassade 
regelmatig een lunch met de Nederlandse verenigingen 
om goed met elkaar in contact te blijven.

Karel van Oosterom werd geϊnterviewd 
door Bertjan van de Lagemaat
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Karel van Oosterom

'Opdat Wij Niet Vergeten'
Zaterdag 4 mei vindt de herdenking 

plaats op de erebegraafplaats 
in Mill Hill, London. 

U bent welkom vanaf 19.30 uur.



Kerkdiensten                                        
De zondagsdiensten beginnen om 11.00 uur
07/04  Beloken Pasen, wit 
          Ds. Karin van den Broeke (Kortgene)

14/04  3e zondag van Pasen 
          ‘Misericordias Domini’, wit
          Ds. Eddy Reefhuis (Amsterdam)

21/04  4e zondag van Pasen ‘Jubilate’, wit 
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

28/04  5e zondag van Pasen ‘Cantate’, wit
          Dr. Tjaard Barnard (Barendrecht)

05/05  6e zondag van Pasen ‘Rogate’, wit
          Ds. Bertjan van de Lagemaat

12/05  7e zondag van Pasen ‘Exaudi’, wit
          Kerkdienst +plus+ 
          Ds. Bertjan van de Lagemaat
          Zangworkshop door en m.m.v. het Vocaal 
          Theologen Ensemble
          o.l.v. dr. Hanna Rijken

19/05  Pinksteren, rood
          Maaltijd van de Heer
          Ds. Bertjan van de Lagemaat
          Gemeenteberaad na de dienst

26/05  Zondag Trinitatis, wit
          Dr. Gerard van Es (Utrecht)

02/06  1e zondag na Trinitatis, groen
          Ds. Henk ten Napel (Groningen)

    

    Waar zijn we digitaal te vinden:
    Website:      www.dutchchurch.org.uk
    Facebook:    www.facebook.com/nederlandsekerk
    YouTube:     www.youtube.com 
                         YouTube zoekterm: Dutch Church London
    Kerkomroep: www.kerkomroep.nl (Zoek op: Londen)
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www.dutchchurch.org.uk
www.dutchcentre.com

   
Agenda
April 2024
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
Di   09/04   11.00     Church Watchers kerk open van
                                11.00-15.00 uur
Za   20/04   17.30     Orgelconcert door 
                                David Titterington. 
                                 

                                A concert to celebrate David’s 
                                35 years as organist and director 
                                of music of the Dutch Church 
                                in London
Di   23/04   11.00     Church Watchers kerk open van
                                11.00-15.00 uur 
Za   27/04   12.00     Koningsdagfeest/King’s Day 
                                van 12.00-18.00 uur, in en 
                                rondom de Dutch Church,  
                                Austin Friars, London. 
                                 All Welcome! Zie ook: 
                                www.dutchcentre.com
Mei 2024
Elke donderdag om 15.00 uur, Zoom Tea-Break, 
geef je op bij: info@dutchchurch.org.uk
Do   02/05   19.30     Literatuurkring ‘Voordat het laat  
                                 wordt’ van Kader Abdolah
Za    04/05   19.30     4 mei Herdenking op 
                                erebegraafplaats Mill Hill, London
                                (vanaf 19.30 uur kunt u arriveren,  
                                de plechtigheid rond het 
                                monument is om 19.50 uur en
                                duurt tot ca. 20.30 uur)
Zo    12/05  11.00     Vocaal Theologen Ensemble 
                                 o.l.v. 
                                       Hanna 
                                                  Rijken

Di     14/05   11.00     Church Watchers kerk open van 
                                11.00-15.00 uur
Zo    19/05  12.00    Gemeenteberaad na de 
                                kerkdienst
Di    28/05   11.00    Church Watchers kerk open van
                                11.00-15.00 uur 

Groot feest in Austin Friars! 
Op zaterdag 27 april 

vieren we Koningsdag 
van 12.00 - 18.00 uur


